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Het boek Winnen voor de Koning beschrijft de 
strijd tussen David en Goliath. Een strijd die 
we allemaal hebben. Vanuit deze geschiedenis 
leren we 7 belangrijke lessen die hieronder 
worden uitgewerkt. 

LES 1

Psalm 144:1-2 
Van David. Geprezen zij de Heer, mijn Rots, Die 
mijn handen oefent voor de strijd, Die mijn vingers 
schoolt voor het gevecht, mijn Beschermer, mijn 
Vesting, de Burcht Die mij veiligheid biedt, het 
Schild waarachter ik schuil, Hij die volken aan mij 
onderwerpt. 

God traint ons. Hij wil je sterker maken, zodat 
je meer overwinningen haalt. Dat is spannend, 
maar lees wat er volgt in vers 2: het is veilig bij 
Hem. 

Genesis 1:26 
En God zei: laten Wij mensen maken naar Ons 
beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen

Gods plan met ons is dat we heersen, leiding-
geven, heerschappij nemen. En dan heb je met 
strijd te maken.

Het Oude Testament, en dat zien we ook terug 
in het verhaal van David en Goliath, is als het 
ware een plaatjesboek en het Nieuwe Testament 
geeft tekst en uitleg.

Hebreeën 8:5 
Deze priesters doen dienst in wat de afspiegeling en 
de voorafschaduwing is van het hemelse heiligdom. 

Geestelijke strijd is hevig en moorddadig. En de 
strijd houdt niet op als je wedergeboren bent.

Romeinen 16:20 
De God van de vrede zal satan nu spoedig 
vertrappen en aan u onderwerpen.
 
Jezus al heeft gewonnen, maar gaat nog een 
keer winnen met ons.

	 VRAGEN:
	 • 	 Waar word jij aangevallen in je leven?
	 • 	 Hoe ervaar je de strijd in jouw leven?
		  Oftewel: Wat is jouw reus?

Les 1 van 7 - Er is verandering nodig. 
Kom uit je comfortzone!
Het verhaal van David en Goliath staat 
beschreven in 1 Samuel 17. Dit begint met het 
beschamende verhaal van 40 dagen, waarin de 
Israëlieten steeds hun strijdkreet schreeuwen 
en vervolgens wegrennen voor Goliath. Twee 
keer per dag, 40 dagen lang.

	 VRAAG: 
	 • 	 Het wapen van de vijand is intimidatie. 
		  Hoe kijk jij naar je reus?

Reuzen gaan niet vanzelf weg. Je zult iets 
moeten veranderen. 
Jakobus 4 zegt niet ‘Negeer de duivel en hij zal 
van je wegvluchten’, maar: ‘Biedt weerstand 
aan de duivel en hij zal van je wegvluchten’. 

	 VRAAG:
	 •	 Wil je veranderen?
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Les 2 van 7: je vecht één tegen één
De strijd in je leven speelt zich vaak af op het 
moment dat je alleen bent. Een reus kan angst-
aanjagend zijn, maar kies voor de pijn. Net zoals 
Jezus dat deed. 

Hebreeën 12:2
Denkend aan de vreugde die voor Hem in het 
verschiet lag, liet Hij Zich niet afschrikken door 
de schande van het kruis. Hij hield stand en 
nam plaats aan de rechterzijde van de troon 
van God.

We zijn bang om in het dal te verliezen, maar je 
kunt daar ook winnen.

	 VRAAG:: 
	 •	 Wil je gaan voor groei?
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LES 2

Les 3 van 7: jij moet gaan
Eigenlijk had Saul het dal in moeten gaan, 
want hij had de roeping en de zalving. Bij zijn 
aanstelling tot koning, lezen we dat hij met 
kop en schouders boven iedereen uitstak. En 
daarnaast kreeg hij een profetie dat hij de Filis-
tijnen zou verslaan. 

Je kunt dus een profetie krijgen, maar dan nog 
gaat het om geloof en gehoorzaamheid.

In Exodus 4:13-15 lezen we dat Mozes God vraagt 
om iemand anders te sturen in zijn plaats. En 
dan wordt God boos. 
De vraag is dus: ga je luisteren, opstaan en schit-
teren?

Psalm 92:11
U geeft mij de kracht van een wilde stier, met pure 
olie ben ik overgoten.

	 VRAAG:: 
	 •	 Wil je gaan?

Gebed:
Vader, Uw plannen zijn onvoorstelbaar goed en 
Uw gedachten zijn hoopvol. Jezus, U heeft alle 
macht in hemel en op aarde. Ik vertrouw U. Ik 
wil Uw stem verstaan en Uw opdrachten horen. 
Leer mij om gehoorzaam te zijn aan de uitda-
gingen die U mij geeft. Help mij om mijn positie 
in Uw plan in te nemen, zodat ik maximaal 
vrucht kan dragen voor Uw Koninkrijk. Ik zeg ‘ja’ 
tegen Uw wil en sta op om te schitteren voor U. 
Zo zal de vijand verslagen worden en breekt Uw 

Koninkrijk verder door. Dank dat U mij betrekt in 
Uw prachtige plan. Het is een voorrecht om bij 
Uw leger te horen. Voor de Koning! Amen.

Les 4 van 7: laat je niet ontmoedigen 
De vraag is niet ‘word je ontmoedigd?’, maar: 
‘hoe ga je ermee om?’.
David wordt ontmoedigd door leiders, familie en 
tegenstanders. Dat gebeurt eigenlijk altijd.

Spreuken 16:32b
Wie zijn geest beheerst, is beter/sterker dan wie een 
stad inneemt. 

Filippenzen 4:7
De vrede van God die alle verstand te boven gaat, 
zal je hart en gedachten bewaren in Christus Jezus.

Blijf praten over je dromen. Woorden van geloof 
bereiken de troon. 

Hebreeën 11:34
Ze groeiden uit boven hun zwakheid en werden sterk 
in de strijd.

Ontmoediging is een kans om te kijken of je 
wortels dieper worden, je boom sterker wordt. 

	 VERWERKINGSOPDRACHT:
	 • 	� Zoek een steentje en stop die in je zak. Als 

herinnering aan jezelf om je niet te laten 
ontmoedigen. 
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LES 3

Les 5 van 7: Laat je trainen
Er zijn reuzen en wapens.

1 Tim. 4:7 
Oefen uzelf in een vroom leven.

David was getraind om zijn slinger te 
gebruiken. In de wapenrusting van Saul is hij 
niet geoefend en daarom wil hij daar niet in 
vechten. Waar je niet in geoefend bent, daar 
kun je niet mee strijden. 

	 VRAGEN:
	 • 	� Ben je een toerist of een matroos op de 

‘kerkboot’? 
	 • 	 Met welke wapens heb jij getraind?

Groeien kost tijd. Een bekende uitspraak van 
Wilkin van de Kamp is: God plant nooit een 
boom, maar altijd een zaadje. 

	 VRAAG:
	 • 	 Waarin ga je investeren?

God wil je vandaag trainen voor wat morgen 
komt. 

Les 6 van 7: Jij keert het om
David bereidt zich goed voor en neemt 5 
steentjes. Na 40 dagen van angst loopt er 
iemand het dal in. Wát een moment. Goliath 
ontmoedigt David ook nog even op de valreep: 
ik ga je vlees geven aan de vogels en wilde 
dieren. Maar David keert het om en zegt dat 
het andersom zal zijn. 

Waar de duivel denkt te winnen, wordt de plek 
waar hij verliest. 

Romeinen 8:27
Wij weten dat voor hen die God liefhebben alle 
dingen meewerken ten goede. 

Kies ervoor om een hersteller te zijn voor 
anderen. Wonden worden littekens. Zwakte 
wordt kracht. En dat geeft heling, ook voor 
jezelf. 

	 VRAAG:
	 • 	 Mag God ook in jouw leven dingen 		
		  omkeren?

Les 7 van 7: jij bent aan zet
Jezus heeft de reus al verslagen. Hij is namens 
ons gegaan en Hij gaf Zijn leven. Het was 
genoeg. Einde van het bloedvergieten.

Alleen de duivel houdt zich niet aan de afspraak. 
De Filistijnen zouden het dal in moeten lopen 
en zich over moeten geven, maar ze rennen 
weg. De Israëlieten moeten hen een voor een 
verslaan. Er is gewonnen, maar er moet nog 
een keer gewonnen worden. 

Je bent een wedergeboren winnaar. 
Je kunt je niet verbergen voor de liefde van God. 

David neemt het hoofd van Goliath mee en 
loopt er een flink eind mee naar Jeruzalem. De 
plaats die de Israëlieten niet in hebben kunnen 
nemen en dat wordt bewoond door Jebusieten. 
Het hoofd van Goliath omvat de belofte voor 
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een volgende overwinning, namelijk die op 
Jeruzalem.

Er zit meer dan 20 jaar tussen David zijn 
zalving en het moment dat hij koning wordt. 
Wij zijn geïnteresseerd in de profetie en in 
de vervulling. God is geïnteresseerd in de tijd 
ertussen. 

	 VRAAG:
	 • 	 Durf jij ervoor te gaan? 
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Postadres:
Royal Mission
De Knobben 3
9202 XH Drachten
info@royalmission.nl

Bezoekadres:
Royal Mission School /
Kantoor Drachten 
De Knobben 3
9202 XH Drachten
T 0512 84 37 27 

Bezoekadres: 
Kantoor Veenendaal 
De Schutterij 10
3905 PL Veenendaal
T 085 049 15 35  
(di t/m vr , 9.30-15.00 uur)

IBAN voor giften:
Stichting Royal Mission
NL27 INGB 0004 4982 97
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