
HAND-OUT

#ONDERWIJS

VOLLEDIGE 
OVERGAVE



OPBOUW VAN DE 3 LESSEN
Les 1: Slaaf van Christus. 
Les 2: Vat van Christus
Les 3: Handschoen van Christus. 

INLEIDING
We zingen regelmatig teksten als ‘Alles is voor U en 
alles is door U’ of ‘Here Jezus neem mijn leven, ik 
leg alles voor U neer’. Als we eenmaal gestopt zijn 
met zingen blijkt dat in ons dagelijks leven toch wat 
lastiger uit te leven dan te zingen. Jezus verlangt 
er echter wel naar dat we ons volledig overgeven, 
kosten wat het kost, zonder grenzen. Door middel 
van deze groeicursus hopen we dat je opnieuw, of 
nog meer onder de indruk zult raken van God en 
wat Hij voor jou heeft gedaan, waardoor je een 
leven wil en zal gaan leiden van volledige overgave.

In deze groeicursus nemen Ruben Koudstaal, 
Robbie van Veen, Martin Koornstra en Theo 
van Laar je mee vanuit Gods Woord en eigen 
ervaringen in het thema van deze cursus: Groeien 
in volledige overgave.

1. DE GEZINDHEID VAN CHRISTUS  

Filippenzen 2:6-8
Hij die de gestalte van God had, hield zijn 
gelijkheid aan God niet vast, maar deed er 
afstand van. Hij nam de gestalte aan van een 
slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens 
verschenen, heeft hij zich vernederd en werd 
gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het 
kruis.

De gezindheid van Jezus komt in deze verzen heel 
mooi naar voren. Vooral in hoe Jezus zich heeft 
vernederd voor jou en mij. Jezus kon niet hoger 
beginnen en lager eindigen. 

Mattheus 26:39
Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze drink-
beker aan Mij voorbijgaan. Maar niet zoals Ik wil, 
maar zoals U wilt. 

2. DOULOS 

Het woord doulos, wat slaaf betekent, komt in het 
nieuwe testament 124 keer voor. Het wordt in onze 
vertaling vertaald met het woord dienstknecht of 
dienaar maar hier zit een wezenlijk verschil in. 
•	� Een dienstknecht kan zijn meester verlaten en 

heeft arbeidsvoorwaarden.
•	� Een slaaf is gebonden aan zijn meester. 

Paulus zegt in zijn eerste brief aan de gemeente 
van Korinthe:
 
1 Korintiërs 6:19-20
Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is 
van de Heilige Geest, die in u woont en die u 
ontvangen hebt van God? Weet u niet dat u niet 
van uzelf bent? U bent gekocht en betaald, dus 
bewijs God eer met uw lichaam. 

Je bent een slaaf! Gekocht en betaald door wat 
Jezus voor jou en mij aan het kruis heeft gedaan. 
Hij is onze eigenaar. 

Paulus begint zijn brieven aan Rome en Titus ook 
op deze manier. 

SLAAF VAN CHRISTUS
LES 1
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Romeinen 1:1
Van Paulus, dienaar (doulos) van Christus..

Daarnaast zegt een tekst in Openbaring ook dat 
wij als zijn dienstknechten (doulos) als koningen 
zullen heersen.
  
Openbaring 22:3 - 5
En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En 
de troon van God en van het Lam zal daar zijn, 
en Zijn dienstknechten (doulos) zullen Hem 
dienen, en zullen Zijn aangezicht zien, en Zijn 
Naam zal op hun voorhoofd zijn. En daar zal 
geen nacht zijn, en zij hebben geen lamp en ook 
geen zonlicht nodig, want de Heere God verlicht 
hen. En zij zullen als koningen regeren in alle 
eeuwigheid.
 
Wij, als zijn doulos, zullen als koningen heersen! 
Jezus gaf ons het perfecte voorbeeld van slaaf zijn. 
•	 Hij legde zijn goddelijkheid af;
•	 Hij werd een slaaf van God de Vader;
•	�  ‘Ik ben hier niet op aarde om te doen wat ik wil 

maar om te doen wat Hij wilt’.
 
Johannes 5:30
Omdat ik mij niet richt op wat ik zelf wil maar op 
de wil van Hem die mij gezonden heeft. 

3. JE OOR DOORBOREN  

In Exodus 21 staan de rechten van Hebreeuwse 
slaven beschreven. 
•	� Ze moesten 6 jaar hun meester dienen en het 

7e jaar werden ze vrijgelaten.
•	� De slaaf mocht in dit 7e jaar vrijwillig kiezen om 

niet weg te gaan en bij zijn meester te blijven.
•	� Als teken van deze daad doorboorde de eigenaar 

de slaaf zijn oor. 

Hebreeën 10:5 
Offerse gaven heeft u niet verlangd maar u heeft 
mij een lichaam gegeven. Toen heb ik gezegd, 
hier ben ik want dit staat in de boekrol over mij 
geschreven want ik ben gekomen God om uw wil 
te doen.

Het oude testament is in het Hebreeuws geschreven 
maar onze Bijbel is een Griekse vertaling. Hier 
komen citaten uit voort in ons nieuwe testament 
zoals bijvoorbeeld deze uit Hebreeën. Als je deze 
tekst niet vanuit het Grieks maar Hebreeuws gaat 
vertalen staat er, U hebt geen vreugde gevonden 
in slachtoffers en graanoffers, u heeft mijn oren 
doorboord.

Wil jij net als Jezus tegen God zeggen, U mag mijn 
oor doorboren? 

OPDRACHT

1. 	� Schrijf voor jezelf op welke dingen je nog lastig 
vindt om aan God over te geven en waar je nog 
niet Zijn wil wilt, kan of durft te doen. 

2. 	�Luister het nummer 
	 Refiner van Maverick 
	 City Music
 	 (www.youtube.com/watch?v=UGFCbmvk0vo)
3. 	�Bid het gebed van overgave die je kan vinden 
	 op de laatste pagina van deze hand-out.

4. HINENI  

Jesaja 6:1-8
In het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Heere 
zitten op een hoge en verheven troon, en de zomen 
van Zijn gewaad vulden de tempel. Serafs stonden 
boven Hem. Ieder had zes vleugels: met twee 
bedekte ieder zijn gezicht, met twee bedekte hij zijn 
voeten, en met twee vloog hij. De een riep tot de 
ander: Heilig, heilig, heilig is de HEERE van de leger-
machten; heel de aarde is vol van Zijn heerlijkheid! 
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De deurpinnen in de drempels schudden door de 
stem van hem die riep, en het huis vulde zich met 
rook. Toen zei ik: Wee mij, want ik verga! Ik ben 
immers een man met onreine lippen en woon te 
midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen 
hebben namelijk de Koning, de HEERE van de leger-
machten, gezien. Maar een van de serafs vloog naar 
mij toe, en hij had een gloeiende kool in zijn hand, 
die hij met een tang van het altaar had genomen. 
Daarmee raakte hij mijn mond aan en zei: Zie, deze 
heeft uw lippen aangeraakt. Zo is uw misdaad van 
u geweken en uw zonde verzoend. Daarna hoorde 
ik de stem van de Heere. Hij zei: Wie zal Ik zenden? 
Wie zal er voor Ons gaan? Toen zei ik: Zie, hier ben 
ik, zend mij.

Jesaja antwoord iets heel bijzonders, namelijk: 
Zie, hier ben ik. In het Hebreeuws wordt hier één 
woord voor gebruikt, namelijk: hineni. Hineni is een 
gevaarlijk woord. 

Het is namelijk een verbondswoord. Het is een 
commitment van beschikbaarheid en volledige 
overgave. God zoekt mensen die zich op deze manier 
aan Hem verbinden. Zonder voorwaarden, complete 
overgave, wat het je ook zal kosten. 

Genesis 22:1
En het gebeurde na deze dingen dat God Abraham 
op de proef stelde. Hij zei tegen hem: Abraham! Hij 
zei: Zie, hier ben ik.

Exodus 3:4
Toen de HEERE zag dat hij ging kijken, riep God tot 
hem uit het midden van de doornstruik en zei: Mozes, 
Mozes! Hij zei: Zie, hier ben ik!

Handelingen 9:10
En er was een zekere discipel in Damascus van wie 
de naam Ananias was; en de Heere zei tegen hem in 
een visioen: Ananias! En hij zei: Zie, hier ben ik, Heere.

5. GODS HINENI

Onze hineni begint bij Gods hineni. De sleutel in 
onze overgave aan Hem zit in het feit dat Hij zich 
als eerste heeft overgegeven aan ons. Hoe meer 
wij ons bewust worden en onder de indruk raken 
van Gods hineni hoe meer onze hineni een vrucht 
is en een verlangen hiervan 
Het gaat niet om onze overgave aan God maar zijn 
overgave aan ons. Van daaruit mogen wij zeggen: 
‘hier ben ik, Heer’! God heeft hineni altijd al als 
eerste gezegd:

Genesis 1:29
En God zei: Zie (hineni, hier ben Ik), Ik geef u al het 
zaaddragende gewas dat op heel de aarde is, en 
alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten 
zijn; dat zal u tot voedsel dienen.

Jesaja 7:14
Daarom zal de Heere Zelf u een teken geven: Zie 
(hineni, hier ben Ik), de maagd zal zwanger worden. 
Zij zal een Zoon baren en Hem de naam Immanuel 
geven.

Jesaja 52:6
Daarom zal Mijn volk Mijn Naam kennen; daarom, 
op die dag, zal het weten dat Ik het Zelf ben Die 
spreekt: Zie, hier ben Ik (hineni).

Jesaja 58:9
Dan zult u roepen en de HEERE zal antwoorden, 
dan zult u om hulp roepen en Hij zal zeggen: Zie, 
hier ben Ik (hineni).

Jesaja 65:1
Ik ben gezocht door hen die naar Mij niet vroegen, 
Ik ben gevonden door hen die Mij niet zochten. 
Tegen het volk dat Mijn Naam niet aanriep heb 
Ik gezegd: Zie, hier ben Ik, zie, hier ben Ik (hineni).
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6. GOD VERLANGT NAAR JOU

Hooglied 7:11
Ik ben van mijn Geliefde, naar mij gaat Zijn 
verlangen uit.

Jesaja 62:4
Men noemt je niet langer Verlatene en je land niet 
langer Troosteloos oord, maar je zult heten Mijn 
verlangen en je land Gehuwde. Want de HEER 
verlangt naar jou en je land wordt ten huwelijk 
genomen.

Galaten 2:20
Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, 
maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in 
het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van 
God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij 
heeft overgegeven.

Het begint allemaal bij Gods hineni, zijn overgave. 
Jezus is Gods hineni. Van daaruit mogen wij onszelf 
overgeven, onze hineni is een reactie op Gods 
hineni.

OPDRACHTEN

•	� Luister naar het nummer: Reckless 
Love (Live with story) - Cory 
Asbury 

	 (www.youtube.com/watch?v=6xx0d3R2LoU )
•	� Word stil, lees de Bijbelteksten in de reader over 

Gods hineni, mediteer hierop en nodig de Heilige 
Geest uit om de waarheid van Gods hineni aan 
jou te openbaren en in jou levend te maken.

7. NEEM JE KRUIS OP

De blog van Robbie kan je hier lezen: 
www.royalmission.nl/2021/10/kopen-
zonder-kijken-met-god/

God heeft als eerst hineni tegen jou gezegd omdat 
hij er naar verlangd dat jij dit op een dag ook tegen 
Hem zou zeggen. Net als bij Kopen zonder Kijken is 
de aanblik op het eerste oog rampzalig. 
 
God vraagt namelijk dat wij sterven aan onszelf. 
Dat wij ons kruis opnemen en minder worden zodat 
Hij meer wordt. Dat we trouw blijven in dat wat Hij 
van ons vraagt en dat kan soms heel lastig zijn: 
•	� Abraham zegt hineni voordat God hem vraagt 

zijn eigen zoon te offeren. 
•	� Mozes zegt hineni voordat God hem roept om 

Israël uit Egypte te leiden. 

Mattheus 16:24–25
Toen zei Jezus tot Zijn discipelen: Als iemand achter 
Mij wil komen, laat hij zichzelf verloochenen, zijn 
kruis opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven 
wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven 
verliest ter wille van Mij, zal het vinden. 

Wanneer we achter Jezus aan gaan moeten we 
eerst nee zeggen tegen onze eigen verlangens en 
ons kruis opnemen, wetende dat de wereld het 
soms belachelijk vindt wat je doet, en daarna Hem 
volgen. We moeten ons leven verliezen zodat we 
het zullen behouden in de eeuwigheid.

8. WAT MAG HET JE KOSTEN? 

Als mensen hechten we vaak waarde aan wat we 
doen, ik geloof dat het bij Jezus anders is. Het 
gaat Jezus niet om voor hoeveel mensen je hebt 
gepreekt, hoeveel je weggeeft aan de armen maar 
om je hartgesteldheid. Waarom doe je wat je doet? 
Wil je trouw zijn aan wat ik van je vraag? 

Marcus 14:4–5
Sommige aanwezigen zeiden geërgerd tegen 
elkaar: Waar is deze verkwisting goed voor? Die olie 
had immers voor meer dan driehonderd denarie 
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verkocht kunnen worden, en dat geld hadden we 
aan de armen kunnen geven.
 
Marcus 14:6–9
Maar Jezus zei: ‘Laat haar met rust, waarom 
vallen jullie haar lastig? Ze heeft iets goeds voor 
mij gedaan. Want de armen zijn altijd bij jullie, en 
jullie kunnen weldaden aan hen bewijzen wanneer 
je maar wilt, maar ik zal niet altijd bij jullie zijn. Wat 
ze kon, heeft ze gedaan: ze heeft mijn lichaam 
nu al met olie gebalsemd, met het oog op mijn 
begrafenis. Ik verzeker jullie: waar ook maar ter 
wereld het goede nieuws verkondigd wordt, zal ter 
herinnering aan haar verteld worden wat zij heeft 
gedaan.
 
Jezus zegt dat Maria alles heeft gedaan wat ze voor 
Hem kon doen. Jezus volgen, kosten wat het kost, 
doet soms pijn en kan soms ook echt niet leuk zijn. 
Dit betekend niet dat je al je geld weg moet geven, 
je moet gaan verhuizen, op podia moet spreken 
of van baan moet veranderen. Maar het betekend 
wel dat je alles aan God geeft, heel je leven en alles 
wat je hebt. Met het besef dat je alles aan Hem te 
danken hebt en alles voor Hem wil doen, net als 
Abraham, Mozes en Maria. Zelfs zonder dat je weet 
wat je te wachten staat. 

9. JOUW HINENI

Gods verlangen is dat wij steeds meer op Hem 
zullen lijken en dat Hij door ons heen zal werken. 
Maar.. wat mag het je kosten? Durf jij te kopen 
zonder kijken met God? God verlangt naar zo’n 
relatie met jou en met mij. Een relatie gebaseerd op 
volledig vertrouwen. Net als bij het TV programma 
is er een architect én stylist ineen om het Koninkrijk 
te bouwen door jou heen; de Heilige Geest. Durf jij 
‘hineni’ te zeggen?

OPDRACHTEN

1.	Spreek je verlangen in een gebed uit naar God. 
2. �Luister het nummer 
	 Alles Waard van Eline Bakker:
	 (www.youtube.com/watch?v=XGkgzy0J7uU )

BIJLAGE: 
GEBED VAN OVERGAVE

Vader, hier ben ik in uw aanwezigheid en ik kom tot 
U met een beetje of heel veel verlangen om me 
over te geven aan U. God, ik ben geheel afhankelijk 
van uw genade en liefde en de hulp van uw heilige 
Geest, want uit mezelf red ik het niet. Jezus, ik 
erken dat ik uw vergeving nodig heb voor de dingen 
die ik verkeerd gedaan heb. Ik dank U dat U aan 
het kruis gestorven bent voor mijn zonden en dat 
U uit de dood bent opgestaan. Jezus, ik ontvang 
uw vergeving. Bescherm mij Heer met uw bloed, 
ik verlang ernaar niets anders te ontvangen dan 
alleen wat van U komt, in Jezus naam. Vul me met 
uw heilige Geest, van top tot teen, in alles wat ik 
ben en heb. Leid me in dit gebed van overgave, laat 
me zien waar ik nog issues heb om mee te dealen 
en help me u toe te laten op elk gebied van mijn 
leven en U daar Heer te laten zijn. Ik wil niet langer 
voor mezelf leven, maar voor U. 

(waar ‘ ik geef mijn ... aan U’, zou je ook kunnen 
bidden ‘Jezus, U bent Heer over ...’)

•	� Allereerst geef ik mijzelf aan U. U bent de Heer 
en Verlosser van mijn leven. Ik kies ervoor te 
sterven en op te staan met U Jezus. Hier is de 
troon van mijn leven, gaat U erop zitten. Jezus 
doet U met mij wat U in uw liefde wilt doen.

•	� Ik geef het beeld dat ik van U heb aan U. Vul me 
met de waarheid over wie U bent, Vader, Zoon 
en Heilige Geest.  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•	� Ik geef mijn verwachtingen of frustratie over dit 
gebed aan U. Eventuele verwachting dat het geen 
verschil zal maken, teleur zal stellen, gedachte 
dat ik hier te nuchter voor ben.  

•	� Ik geef mijn verleden aan U; dat wat gebeurd is en 
me vormde. Positief, negatief. U krijgt de ruimte 
om te genezen wat om genezing vraagt.  

•	� Ik geef mijn heden aan U; de dingen die me in 
mijn dagelijks leven bezighouden. Ik stel die niet 
uit tot morgen. 

•	� Ik geef mijn toekomst aan U; U krijgt de zeggen-
schap, ik wil niet zelf mijn toekomst bepalen. In 
het vertrouwen dat U een goede weg zult gaan 
met Mij, een weg die bij mij past.

•	� Ik geef mijn lichaam aan U; zelfbeeld, seksua-
liteit, sporten, eten en drinken, kleding, ziekte en 
gezondheid.  

•	� Ik geef mijn ziel aan U; verstand (denken, visie, 
overtuigingen, fantasieën, twijfels), gevoel 
(emoties, blijdschap, woede, angst en verdriet), 
wil (keuzes, vragen, onbesluitvaardigheid).  

•	� Ik geef mijn geest aan U; mijn leven met U, tijd 
met U, woorden die U al heeft gegeven, beloftes. 
Vormen waarin ik mijn spiritualiteit heb vormge-
geven. Geloof en ongeloof, wat daarin recht en 
krom is.  

•	� Ik geef mijn relaties aan U; ouders en andere 
figuren van autoriteit, familie, partner of vrijge-
zellenbestaan of verlangen naar een partner, 
vrienden, overleden naasten, collega’s, buren, 
autoriteiten.  

•	� Ik geef mijn studie en/of werk en bezigheden aan 
U; inzet, houding, doel.  

•	� Ik geef mijn financiën en bezittingen aan U; eigen 
uitgaven, giften, omgang met geld en bezit.  

•	� Ik geef mijn vrije tijd aan U; vakantie, slapen 
en waken, muziek, film, internet, tv, bladen, 
genieten. 

•	� Ik geef mijn kerk aan U; kring, vereniging, andere 
kerken.  

•	� Ik geef mijn imago aan U; mijn ambities, 
talenten, dromen, verlangen, angsten, oordelen 
en vooroordelen.  

•	� Ik geef mijn houding naar maatschappij en wereld 
aan U; stijl van leven, omgang met schepping.  

Ook het overige wat niet genoemd is, maar wel een 
rol speelt in mijn leven geef ik aan U. Mijzelf en al 
deze dingen geef ik aan U in de naam van Jezus. 
Ik heb uw hulp nodig om elke dag weer te kiezen 
deze dingen aan U over te geven en de daad ook 
bij het woord te voegen. Doet U dat in mij door uw 
heilige Geest. Ik hou van U, in Jezus naam amen.



OPBOUW VAN DE 3 LESSEN
Les 1: Slaaf van Christus. 
Les 2: Vat van Christus
Les 3: Handschoen van Christus. 

INLEIDING

2 Korintiërs 4:7-11
Maar wij zijn slechts een aarden vat voor deze 
Schat; het moet duidelijk zijn dat onze overweldig–
ende kracht niet van onszelf komt, maar van God. 
We worden van alle kanten belaagd, maar raken 
niet in het nauw. We worden aan het twijfelen 
gebracht, maar raken niet vertwijfeld. We worden 
vervolgd, maar worden niet in de steek gelaten. 
We worden geveld, maar gaan niet te gronde. We 
dragen in ons bestaan altijd het sterven van Jezus 
met ons mee, opdat ook het leven van Jezus in 
ons bestaan zichtbaar wordt. Voortdurend worden 
wij levenden omwille van Jezus aan de dood prijs–
gegeven, opdat in ons sterfelijke bestaan ook het 
leven van Jezus zichtbaar wordt. 

Sterven aan jezelf, gevormd worden onder druk en 
worstelen met je geloof. Drie thema’s die in deze les 
aan bod zullen komen. Thema’s waar je doorheen 
zal gaan op het moment dat je besluit een leven in 
volledige overgave aan Jezus te willen leven. Een 
vat van Christus zijn; zwak, broos & gekerfd door 
het leven maar vol van de glorie en kracht van God! 

1. HEERSEN 

Genesis 1: 26
God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons even—
beeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heer—

schappij voeren over de vissen van de zee en de 
vogels van de hemel, over het vee, over de hele 
aarde en over alles wat daarop rondkruipt.
  
Wij zijn als mensen bestemd om heerschappij te 
voeren maar hoe doen we dat dan? 

2. DIENEN

Markus 10: 42 - 43
Jullie weten dat de volken onderdrukt worden door 
hun eigen heersers en dat hun leiders hun macht 
misbruiken. Zo mag het bij jullie niet gaan. Wie 
van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen 
moeten dienen. 
 
Jezus zegt hier dat als wij belangrijk willen we altijd 
de moeten dienen. Jezus spreekt hier niet alleen 
over maar Hij geeft ook het perfecte voorbeeld. 
Jezus die als een slaaf de voeten van de discipelen 
wast.
•	�� Jezus doet zijn kleed af, het kleed van de rabbi. 

(Ik leg mijn positie neer)
•	�� Hij pakte een doek en omgord zich. Een slaaf had 

een doek om zijn middel om als het nodig was 
schoon te kunnen maken.

•	� Hij begint de voeten van de discipelen te wassen

Johannes 13: 12 – 15
Toen hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn 
bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats. 
Begrijpen jullie wat ik gedaan heb? Vroeg Hij. Jullie 
zeggen altijd ‘meester’ en ‘Heer’ tegen mij, want 
dat ben ik ook. Als ik, jullie Heer en meester, je 
voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten 
wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor 
jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. 

VAT VAN CHRISTUS
LES 2
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3. NIET VOOR MAAR VANUIT JE IDENTITEIT

Johannes 13: 3 
Jezus die wist dat de Vader hem alle macht had 
gegeven, dat hij van God was gekomen en weer 
naar God terug zou gaan. 

Jezus deed alles wat Hij deed vanuit zijn identiteit 
en niet voor identiteit. Vanuit een gezonde 
identiteit, als je weet wie je bent, kunnen wij als 
een ‘slaaf’ dienen. Wanneer jij niet je identiteit 
gevonden hebt in God en niet weet wie jij bent kan 
je niet dienen. 

Om steeds meer op Jezus te lijken is het belangrijk 
dat we Hem ontmoeten. Intimiteit met Hem 
hebben!
 
2 Korintiërs 3: 18 
Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van 
de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door 
de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld 
worden veranderd. 

OPDRACHT
•	� Doe jij wat je doet voor goedkeuring of vanuit 

goedkeuring? 
•	� Op welk gebied vind je het soms lastig om het 

voor goedkeuring te doen? 
•	� Luister het nummer
	 De muziek vervaagt - Opwekking 548 
	� ( www.youtube.com/watch?v=dHFrfcE4zos ) 

4. DE BELOFTE  

Numeri 13: 1 -2 
De Heer zei tegen Mozes: Stuur er een aantal 
mannen op uit om Kanaän, het land dat ik de 
Israëlieten geven zal, te verkennen.  

God belooft hier aan Mozes dat Hij hun het 
beloofde land, Kanaän, zal geven. Mozes stelt 
12 mannen aan die als spionnen het land gaan 
ontdekken en komen terug om verslag te doen 
van wat zij hebben gezien. 

Numeri 13: 30
Toen bracht Kaleb het volk tegenover Mozes tot 
bedaren, en zei: Laten wij vrijmoedig optrekken, 
wij zullen het land in bezit nemen, want wij zullen 
het zeker overmeesteren. 
 
De 10 mannen die met Jozua en Kaleb waren 
vertelden het volk ook over de reuzen, de sterke 
steden en dat zij ten onder zouden gaan. Het volk 
begint te klagen en zeggen dat ze terug willen gaan 
naar Egypte. Het is alsof ze Kaleb en de belofte van 
God helemaal niet hebben gehoord. Maar Kaleb 
blijft vertrouwen op wat God heeft beloofd. 

5. VOEDSEL
 
Numeri 14: 7 - 9
Ze zeiden tegen heel de gemeenschap van de 
Israëlieten: Het land waar wij doorgetrokken 
zijn om het te verkennen, is een bijzonder goed 
land. Als de Heer ons genegen is, zal Hij ons in dat 
land brengen en zal Hij het ons geven, een land dat 
overvloeit van melk en honing. Alleen, kom tegen 
de Heer niet in opstand, en u, wees niet bevreesd 
voor de bevolking van het land, want zij zijn ons 
tot voedsel, hun schaduw is van hen geweken, en 
de Heer is met ons. Wees niet bevreesd voor hen! 
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Na dat ze dit tegen het volk zeiden wilden het volk 
Jozua en Kaleb stenigen. Het volk was overweldigd 
door wat ze hadden gehoord. De reuzen waren 
groter geworden dan hun eigen God. Ik merk dit 
ook in mijn eigen leven, wanneer ik onder de indruk 
raak van de omvang van een uitdaging, ben ik de 
belofte uit het oog verloren die God voor mijn 
leven heeft. 

Kaleb en Jozua zeggen dat de reus hen tot voedsel 
zal zijn! Ook in onze reuzen, rot periodes en nare 
omstandigheden zit voedsel die wij tot ons kunnen 
nemen en ons op kunnen bouwen waardoor we tot 
zegen zijn in het beloofde land. 

Moeilijke omstandigheden kunnen ervoor zorgen 
dat ons karakter wordt gevormd en dat de reus 
ook ons voedsel is dat we nodig kunnen hebben 
voor het volgende seizoen. Wanneer we blijven 
vasthouden en vertrouwen op de belofte van God, 
veranderd ons perspectief.

Psalmen 23: 5
U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. 

De tafel is een plaats van voeding, een plaats van 
interactie en gemeenschap. Je zit aan tafel samen 
met Jezus wiens ogen branden van vuur en liefde. 
Zijn woorden geven je moed om alles onder ogen 
te zien wat je ooit zou kunnen tegenkomen. Deze 
interactie die we met hem aan deze tafel hebben, 
is om zo te zeggen iets dat ons doel definieert, 
onze reden van bestaan, onze bestemming. Het is 
een leven gevende ontmoeting. En het is in aanwe-
zigheid van je vijanden die rond de tafel toekijken 
en je misschien wel proberen af te leiden. 

Het kan zijn dat je aan deze tafel zit en klaagt 
omdat je bezig bent met alles wat er om je heen 
gebeurt. De reuzen, vijanden en rotte situaties. 
Waardoor je misschien wel niet profiteert van het 

voedsel wat je aan die tafel tot je kan nemen en dat 
wat je toekomst kan bepalen. Omdat je bezig was 
met de situatie die zich rond die tafel afspeelt in 
plaats van de persoon die aan de tafel zit, Jezus. 
Die midden in jouw probleem een moment van 
intimiteit en ontmoeting creëert.

6. BLIJF TROUW 

Numeri 14: 24
Maar Mijn dienaar Kaleb, omdat in hem een 
andere geest was en hij erin volhard heeft Mij na 
te volgen, hem zal ik brengen in het land waar hij 
geweest is. 
 
Numeri 14: 37 – 38
Die mannen, die over dat land een kwaad gerucht 
hadden laten uitgaan, stierven ten gevolge van 
een plaag voor het aangezicht van de Heer. Maar 
van de mannen die eropuit gegaan waren om het 
land te verkennen bleven Jozua, de zoon van Nun, 
en Kaleb, de zoon van Jefunne, in leven. 

Jozua en Kaleb blijven ondanks de reuzen die zij 
hebben gezien geloven in de belofte van God. 

Jozua 14: 8 – 10
Maar mijn broeders die met mij opgetrokken 
waren, deden het hart van het volk smelten; ikzelf 
echter volhardde erin de HEERE, mijn God, na te 
volgen. Toen zwoer Mozes op die dag: Het land dat 
uw voet betreden heeft, zal voor eeuwig voor u 
en uw kinderen tot erfelijk bezit zijn, omdat u erin 
volhard hebt de HEERE, mijn God, na te volgen. En 
zie, nu heeft de HEERE mij in het leven behouden, 
zoals Hij gesproken heeft. Het is nu vijfenveertig 
jaar geleden dat de HEERE dit woord tot Mozes 
gesproken heeft, toen Israël door de woestijn trok, 
en nu, zie, ik ben vandaag vijfentachtig jaar oud.
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Kaleb & Jozua hebben 45 jaar lang moeten wachten 
tot dat ze het beloofde land hebben gekregen maar 
hebben nooit getwijfeld aan de belofte van God. 

God geeft ons een boek vol met beloften, uitda-
gingen en opdrachten om Hem te volgen alleen 
onderweg komen de stormen, omstandigheden, 
mensen die ervoor kunnen zorgen dat je gaat 
twijfelen, bang wordt. 

Jozua 1: 5
Zolang je leeft zal niemand tegen je kunnen stand-
houden. Zoals ik Mozes heb bijgestaan, zo zal ik jou 
ook bijstaan. Ik zal niet van je zijde wijken en je niet 
verlaten.
 
Plaats nu op de plek van Mozes de naam Jezus. Lees 
dit nu voor want dit is de realiteit van het nieuwe 
testament. 

Zolang je leeft zal niemand tegen je kunnen stand-
houden. Zoals ik Jezus heb bijgestaan, zo zal ik jou 
ook bijstaan. Ik zal niet van je zijde wijken en je niet 
verlaten.
 
Elke belofte die God de Vader aan zijn zoon Jezus 
heeft gegeven heeft Hij ook aan jou gegeven! Niet 
omdat je zo goed werk hebt gedaan of omdat je goed 
werk doet maar door genade. We kunnen dat nooit 
met ons werk verdienen maar het is een geschenk 
van God door wat Zijn zoon Jezus heeft gedaan.
 
Het volk van Israël zagen grote mensen in plaats 
van een grote God. Zelfs terwijl ze elke dag van hun 
leven in de wildernis manifestaties van God hebben 
gezien. Manna, de vuurkolom in de nacht en de wolk 
overdag, dag na dag na dag. 

Vandaag mag voor jou en mij weer een dag zijn dat 
we tegen onze reus en de vijanden die rond onze 
tafel zijn mogen zeggen, onze God is groter en Hij 
is met mij, alle dagen van mijn leven. Jij, reus, bent 
mijn voedsel! 

OPDRACHTEN

•	� Schrijf de belofte die God voor jouw leven heeft 
op;

•	� Luister het nummer U bent 
sterker – Mozaïek Worship ( www.
youtube.com/watch?v=4wX-
cw31Szkg ) 

•	� Zoek 5 Bijbelteksten op die je kunnen helpen 
herinneren aan de belofte die Hij jou heeft 
gedaan.

7. HALL OF FAITH  

Misschien ben je wel bekend met de term ‘The Hall 
of Fame’? Een bekende band ‘The Script’ heeft er 
een enorm tof nummer over gemaakt. Letterlijk 
betekent het ‘eregalerij’. Hiermee worden de 
mensen bedoeld die grote dingen hebben bereikt: 
presidenten, acteurs, Nobelprijswinnaars, kunste-
naars, sporters etc. Een soort galerij met allemaal 
helden. Hebreeën 11 is eigenlijk ook zo’n eregalerij 
maar dan met geloofshelden. Niet ‘The Hall of 
Fame’ maar ‘The Hall of Faith’.

Hiervoor moet je wel een enorm groot geloof 
hebben... Zeker als je kijkt naar de geloofsdaden 
van deze helden:

Hebreeën 11
(..) “een gigantische ark gebouwd, het splijten van 
de rode zee, de muren van Jericho die neervielen, 
koninkrijken overwonnen, gerechtigheid in de 
praktijk gebracht, muilen van leeuwen gesloten, 
de kracht van het vuur geblust, aan de scherpte 
van het zwaard ontkomen” (..) 

Maar weet je wat nou zo grappige is? Al deze 
mensen waren maar gewoon mensen zoals jij en 
ik. En helemaal niet gekwalificeerd voor hetgeen 
waar ze voor stonden. Het waren mensen die 
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bang waren, die fouten maakten en die twijfelden. 
Hebreeën 11 is Gods getuigenis over deze mensen 
en Zijn perspectief op geloof.

8. SARA

Hebreeën 11:11
Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht 
ontvangen om zwanger te worden en een kind te 
baren, ondanks haar hoge ouderdom, omdat zij 
Hem getrouw heeft geacht Die het beloofd had.

Genesis 18:10-15
En Hij zei: Ik zal over een jaar zeker bij u terug-
komen; en zie, dan zal Sara, uw vrouw, een zoon 
hebben! Sara hoorde dat bij de ingang van de tent, 
die achter Hem was. Nu waren Abraham en Sara 
oud en op dagen gekomen; het ging Sara niet meer 
naar de wijze van de vrouwen. Daarom lachte 
Sara in zichzelf: Zal ik nog liefdesgenot hebben, 
nu ik oud geworden ben en ook mijn heer oud is? 
En de HEERE zei tegen Abraham: Waarom heeft 
Sara toch gelachen en gezegd: Zou ik ook werkelijk 
baren, nu ik oud geworden ben? Zou er iets voor de 
HEERE te wonderlijk zijn? Op de vastgestelde tijd, 
over een jaar, zal Ik bij u terugkomen, en Sara zal 
een zoon hebben! Maar Sara ontkende het en zei: 
Ik heb niet gelachen; want zij was bevreesd. Maar 
Hij zei: Nee, u hebt wél gelachen.

9. TURN YOUR EYES UPON JESUS

Vaak definiëren wij de vraag ‘Wat is geloof?’ met 
de vraag ‘Wat geloof ik?’ Maar weet je met welke 
vraag wij beter ons geloof kunnen definiëren? Niet 
de vraag ‘Wat geloof ik?’, maar ‘Op Wie vertrouw 
ik?’ Geloof betekent letterlijk vertrouwen en het 
mooie aan ons geloof is, is dat het niet gebaseerd 
is op een geloof in onszelf, of een geloof in een 
bepaalde kracht, energie, gevoel of filosofie, 

ons geloof is gebaseerd op een Persoon en Zijn 
Naam is Jezus! Wij mogen leunen op Jezus, onze 
Geloofsheld.

Hebreeën 12:1-2
Welnu, (..) laten wij in deze geloofsreis ons oog 
gericht houden op Jezus, de Leidsman (Beginner) 
en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de 
vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, 
het kruis verdragen en de schande veracht en zit 
nu aan de rechterhand van de troon van God.

OPDRACHTEN

•	� Luister naar het nummer: 
	 We Are Messengers - Maybe It’s Ok 
	 ( www.youtube.com/watch?v=hl5GcRrJLyw )
•	� Een brief schrijven aan God. In deze brief, die je 

mag beginnen met een aanhef, schrijf je hoe het 
met je gaat. In de brief verwerk je minstens één 
vraag die je aan God zou willen stellen.

•	�� Zoek een rustige plek op en neem de tijd om te 
schrijven aan jouw brief.

•	�� Lees vervolgens deze brief aan God voor, wordt 
stil en wacht op zijn antwoord.



OPBOUW VAN DE 3 LESSEN
Les 1: Slaaf van Christus. 
Les 2: Vat van Christus
Les 3: Handschoen van Christus. 

INLEIDING

Richteren 6:34
Toen bekleedde de Geest van de HEERE Gideon.

Letterlijk staat hier in de grondtekst: De Heilige 
Geest trok Gideon aan als een handschoen. Gideon 
was aan de buitenkant zichtbaar en de Heilige Geest 
bewoog door hem heen. Dit is Gods verlangen met 
jou en met mij. Hij wil jou en mij volledig gebruiken 
als handschoenen van Hem. Durf jij jezelf compleet 
over te geven aan de Heilige Geest en Hem de 
controle over je leven te geven?

1. GEVEN

2. ONTDEKKEN

Elk mens heeft de behoefte om van betekenis 
te zijn, het doel van hun leven te weten. Dit is 
dan ook de reden dat veel mensen bezig zijn 
met horoscopen, handen laten lezen, seminars 
bij te wonen of groeicursussen te kijken. Helaas 
is dit niet de manier om hier achter te komen. 
 
Efeziërs 1:11 
Het is in Christus dat we ontdekken wie we zijn en 
waar we voor leven. 
 
Iedereen op deze wereld is geschapen door God. 
Je bent hier niet toevallig en je bent zeker geen 
ongelukje. Je leeft omdat allereerst God je graag 
wilde!

Hij maakte jou als een unieke persoonlijkheid, met 
een specifiek plan voor ogen. Als je dat eenmaal 

HANDSCHOEN VAN CHRISTUS
LES 3
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hebt ontdekt ga je begrijpen dat je iemand bent 
met een bestemming. God heeft in ieder mens een 
sterke drang gelegd om iets bijzonders tot stand te 
brengen. Hij heeft ook een droom voor jou klaar-
liggen!

Een droom is een door God ingegeven idee. Hij 
plaatst een creatief plan in je gedachten. Daarmee 
geeft hij je een doel voor ogen, een visie voor een 
betere toekomst. Als God je een droom voor je leven 
geeft, dan heb je een krachtig instrument in handen. 
Het geeft je een drive om ergens voor te gaan, om 
je best te doen die droom te verwezenlijken. 

 
3. GOD ZOEKT JOU OP

Maar zoals de Bijbeltekst uit Efeziërs ook zegt, In 
Christus ontdekken we wie we zijn en waar we voor 
leven. Dit kan door de intimiteit die je met God hebt 
maar ook omdat God jou opzoekt. Kijk maar naar: 
 
1. Abraham 

Genesis 15:4 – 5
Maar de Heer sprak opnieuw tot hem: Nee, niet je 
dienaar zal jouw bezittingen erven, maar een kind 
dat jijzelf zult verwekken. Daarop leidde hij Abram 
naar buiten. Kijk eens naar de Hemel, zei hij, en tel 
de sterren, als je dat kunt. En hij verzekerde hem: 
Zo zal het ook zijn met jouw nakomelingen. 
 
God bezocht Abraham om hem te vertellen dat hij 
hem had uitgekozen. Het was Gods bedoeling dat 
vanuit Abraham een heel volk zou ontstaan dat God 
zou dienen en dat een beloofd land zou krijgen om 
in te wonen. Dit was niet een droom van Abraham 
zelf! Dit was Gods droom! 
 
Abraham mocht onderdeel zijn van wat God van 
plan was te gaan doen. Het initiatief ligt bij God, hij 
weet welke dromen hij heeft en welke plannen hij 

klaar heeft liggen. Aan ons de keuze om ons daar 
wel of niet bij aan te sluiten.

2. Noach 

In de tijd van Noach ging het helemaal verkeerd 
met de mensen. God is van plan om al wat leefde 
te vernietigen. Een aantal mensen wilde hij sparen. 
Het is duidelijk dat God het initiatief nam en hij koos 
Noach uit om zijn plan uit te voeren. Het was Gods 
idee om Noach een Ark te laten maken. 
 
3. Jozef 

God liet Jozef in een droom zien wat hij van plan was 
te gaan doen en welke rol Jozef daarin zou spelen. Na 
veel tegenstand, de put, slaaf van Potifar, verleiding 
en de gevangenis kwam de droom wel in vervulling. 
God gaf Jozef de hoge positie doelbewust, zodat 
Jozef in staat was om duizenden mensen van de 
hongersnood te redden. 
 
4. Mozes

Het was Gods plan om het volk Israël uit Egypte 
te bevrijden. God vroeg aan Mozes of hij aan zijn 
plan mee wilde werken. Toen Mozes in een eerder 
stadium zelf het initiatief nam om het volk Israël 
te bevrijden, stond God dit niet toe. Het moest van 
God uitgaan, zodat het geen mensenwerk zou zijn. 
Het was Gods plan, maar Mozes mocht er wel een 
belangrijke rol in spelen. 

5. Paulus

God openbaarde zich aan Paulus. God had het plan 
om het evangelie onder de heidenen te verspreiden. 
Dat was Gods droom, niet die van Paulus. Het was 
Gods visie, niet die van Paulus. God nodigde Paulus 
uit om betrokken te raken bij zijn plan, bij zijn werk! 
Paulus had de keus: Of zich voegen naar het plan 
van God, of niet! 
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Als je deze namen leest denk je misschien, wat 
stel ik nou voor? Hoe je vandaag ook over je leven 
denkt, je bent geschapen om een bijzonder iemand 
te zijn met een droom, gekregen van God! 

4. LEUGENS

Tragisch genoeg kan het zo zijn en zien we vaak dat 
mensen aan het einde van hun leven komen en spijt 
krijgen of hebben van wat ze niet hebben gedaan. 
De dromen die ze niet hebben nagejaagd. Dingen 
kunnen ons er van weerhouden om de droom die 
God je geeft te aanvaarden en na te jagen. Welke 
dingen zijn dat dan? 

1.	 Ik heb geen droom
2.	 Ik moet mijn droom zelf bedenken 
3.	� Ik heb wel een droom, maar daar hecht ik niet 

veel waarde aan
4.	� Ik heb een droom, maar het is aan God om mijn 

droom in vervulling te laten gaan
5.	� Ik had een droom, maar daarvoor is het nu te 

laat 

Elk van deze 5 misvattingen is een leugen. Ik wil 
u eens meenemen in de waarheid die we hier 
tegenover kunnen zetten en die je hopelijk zal 
helpen om deze leugens los te laten. 

1.	� U hebt een droom – Wij zijn geschapen naar 
Gods evenbeeld. 

2.	� U hoeft uw droom niet zelf te bedenken – Uw 
droom ligt voordat u geboren werd al in uw 
wezen verankerd. David in Psalm 139: 16 – Uw 
ogen zagen mijn vormeloos begin, alles werd in 
uw boekrol opgetekend, aan de dagen van mijn 
bestaan ontbrak er niet één. 

3.	� Uw droom is uniek en belangrijk – God zelf heeft 
u gemaakt om een deel van zijn grote droom 

voor deze wereld te verwezenlijken. Hoe? U bent 
op aarde om een deel van Zijn grote droom van 
punt a naar punt b te brengen, iets wat niemand 
anders zo goed kan als u. 

4.	� U moet handelen naar uw droom – God wacht 
totdat u begrijpt dat de droom die Hij u heeft 
gegeven belangrijk genoeg is om waar te maken. 
Hij dwingt u niet tot een keuze. Hij zal die Droom 
ook niet waarmaken zonder u. Aan u de keuze. U 
moet actie ondernemen. Het verbazingwekkend 
productieve leven van Paulus werd aange-
wakkerd door één enkele drijfveer. 

Filippenzen 3:12
Niet dat ik al zover ben en mijn doel al heb bereikt. 
Maar ik houd vol in de hoop eens dat te kunnen 
grijpen waarvoor Christus mij geroepen heeft. 

Uw droom is dat te doen waarvoor God u heeft 
gegrepen! 

5.	�� Gelukkig is het nooit te laat om uw droom 
handen en voeten te geven. 

	 Kijk maar naar Mozes! 

Exodus 3:7 & 10
Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan 
toe is, ik heb hun jammerklachten over hun onder-
drukkers gehoord, ik weet hoe ze lijden. Daarom 
stuur ik jou nu naar de farao: jij moet mijn volk, de 
Israëlieten, uit Egypte wegleiden. 

God moest Mozes herinneren aan zijn droom! 
Vanaf zijn geboorte is Mozes al op een unieke 
manier voorbereid en aangespoord om dat ene 
doel te kunnen volbrengen. Inmiddels waren er 80 
jaren van Mozes zijn leven verstreken en was hij 
een oude schaapherder in de woestijn. Daar kwam 
God met een krachtige boodschap van hoop, visie 
en leven! 
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Zoals dat bij heel veel dromen het geval is, leek dit 
in Mozes zijn ogen een onmogelijke opdracht maar.. 
hoe oud je ook bent, het is nooit te laat om iets te 
doen met je droom! 

Ons leven is een geschenk van Hem en de droom die 
hij jou en mij heeft gegeven is voor Hem van groot 
belang. Er is niemand anders die kan doen waarvoor 
jij gemaakt bent, zoals ook alleen Mozes kon doen 
waar hij voor gemaakt was. 

Wat er ook is gebeurd in uw verleden, of hoe uw 
omstandigheden ook zijn, u kunt uw hart vanaf nu 
opnieuw afstemmen op uw droom! 

Niet omdat het gaat om het verwezenlijken van uw 
droom maar om de droom van de Droomgever! 

OPDRACHTEN

1.	� In welke van de vijf leugens herkende u uzelf het 
meest? 

2.	 Vraag God wat Zijn droom is voor jou. 
3.	 Schrijf je droom op 
4.	� Wat houdt u tegen om de droom die God u geeft 

te gaan doen? 
5.	� Luister het nummer 
	 Wherever you lead 
	 van Kristene DiMarco 
	 ( www.youtube.com/watch?v=bJGg4Kb-ucY )

5. STOP MET VERGELIJKEN
  
Onze cultuur en maatschappij leren ons vaak 
onbewust, dat we ons steeds moeten vergelijken 
met anderen. Probeer de beste te zijn. Wees sneller 
dan die ander. Bereik meer dan je collega. Bouw 
groter dan je buren. Verdien meer dan in je vorige 
baan. Alles moet altijd in de overtreffende trap. 
Deze eindeloze bewijsdrang maakt dat we onszelf 
en onze waarde eigenlijk continu aan het afspiegelen 
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zijn ten opzichte van mensen in onze omgeving of 
waar we naar opkijken. Het is de ‘ziekte van het 
vergelijken’ en dit belemmert ons om vrijuit te leven 
en te geven wat we wel hebben. 

6. GELIJKENISSEN

Jezus vertelt ons verhalen om de principes van het 
koninkrijk van God duidelijk te maken. De dynamiek 
in Gods koninkrijk is namelijk totaal anders dan in de 
koninkrijken van deze wereld. De gelijkenis van de 
talenten helpt ons om te stoppen met verghelijken.
 
Mattheus 25:14
Of het zal zijn als met een man die op reis ging, zijn 
dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat aan 
hen in beheer gaf. 

Alles wat mooi en bijzonder is in ons leven hebben 
we gekregen van God. En alles wat we hebben 
ontvangen, hebben we slechts in beheer gekregen. 

Mattheus 25:15
Aan de een gaf hij vijf talent, aan een ander twee, en 
aan nog een ander één, ieder naar wat hij aankon.

In Gods koninkrijk zijn we allemaal miljonair. 
Niemand is armoedig, iedereen is overweldigd met 
hemelse rijkdom. Toch is het verschillende verdeeld, 
omdat God uitdeelt naar wat we aankunnen. Dat is 
een bewijs van Zijn liefde voor ons. 

Mattheus 25:16
Meteen ging de man die vijf talent ontvangen had 
op weg om er handel mee te drijven, en zo verdiende 
hij er vijf talent bij. 

Van ons wordt verwacht dat we handel gaan drijven 
met ons hemels bezit. Niet afwachten, twijfelen of 
vergelijken, maar actie ondernemen. Zodra we dat 
doen, vermenigvuldigt wat we gekregen hebben. 
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Tegelijk mogen we onthouden dat onze rijkdom 
slecht ene klein bedrag is in hemels perspectief.  

Mattheus 25:18 
Degene die één talent ontvangen had, besloot het 
geld van zijn heer te verstoppen: hij begroef het.

Mattheus 25:25
Uit angst besloot ik uw talent te begraven; alstu-
blieft, hier hebt u het terug.

Angst dat het niet genoeg is wat we hebben, verlamt 
ons. Angst dat we minder zijn dan anderen, maakt 
dat we onze talenten verbergen. Angst dat God niet 
blij met ons is, maakt dat we ons verstoppen. 

Laat je inspireren door deze hemelse waarheden 
en leef als een vrij en vrijmoedig mens. Zo komt er 
ruimte on te investeren wat je van God gekregen 
hebt en kun je ook maximaal leren genieten van wat 
anderen hebben. 

OPDRACHT

•	� Luister het lied Littekens van 
Matthijn Buwalda ( www.youtube.
com/watch?v=jtEZ9pMnPLY ) 

7. GEEF JE OVER  

In Lucas 1:26 - 38 lezen we dat Maria een ontmoeting 
heeft met de Engel Gabriel.

De engel vertelt Maria dat zij zwanger zal worden en 
legt haar uit wat de toekomst van haar zoon, Jezus, 
zal zijn. De reactie van Maria laat goed zien hoe wij 
als mensen ook kunnen reageren wanneer God ons 
Zijn plannen vertelt. 

Lucas 1:34 – 35 
Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren?’ Ik 
heb immers nog nooit gemeenschap met een man 
gehad. De engel antwoordde: De Heilige Geest zal 
over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal 
je als een schaduw bedekken. 

De engel reageert hierop met: De Heilige Geest zal 
over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal 
je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind 
dat geboren wordt, heilig worden genoemd. 

Maria haar reactie is heel mooi en bijzonder. Eigenlijk 
geeft Maria zich helemaal over aan God en Zijn plan 
voor haar leven. 

Lucas 1:38
Maria zei: De Heer wil ik dienen: laat er met mij 
gebeuren wat u hebt gezegd. 

Maria mocht letterlijk Jezus op aarde brengen maar 
de basis van dat zij dicht mocht doen was dat God 
haar door middel van een engel opzocht en zij hierop 
antwoorde met ‘laat er met mij gebeuren wat u hebt 
gezegd’. 

8. DID YOU KNOW?   

In december hoorde ik het nummer ‘Mary did 
you know’. Een heel bekend kerstlied wat focust 
op of Maria wel wist wat zij op de 
wereld mocht brengen en in haar 
buik groeide. ( www.youtube.com/
watch?v=noMp8DkyzC4 )

Mary did you know that your baby boy would one 
day walk on water? 
Would save our sons and daughters? 
Would give sight to a blind man? 
Would calm the storm with His hand? 
Has come to make you new?
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De zanger van dit nummer, Chandler Moore, doet in 
dit nummer iets bijzonders. Hij zong, Mary did you 
know what was inside of you? And now I ask myself 
Chandler do I know? 

Ook wij moeten in ons leven toestemming geven 
aan de Heilige Geest en tegen Hem zeggen, Laat 
er maar met mij gebeuren wat u hebt gezegd. Wat 
er dan bij ons gebeurd is eigenlijk hetzelfde als bij 
Maria. De Heilige Geest zal in en over je komen. In je 
voor jezelf en over je voor de ander. Net als bij Maria! 

Maria bracht letterlijk Jezus als persoon op deze 
aarde en wij mogen door de Heilige Geest die in ons 
is ook als Jezus op deze aarde zijn. Zijn Koninkrijk 
bouwen!  

9. COME TO THE ALTAR    

Are you hurting and broken within? 
Overwhelmed by the weight of your sin? 
Jesus is calling 
Have you come to the end of yourself 
Do you thirst for a drink from the well? 
Jesus is calling 
 
Refrein:  
O come to the altar 
The Father’s arms are open wide 
Forgiveness was bought with 
The precious blood of Jesus Christ 
 
Leave behind your regrets and mistakes 
Come today there’s no reason to wait 
Jesus is calling 
Bring your sorrows and trade them for joy 
From the ashes a new life is born 
Jesus is calling 
 

Oh what a savior 
Isn’t He wonderful? 
Sing hallelujah, Christ is risen 
Bow down before Him 
For He is Lord of all 
Sing Hallelujah, Christ is risen 
 
Bear your cross as you wait for the crown 
Tell the world of the treasure you found
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