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Obstakels opruimen
Les 3

DEEL 1
Obstakel 1: 
Wonderen zijn alleen voor vroeger

We noemen dit in de theologie cessationisme 
of streeptheologie. 

1 Korintiërs 13:8-10,12
De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen 
verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis 
verloren gaan – want ons kennen schiet tekort en 
ons profeteren is beperkt. Wanneer het volmaakte 
komt zal wat beperkt is verdwijnen. 
Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar 
straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen 
nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, 
zoals ik zelf gekend ben. 

Mattheus 28:19-20
Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn 
leerlingen, door hen te dopen in de naam van de 
Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te 
leren dat ze zich moeten houden aan alles wat 
ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: 
ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing 
van deze wereld.

Obstakel 2: 
Ziekte is een kruis dat je moet dragen

Ziekte is nergens positief in het Nieuwe
Testament. 

Lucas 9:23
Tegen allen zei hij: ‘Wie achter mij aan wil komen, 
moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis 
op zich nemen en mij volgen.

Obstakel 3: 
God heeft een plan met mijn ziekte

Romeinen 8:28
En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle 
dingen meewerken ten goede…

Handelingen 10:38 HSV
Hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de 
Heilige Geest en met kracht en hoe Hij het land 
doorgegaan is, terwijl Hij goeddeed en allen die 
door de duivel overweldigd waren, genas, want 
God was met Hem.

Obstakel 4: 
Te grote nadruk op God is soeverein

Jacobus 5:14-15
Laat iemand die ziek is de oudsten van de gemeente 
bij zich roepen; laten ze voor hem bidden en hem 
met olie zalven in de naam van de Heer. Het 
gelovige gebed zal de zieke redden, en de Heer zal 
hem laten opstaan.

Zondag 10 in de Heidelbergse Catechismus
…dat gezondheid en krankheid, rijkdom en 
armoede, en alle dingen, niet bij geval, maar van 
Zijn Vaderlijke hand ons toekomen. 

Obstakel 5: 
De doorn in het vlees van Paulus

2 Korintiërs 12:7-10 HSV
En opdat ik mij door het allesovertreffende 
karakter van de openbaringen niet zou verheffen, 
is mij een doorn in het vlees gegeven, een engel 
van de satan, om mij met vuisten te slaan, opdat 
ik mij niet zou verheffen. 
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•	 ��Doorn gegeven opdat ik mij niet zou verheffen 
i.v.m. enorme openbaringen

	� Weinigen van ons maken dat mee. Dus wij 
zijn geen kandidaat voor deze doorn. 

•	�� Paulus noemt de doorn een engel van 
satan. Is geen ziekte, maar een persoon, een 
gevallen engel. 

•	�� Doornen komen in Oude Testament-
weinig voor. Als het over doornen in het 
lichaam gaat, gaat het nooit over ziekte 
maar altijd over menselijke vijanden.  
Numeri 33:55 Vijanden als dorens in uw ogen 
en prikkels in uw zij. 

 
Obstakel 6: Te grote nadruk op geloof

Obstakel 7: Ziekte verheerlijkt God

Johannes 9:3
‘Hij niet en zijn ouders ook niet,’ was het antwoord 
van Jezus, ‘maar Gods werk moet door hem 
zichtbaar worden.

Johannes 11:4, 41-42
Toen Jezus dit hoorde zei hij: ‘Deze ziekte loopt niet 
uit op de dood, maar op de eer van God, zodat de 
Zoon van God geëerd zal worden.’
…‘Vader, ik dank u dat u mij hebt verhoord. U 
verhoort mij altijd, dat weet ik, maar ik zeg dit 
ter wille van al die mensen hier, opdat ze zullen 
geloven dat u mij gezonden hebt.’

OPDRACHT 
•	� Welk obstakel zit jou nu het meest in de weg? 
•	� Wat ga je doen om dat obstakel weg te 

ruimen? 
•	� Hoe kun je anderen gaan helpen om deze 

obstakels weg te ruimen?

DEEL 2

BELANGRIJKE LESSEN

Markus 16:17 
En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze 
tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen 
uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken; 
slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks 
zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; 
op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen 
gezond worden.

1. Bewogenheid
​Jezus leefde niet in reactie op de duisternis 
maar in reactie op de Vader. Hij deed alleen 
wat Hij de Vader zag doen. 

1 Korinthe 14:1 
Jaag de liefde na en streef naar de gaven van de 
Geest. 

Wil je groeien in de gaven van de Geest? Jaag 
naar de liefde! 

Liefde is de taal van God. Wil je groeien in 
bijvoorbeeld profetie? Woorden van God 
spreken? Praktische tip: begin met woorden 
van bemoediging en complimentjes. Daarmee 
stem je jezelf af op de frequentie van profetie. 

Liefhebben is geen eigen werk. In het volgende 
vers zit de sleutel tot het groeien in je identiteit 
en het ontvangen van deze liefde, voor jezelf en 
vervolgens overstromend naar de ander. 

Johannes 13:34 
Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar 
liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook 
elkaar liefhebben. 
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Het oude gebod was: heb je naaste lief als jezelf. 
Het nieuwe gebod wat Jezus hier geeft is: heb 
je naaste lief zoals Ik jou liefheb. Niet putten 
uit eigen liefde maar uit Zijn liefde waarvan uit 
liefde voor je naaste maar ook liefde voor jezelf 
ontstaat. 

De oproep van Jezus is: connected en verbonden 
zijn met Hem, blijven in Zijn liefde en die 
liefde in Zijn aanwezigheid ontvangen om het 
vervolgens door te geven! 

OPDRACHT 
Test spirituele taal. https://widgets.eo.nl/
spiritualiteitwijzer/ 

2. Voed je passie/pijn
Kijk medische programma’s om jezelf te 
confronteren met ziekte. ​
Praat met ernstig zieke mensen en luister naar 
hun verhalen. ​

3. Ga geloofsavonturen aan
John Wimber: Faith is spelled r-i-s-k. 

Ezechiël 37:7 
Toen profeteerde ik zoals mij geboden (= toe-
vertrouwd) was.. 

Ezechiël doet het en het gebeurt! Hij spreekt en 
het komt tot leven! Het doen en het spreken is 
de sleutel om ook daadwerkelijk te gaan zien. 
Ben je bereid om risico te nemen? De enige 
manier om erachter te komen of je een 
geestelijke cadeau hebt ontvangen is door 
in het natuurlijke een risico te nemen en het 
uit te delen waardoor je een bovennatuurlijk 
resultaat in het natuurlijke gaat zien.

4. Woorden van openbaring​
Voor iedereen!

1 Kor 12:7 
Aan ieder echter wordt de openbaring van de 
Geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. Want 
aan de één wordt door de Geest een woord van 
wijsheid gegeven en aan de ander een woord van 
kennis, door dezelfde Geest.​
​​
5. Help mensen naar een nieuwe realiteit​
Als ik bid, loop ik een rondje met mensen.​
Ik help hen om in een nieuwe realiteit te komen. ​
Laten springen, tillen, lopen, knijpen …​
Alle verhalen van individuele genezingen in 
evangeliën, daarin gaan mensen ‘over een 
grens’.​
​
6. Loop mee en leer​
Bid mee in teams of bedieningen met geloof.​
Onder de zalving van een ander kun je enorm 
veel ervaren. ​

1 Samuël 10:10 
Toen ze bij Gibea aankwamen, kwam hun een 
stoet profeten tegemoet. Saul werd gegrepen door 
de geest van God en raakte net als zij in vervoering.​
​
7. Laat je hart meegroeien​ 
Door karaktergroei komt er ook meer kracht 
en inzicht.  

Matteüs 25:21 
Over weinig ben je getrouw geweest, over veel zal 
ik je stellen..

Voorbeeld vaak explosieve groei en zichtbaar 
en dan minder. Test. 
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Mattheüs 10:7 
En als u op weg gaat, predik dan: Het Koninkrijk 
der hemelen is nabijgekomen. Genees zieken, 
reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen 
uit. U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor 
niets.

  
 

DEEL 3 

HOE BID JE VOOR MENSEN?

• 	 Wat vraag je?
	 •  �Vraag hoe de persoon waarvoor je gaat 

bidden heet. Iemand die zijn naam kan 
noemen, voelt zich gehoord en gekend en 
kan daardoor makkelijker ontvangen. 

	 •  �Waar mag ik voor bidden? Waar loop je mee 
rond?

	 •  �Hoe lang heb je hier al last van?
	 •  �Wat is de oorzaak of reden? Komt dit ook 

veel voor in de familie?
	 •  �Van 0 tot 10, hoe zwaar is de pijn. 0 is geen 

pijn en 10 is niet meer te houden.
	 •  �Vraag of je je hand mag opleggen.

• 	 Wat zeg je?
	 •  �Je vertelt de persoon voor wie je bidt, dat 

je straks de kracht van God uitspreekt 
over zijn of haar leven en dat je de ziekte 
beveelt het lichaam te verlaten in de naam 
van Jezus. 

	 •  �Vraag hem/haar niet mee te bidden, want 
zij moeten ontvangen! 

	 •  �Vraag de persoon je te onderbreken als hij/
zij iets voelt van de kracht van God.

 

• 	 Waarom handen opleggen?
	 Het is onze opdracht! 

	 Marcus 16:17-18
	� ‘’En ze zullen zieken weer gezond maken door 

hun de handen op te leggen!’’

	� We willen God verbinden aan de persoon die 
mag ontvangen.

	� Martin schrijft heel mooi in zijn boek over 
handoplegging en daarom zou ik je willen 
adviseren om nog een keer blz. 168 uit 
Wonderen van het Koninkrijk te lezen.

• 	 Hoe bid je en wat doe je tijdens het gebed?
	� In Marcus 11:22-23 zegt Jezus: ‘’Heb vertrouwen 

in God. Ik verzeker jullie; als iemand tegen die 
berg zegt: ’’Kom van je plaats en stort je in de 
zee’’ en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft 
dat gebeuren zal wat hij zegt, dan zal het ook 
gebeuren!’’ 

• 	� Er staat geschreven SPREEK!! Ik hoor zo vaak 
dat mensen vragen: ‘’Heer, als U wilt, wilt U 
dan… of Heer als U kan, wilt U dan?’’…. Jezus 
wil en kan het!

	
Besef dat de woorden die we spreken scheppend 
zijn! Geloof dat ziekte zich moet onderwerpen 
aan de naam van Jezus.

Tips:
• 	� Laat Gods liefde je drijfveer zijn en 

bewogenheid de belangrijkste boodschap 
die je overbrengt.

• 	� Houd je ogen open om Gods aanraking te 
zien.

• 	� Bid niet langer dan twee minuten, tenzij God 
je daartoe leidt. Genezing komt niet door 
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lange gebeden maar door geloof! Leer kort 
te bidden!

• 	� Bid in de naam van Jezus.
• 	� Ga niet preken.
• 	� Zegen het werk van God, wanneer je ziet dat 

die persoon (of vertelt) wordt aangeraakt. 
• 	� Vraag gerust tijdens het bidden of die persoon 

iets voelt of vraag wat er in hem/haar omgaat.
• 	� Dank God voor alles wat Hij doet!

• 	 Wat doe je na je gebed? 
	 •  �Vraag hoe het nu gaat? En vraag of ze hun 

lichaam kunnen testen (vb. als ze pijn in de 
rug hebben en niet kunnen bukken, vraag 
of ze nu wel kunnen bukken en hoe dat nu 
voelt.

	 •  �Vraag: ‘ ’Als je opnieuw zou moeten schalen is 
de pijn minder geworden?’’ Van bijvoorbeeld 
een 8 naar een 3 (In dat geval dank God 
voor wat er gebeurd en bid door) en vraag 
daarna opnieuw hoe het gaat.

	 •  �Als er niets is gebeurd. Vraag openbaring 
aan de Heilige Geest en bid dan nog één 
keer. 

	 •  �Wanneer de pijn erger wordt of dat het zich 
verplaatst in het lichaam, dan is de kans 
aanwezig dat je tegen een demon aan het 
vechten bent. Vraag de Heilige Geest voor 
inzicht en stuur de ziekmakende geest weg.

	 •  �Stop met bidden als je geen verbetering ziet 
en je niet meer weet hoe je verder moet 
bidden.

• 	� Wat doe je als het wonder wel of niet 
gebeurt?

	 Is het wonder wel gebeurd
	 •  �Is de persoon genezen, dan stop je met 

bidden en spreek je een zegen uit.

	 •  �Adviseer de persoon, indien mogelijk, bij 
een arts een check laten doen.

	 •  �Wordt diegene genezen in een dienst. 
Laat hem/haar getuigen. Want getuigen 
is profeteren!

	 •  �Ga samen de Heer danken!

	 Is het wonder niet gebeurd
	 •  �Bemoedig hem/haar en zeg dat God van 

hem/haar houdt en dat voor Jezus niets 
onmogelijk is.

	 •  �Geef hem/haar nooit de schuld wanneer 
de genezing uitblijft.

	 •  �Vertel hem/haar dat hij/zij mag blijven 
aankloppen bij de Vader!

	 •  �Bid over hem/haar uit dat hij/zij kracht zal 
ontvangen om niet verbitterd te raken en 
dat hij/zij kracht ontvangt om te kunnen 
volharden.

HOE GROEI JE IN GENEZING?

Kijken en meelopen
Wil je groeien in wonderen van genezing. Kom 
dan op plekken waar de kracht van God de 
ruimte krijgt. Ga naar genezingsdiensten of 
conferenties waar je gezegend en getraind 
kunt worden in het bidden voor zieken. 

Conferenties en diensten die mijn leven enorm 
veranderd hebben, zijn de conferenties van 
het Evangelisch Werkverband: There is more, 
Global Awakening, Vrij Zijn, Wonderlijke zondag 
in Veenendaal of de wonderlijke zondag on 
tour. Naast deze organisaties zijn er natuurlijk 
nog veel meer organisaties die je kunnen 
helpen en bemoedigingen. Ga op zoek, want 
er is veel!
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Luister en kijk 
Luister en kijk naar sprekers die veel bidden voor 
wonderen!
•  �Reinhard Bönke, Randy Clark, Todd White, 

David de Vos, Bill Johnson, Martin Koornstra 
en nog vele anderen, zijn mensen die zeer 
gepassioneerd zijn voor het Koninkrijk en die 
wandelen in het bovennatuurlijke. Laat je door 
hun inspireren. Kijk waar ze spreken en ga er 
heen of zoek hun preken op internet op. 

Loop mee
•  �Loop mee met mensen in jouw omgeving die 

veel kracht van God op hun leven hebben en 
bidden voor zieken. Kijk hoe ze het doen en 
vraag aan ze waarom ze het op die manier 
doen.   

• 	� Durven en doen
	 Geloven is risico’s nemen!!!

• 	� Laat je de handen opleggen
	� Kies ervoor om je te laten zegenen door 

mensen die veel kracht hebben op hun leven. 
Paulus schrijft in Romeinen 1:11 dat hij ernaar 
verlangt, u te ontmoeten en u te laten delen in 
geestelijke gave, om u te sterken! Paulus weet 
dat God je wilt bekrachtigen met Zijn Geest. 
Eigenlijk wat hij zegt is dit: Ik ben gekomen om 
je te ontmoeten. Ik wil een postbode van de 
hemel zijn, om jou geestelijke gave namens 
God te geven die je nodig hebt. 

HOE HOUD JE HET VOL?
• 	 Tips voor omgaan met teleurstelling
	 •	� Ga altijd naar Jezus. Vertel Hem wat je voelt. 

Blijf het niet opkroppen, want dan raak je 
verbitterd.  Vraag daar Gods bescherming 
voor.

	 •	� Blijf beschikbaar! 
	 •	� Vier dat je uitgestapt bent. Jij bent ervoor 

gegaan en dat is de eerste stap! 
	 •	 �Het is niet jouw eer als het wonder gebeurt, 

maar ook niet jouw falen als het niet 
gebeurt!

• 	 Omgaan met onverhoorde gebeden
	� Vraag God om hulp en geef niet op! Praat 

met je vrienden en leiders en bid samen. 
Onthoud dat God je vormt in de woestijn. 
Laat je niet ontmoedigen door onverhoorde 
gebeden, maar hou vol! Todd White, een 
bekende straatevangelist, getuigt dat hij 
in het begin van zijn bediening voor meer 
dan 1000 mensen had gebeden, maar geen 
resultaat zag. Hij is blijven aankloppen bij 
God. Hij heeft gesmeekt en gevast en nu is 
hij één van de bekendste evangelisten in deze 
tijd, die het ene na het andere wonder op 
straat meemaakt.

‘ ’Ontdek dat op water lopen en er doorheen 
zakken beiden onderdeel zijn van je groeiproces’’ 
‘’Het klinkt simpel, maar je mag gewoon niet 
opgeven. Als je op water wilt lopen, zul je bereid 
moeten zijn om nat te worden!’’ 
Uit: Wonderen van het Koninkrijk, pagina 199, 
Martin Koornstra 
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HUISWERK

Opdracht 1
Observeer hoeveel mensen je dagelijks 
ontmoet, die een fysieke genezing nodig 
hebben. Houd dit dagelijks bij! Zo word je alert 
en zal er bewogenheid komen in je hart.

Opdracht 2
Bid de komende weken voor een persoon die 
ziek is en schrijf op:
•	 �Wat er gebeurde en hoe je je na afloop 

voelde?
•	� Wat heb je geleerd van het uitstappen?

Zelfs al kan je amper mensen ontmoeten, bid voor 
je gezin/familie bij de eerste klachten van corona. 

Opdracht 3
Zoek (of bestel) een boek waarin de levens-
beschrijving van een man/vrouw met vele 
genezingswonderen verteld wordt en ga dit 
lezen. 

Opdracht 4
Kies een vrind(in) die ziek is en neem je voor 
om hem/haar de handen op te leggen zodra 
dat weer mag/kan. Door er nu al mee bezig te 
zijn, zal je straks veel geloof ervaren!
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