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De juiste THEologie en sleutels voor groei
Les 1

OPBOUW VAN DE 3 LESSEN

Les 1: De juiste theologie en sleutels voor groei 
Les 2: Belangrijke principes van Jezus 
Les 3: Praktische adviezen, verhalen en tips

Introductie
Vaak wordt over mij gezegd dat ik een 
‘genezingsbediening’ heb. Alhoewel dat 
woord niet in de Bijbel voorkomt, kun je je wel 
afvragen wat dan het doel van zo’n bediening 
is.
Vraag: Wat is de eerste opdracht van een 
bediening? Heiligen toerusten!

Efeze 4:11-12
En Hij heeft sommigen gegeven als ​apostelen, 
anderen als profeten, weer anderen als evange-
listen en nog weer anderen als ​herders​ en leraars, 
om de ​heiligen​ toe te rusten, tot het werk van 
dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van ​
Christus

Verwachting en doel
Vraag: Waarom doe je mee met deze cursus? 
Wij willen je graag vanuit een gezonde theolo-
gische basis delen over de groeistappen die we 
door de jaren heen gemaakt hebben, om je te 
helpen pastoraal verantwoord met meer lef en 
met meer resultaat te bidden voor genezing. 

DEEL 1

WAAROM WONDEREN? 

De natuur van God is wonderlijk. Hij doet geen 
wonderen, maar Hij is wonderlijk!
Lied: Opwekking 686 ‘God is hier’ … God van 
wonderen!
Vraag: Gebeuren er bij jou in de gemeente/kerk 
of in je dagelijkse leven regelmatig wonderen? 
In het boek ‘Wonderen van het Koninkrijk’ staan 
wel 10 degelijke redenen waarom wonderen 
van belang zijn. 

Reden 1: Liefde
God is liefde en daarmee is Zijn wezen erop 
gericht om ons het beste te geven en Zijn 
goedheid aan ons te laten zien!

Mattheus 14:14
Toen Hij uit de boot stapte en de grote menigte 
zag, voelde Hij medelijden met hen en Hij genas 
hun zieken.

Reden 2: Koninkrijk
Jezus verkondigde en demonstreerde het 
Koninkrijk. Hij liet zien wie de Vader was en wat 
er is in de hemel of te wel in het Koninkrijk van 
God! In de hemel is geen ziekte, geen pijn! Elk 
wonder dat gebeurt toont deze realiteit. 

Lucas 10:7-9
Als jullie een huis binnengaan, zeg dan eerst: 
‘’Vrede voor dit huis!’’ Eet en drinkt wat men je 
aanbiedt en genees de zieken die er zijn en zeg 
tegen hen: ‘’Het Koninkrijk van God heeft jullie 
bereikt.’’ 
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Reden 3: Bevestiging
Een wonder is Gods ‘amen’ op onze prediking, 
zijn handtekening onder onze verkondiging. 

Marcus 16:20
En zij gingen op weg om overal het nieuws bekend 
te maken. De Heer hielp hen daarbij en zette hun 
verkondiging kracht bij met de tekenen die ermee 
gepaard gingen.

Reden 4: Bekering
Wonderen laten Gods grootheid en jouw 
kleinheid zien. 

Lucas 5:8
Toen Simon Petrus dat zag, viel hij op zijn knieën 
voor Jezus neer en zei: ‘Ga weg van mij, Heer, want 
ik ben een zondig mens.’

Reden 5: Groter denken over God
Wonderen zijn nodig om je te overweldigen en 
helpen jou om groter over God te gaan denken.

Mattheus 11:3-5
‘Bent u degene die komen zou of moeten we een 
ander verwachten?’ Jezus antwoordde: ‘Zeg tegen 
Johannes wat jullie horen en zien: blinden kunnen 
weer zien en verlamden weer lopen, mensen met 
huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer 
horen, doden worden opgewekt en aan armen 
wordt het goede nieuws bekendgemaakt.

DEEL 2

KIJKEN NAAR EN LEREN VAN JEZUS

Johannes 1:18 
Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige 
Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de 
Vader rust, heeft Hem doen kennen.

Kolossenzen 1:15 
Hij is het Beeld van de onzichtbare God, de Eerst-
geborene van heel de schepping.

Hebreeën 1:3 
Hij, Die de afstraling van Gods heerlijkheid is en 
de afdruk van Zijn zelfstandigheid, Die alle dingen 
draagt door Zijn krachtig woord, heeft, nadat Hij 
de reiniging van onze zonden door Zichzelf tot 
stand had gebracht, Zich gezet aan de rechterhand 
van de Majesteit in de hoogste hemelen.

Handelingen 10:38 
...hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met 
de Heilige Geest en met kracht en hoe Hij het land 
doorgegaan is, terwijl Hij goeddeed en allen die 
door de duivel overweldigd waren, genas, want 
God was met Hem.

Jezus kon geen zieken genezen. Ook kon Hij 
niemand bevrijden die door demonen werd 
gekweld, of doden opwekken. Wie dat wel 
gelooft, gaat voorbij aan wat Jezus over Zichzelf 
heeft gezegd. Onder andere Filippenzen leert 
ons dat Jezus al Zijn Goddelijkheid volledig had 
afgelegd en volledig mens was. Jezus zei over 
Zichzelf in Johannes 5:19: De Zoon kan niets 
uit Zichzelf doen.

Jezus leven is een directe uitnodiging voor het 
leven waartoe wij geroepen zijn! De Heilige 



Royal Mission 4LES 1 • GROEIEN IN WONDEREN VAN GENEZING

Geest is gekomen om de bediening van Jezus 
voort te zetten, zowel in jou als door jou!

POWER IN LOVE

Jezus was vaak eerst bewogen en daarna volgde 
een wonder.​ Ik durf zelfs te zeggen dat Jezus 
altijd de bewogenheid van de Vader ervoer voor 
er een wonder gebeurde. 

Mattheüs 14:14 
En toen Jezus uit het schip ging, zag Hij een grote 
menigte, en Hij was innerlijk met ontferming 
bewogen over hen en genas hun zieken.

Mattheüs 20:34 
En Jezus, Die innerlijk met ontferming bewogen 
was, raakte hun ogen aan; en meteen werden hun 
ogen ziende, en zij volgden Hem.

De Heilige Geest wil onze buik aanraken met 
de bewogenheid van de Vader die ook Jezus 
ervoer. Niet alleen je hart aan Jezus geven maar 
ook je buik.  Waarom zeg Ik dit? Waar ontstaat 
die liefde, die innerlijke ontferming bij Jezus? 
Daarvoor moeten we naar het woord in het 
Grieks gaan, daar staat: splagnizomai. Dat 
betekent letterlijk: in zijn ingewanden, vanuit 
zijn buik bewogen/medelijden hebben.
Jezus werd door God aangeraakt in zijn buik, de 
plek van emoties, met liefde en bewogenheid 
voor de mensen om Hem heen. En vanuit die 
liefde werd kracht vrijgezet van de Heilige Geest 
die leidde tot wonderen. Want het leidde ALTIJD 
tot wonderen!

Jezus heeft ons beloofd dat Hij ook onze buik 
zal aanraken:

Johannes 7:37 
En op de laatste, de grote dag van het Loofhutten-
feest, stond Jezus daar en riep: Als iemand dorst 
heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in 
Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van 
levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. (En 
dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, 
ontvangen zouden; want de Heilige Geest was er 
nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.)

PROFETISCH ZIEN EN HOREN

Johannes 5:19 
‘Waarachtig, ik verzeker u: de Zoon kan niets uit 
zichzelf doen, hij kan alleen doen wat hij de Vader 
ziet doen; en wat de Vader doet, dat doet de Zoon 
op dezelfde manier.

Johannes 10:37 
Als Ik niet de werken van Mijn Vader doe, geloof 
Mij dan niet, 38 maar als Ik ze doe en u Mij niet 
gelooft, geloof dan de werken, opdat u erkent en 
gelooft dat de Vader in Mij is en Ik in Hem.

Individuele opdracht:
•	� Waarin is het voorbeeld van Jezus rondom 

genezing voor jou een liefdevolle uitnodiging 
en waar is het een flinke uitdaging als het 
gaat om wonderen van genezing?

•	� Schrijf vanuit intimiteit met God profetisch 
iets op voor een persoon die God jou in 
gedachten brengt. 

 
Gezamenlijke opdracht met team van de 
kerk of kring:
•	� Oefenen in Gods stem verstaan. Ga in 

leerteams uit elkaar, zet om de beurt iemand 
in het midden en oefen in uitstappen met 
Gods stem. 
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DEEL 3

SLEUTELS OM TE GROEIEN IN GENEZING

1. Juiste theologie, vernieuwing van denken
We moeten vaak veel afleren: Verkeerde 
theologie, leugens in ons denken en juiste 
theologie tot ons nemen. Wat je zaait, zal je 
oogsten. 

Romeinen 12:2 
U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar 
veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, 
om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, 
volmaakt en hem welgevallig is.

DOEN
•	� Luister naar of lees goed onderwijs. Zaai 

goed zaad en wiedt onkruid. 
•	� Boeken: John G. Lake, Smith Wiggles-

worth, Alexander Dowie, T.L. Osborn, John 
Wesley, Kathryn Kuhlmann, Randy Clark, Bill 
Johnson…

•	� Preken: Curry Blake, Andrew Wommack, 
Torben Søndergaard, Randy Clark, Bill 
Johnson…

•	� Je hoeft het niet met alles eens te zijn, maar 
prikkel je denken met positief en uitdagend 
onderwijs over genezing. 

VRAAG
•	� Wat moet jij nog afleren of kwijt om beter 

voor zieken te bidden?

2. Groeien in geloof
‘Geloof is de sleutel, de kracht van God is de 
startmotor.’

Handelingen 3:16
Het komt door zijn naam en door het geloof in 
zijn naam dat deze man, die u hier voor u ziet en 
die u kent, kan lopen; het geloof dat Jezus schenkt, 
heeft hem in aanwezigheid van u allen gezond 
gemaakt.

DOEN
•	� Lees de evangeliën en noteer wat je raakt/

opvalt.
•	 Leer genezingsgeschiedenissen uit je hoofd.
•	� Onthoud waar de verhalen staan in de 

evangeliën.

OPDRACHT
•	� Leer 3 Bijbelplaatsen van een genezings-

wonder uit je hoofd.

3. Luister naar getuigenissen en 
	 verzamel ze

Openbaring 19:10b 
‘Want getuigen van ​Jezus​ is profeteren.’

DOEN
•	� Vertel voor je bidt altijd een wonder van Jezus 

en een recent wonder als getuigenis.
•	� Leer kort en compact getuigenissen delen. Je 

hebt maar 1 minuut op straat!

OPDRACHT
•	� Maak een lijst van genezingsgetuigenissen 

die je kent of hebt meegemaakt
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4. Groeien in karakter

Mattheus 25:21
Zijn heer zei tegen hem: “Voortreffelijk, je bent 
een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je 
betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een 
klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. 
Wees welkom bij het feestmaal van je heer.”

DOEN
•	� Geef anderen een inkijk in je leven en 

bespreek waar je tegen aanloopt. 
•	� Ruim ballast op
•	� Worstel nooit alleen!

OPDRACHT
•	� Schrijf voor jezelf op: Waar moet jij nog in 

groeien of moet er nog opgeruimd worden?

5. Meelopen met anderen (Discipelschap)

Jezus trok op met 12 discipelen. Hij deelde Zijn 
leven met hun en openbaarde de Vader. 

DOEN
•	� Wordt deel van een ministryteam
•	� Trek met iemand op die meer ervaring heeft 

OPDRACHT
•	� Laat je de handen opleggen door anderen 

die krachtig door God gebruikt worden


