
HAND-OUT

#ONDERWIJS

GEVEN EN  
ONTVANGEN



Deel 1

Romeinen 12:2
U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar 
veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om 
zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, 
volmaakt en hem welgevallig is.

Niet aanpassen aan deze wereld, maar ontdekken 
wat de wil van God is. Gaan zien hoe het in de 
hemelse gewesten er aan toe gaat. Wil jij veran-
deren (metamorfose)? 

Deel worden van een hemelse ecONomie
Economie = oikos (huis) 
nomos (regel) = huishoudkunde

AARDSE ECONOMIE = De economie is de weten-
schap die zich bezighoudt met de verdeling van 
schaarse middelen (producten en diensten) in 
een samenleving. Het begrip schaarste speelt in 
de economie een grote rol.
HEMELSE ECONOMIE = gaat uit van overvloed

AARDSE ECONOMIE = (studie van) de manier 
waarop inkomsten en uitgaven van een land 
functioneren.
HEMELSE ECONOMIE = geven en ontvangen 

Leren geven en leren ONtvangen 
Het ruilmiddel of de munteenheid van deze wereld 
is geld. 
Het ruilmiddel in het koninkrijk van God is niet geld, 
maar geloof. 
Geloof om te geven … ruimhartig zaaien
Geloof om te ontvangen … wat al gezaaid is.
Geloof = overgave = gehoorzaamheid = lef

GEVEN: 
Gaat in tegen gevoel van… 
• 	 Gebrek, want het wordt minder
•	 Eerst ik, dan de rest
• 	� Oproep maatschappij = Voor jezelf zorgen of 

opkomen
• 	 Is het wel verantwoord? Kan dit wel?

ONTVANGEN: 
Gaat in tegen gevoel van… 
• 	 Heb ik het wel verdiend 
• 	 Had je niet hoeven doen?
• 	 Hoe moet ik hierop reageren?
• 	 Moet ik nu wat terug geven?

Marcus 1:15
Kom tot inkeer, want het koninkrijk van God is 
dichtbij. 

Inkeer = metanoia = verandering van je denken!!

Gebed
Heer van hemel én aarde, verander mijn denken 
met de principes van uw koninkrijk. Maak me 
los van de economie van geld en help me om 
te groeien in de economie van geloof. Ik wil niet 
langer denken in inkomsten en uitgaven, maar in 
geven en ontvangen van alles wat U mij in beheer 
gegeven hebt. Amen!

GEVEN EN ONTVANGEN
LES 1
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Deel 2

God geeft als eerste

Romeinen 12:1
Broeders en zusters, met een beroep op Gods 
barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een 
levend, heilig en God welgevallig offer in zijn 
dienst te stellen, want dat is de ware eredienst 
voor u.

God is een gevende God en daarom geven wij. 
Onze actie is een reactie op Gods actie

God is niet karig, altijd ruimhartig

Deuteronomium 8:10
Wanneer u daar in overvloed leeft, dank de 
HEER , uw God, dan voor het goede land dat hij 
u gegeven heeft.

BelOFte voor elk schaapje 

Psalm 23:1, 5
De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan 
niets.
U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.

WAT JEZUS ONS GEEFT

Johannes 1:16
Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid 
overstelpt.

Niet vanuit schaarste, maar vanuit 
overvloed

Filippenzen 4:19
Mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit 
elk tekort van u aanvullen, door Christus Jezus.

GEMAAKT NAAR GODS BEELD

Genesis 1:26
God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld 
zijn, die op ons lijken’

God geeft, is ruimhartig, schept in overvloed. 

Deel 3

God is een gevende god

Jacobus 1:16-17
Geliefde broeders en zusters, vergis u niet: elke 
goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven, 
van de Vader van de hemellichten; bij hem is nooit 
enige verandering of verduistering waar te nemen.

GROEIEN IN GEVEN
Als God geeft, wil jij dan ook een gever zijn naar Zijn 
beeld?  
Geven is geen uitgave of kostenpost, maar uitdelen 
van het goede dat God je gegeven heeft.

Handelingen 20:35 HSV
Ik heb u in alles laten zien dat men, door zo te 
arbeiden, het moet opnemen voor de zwakken en 
de woorden van de Heere Jezus in herinnering moet 
houden, namelijk dat Hij gezegd heeft: Het is zaliger 
te geven dan te ontvangen.

Opgegroeid met geven 
Geven van geld, maar ook tijd, aandacht, hulp, 
aanbidding…

Geven maakt God zichtbaar
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Mattheüs 5:16
Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw 
goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen 
is, verheerlijken. 

Jouw vrijgevigheid wijst altijd op Gods vrijgevigheid.

Ruimhartig geven

2 Korintiërs 9:6-8
Bedenk dit: wie karig zaait, zal karig oogsten; wie 
overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten. Laat 
ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder 
tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig 
geeft. God heeft de macht u te overstelpen met 
al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten 
voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots 
kunt bijdragen aan allerlei goed werk. 

Leren van de boer en van de landbouw. Zaaien is 
investeren. Je geeft weg, zodat er ruimte komt om te 
ontvangen. Weggeven, omdat je weet dat het vrucht 
gaat dragen. God geeft je overvloedig zodat je weg 
kunt geven met een blij hart. 

VRAGEN: 

• Waaruit blijkt in jouw leven dat je een gever bent? 
• Op welke terreinen vind je het moeilijk om te geven? 
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Deel 1

SAMENVATTING LES 1
•	� De economie van de hemel gaat uit van 

overvloed en het ruilmiddel is geloof. 
•	 God is een gevende God en altijd ruimhartig. 
•	� Je lijkt op God en bedoeld om te geven, altijd 

ruimhartig. 

DE DYNAMIEK VAN GEVEN

2 Korintiërs 9:11
Zo zult u in alles rijk worden, in staat tot alle vrijge-
vigheid, die door middel van ons dankzegging aan 
God teweegbrengt.

Hoe? Doordat je overvloedig zaait. 
Doel? Opdat je vrijgevig kunt zijn. Veel zaaien!
Zaaien is niet verliezen, maar investeren in een 
oogst. 
Een boer heeft geloof in natuurwetten. 
Een christen heeft geloof in geestelijke wetten.
Gevolg? Door ons dankbaarheid aan God. 

HOEVEEL MAG/MOET JE GEVEN?

Lucas 21:1-4
En toen Hij opkeek, zag Hij de rijken hun gaven in de 
schatkist werpen, en Hij zag ook een zekere arme 
weduwe twee kleine munten daarin werpen. En 
Hij zei: Werkelijk, Ik zeg u dat deze arme weduwe 
er meer dan allen in geworpen heeft. Want die 
allen hebben van hun overvloed daarin geworpen 
als offergave aan God, maar zij heeft van haar 
armoede alles wat ze voor haar levensonderhoud 
had, daarin geworpen.

Les 1: Geef naar wat je is toevertrouwd
Les 2: Durf zelfs je levensonderhoud te geven

GOD NODIGT UIT HEM EERST TE GEVEN

Spreuken 3:9-10
Eer de HEER met al je rijkdom, met het beste van 
de oogst. Graan zal je voorraadschuren vullen, je 
kuipen lopen over van wijn.

HOE ZIT HET MET TIENDEN?

Maleachi 3:10
Stel mij maar eens op de proef – zegt de HEER van 
de hemelse machten. Breng alle tienden naar mijn 
voorraadkamer, zodat er voedsel in mijn tempel is, 
en zie dan of ik niet de sluizen van de hemel voor 
jullie open en zegen in overvloed op jullie land laat 
neerdalen.

Mattheus 23:23
Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, huiche-
laars, jullie geven tienden van munt, dille en komijn, 
maar veronachtzamen wat in de wet zwaarder 
weegt: recht, barmhartigheid en trouw, terwijl 
men het een zou moeten doen zonder het andere 
te laten.

Wees rechtvaardig, barmhartig en trouw én geef 
je tienden!

1 Korintiërs 9:13-14
U weet toch dat wie in de tempel dienstdoen 
daarvan leven, en dat wie aan het altaar dienen 
een deel van het offervlees krijgen? Voor hen die 
het evangelie bekendmaken geldt hetzelfde: de 
Heer heeft bepaald dat zij door te verkondigen in 
hun levensonderhoud mogen voorzien.

De levieten kregen 10% en priesters aten een deel 
van het offervlees. Voor verkondigers van het 
evangelie geldt hetzelfde!

GEVEN EN ONTVANGEN
LES 2
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VRAGEN: 

• Van wie ontvang jij geestelijke zegen? 
• Wie zijn jouw evangelieverkondigers? 
• Zorg jij voor hun levensonderhoud? 

Deel 2

HANDEL DRIJVEN IN HET KONINKRIJK
Talenten goud heb je in beheer. Je drijft handel 
(investeert) en gaat automatisch erbij verdienen. 
Het doel is niet alles goed te bewaren. Dat is de 
dynamiek van angst. Het doel is handel te drijven 
en dat doe je door te investeren voor de Koning

Zaad voor de zaaier

2 Korintiers 9:10 HSV
Hij nu Die de zaaier zaad verschaft, moge ook 
brood tot voedsel schenken en uw zaaigoed doen 
toenemen en de vruchten van uw gerechtigheid 
vermeerderen.

JE GEEFT NIET WEG 
OM TE KRIJGEN. 

JE ONTVANGT OM TE GEVEN.

God zoekt gevers, zodat Hij hen meer kan toever-
trouwen als kanaal van zegen in zijn koninkrijk! 

Genieten van rijkdom

Prediker 5:18
Wanneer een mens geniet van rijkdom en bezit, 
wanneer hem dat door God wordt toegestaan als 
zijn rechtmatig deel en hij zich verheugt in alles wat 
hij moeizaam heeft verworven, is dat een geschenk 
van God.

1 Timoteüs 6:17
Draag de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig 
te zijn en hun hoop niet in zoiets onzekers te stellen 
als rijkdom, maar op God, die ons rijkelijk van alles 
voorziet om ervan te genieten.

1 Timoteüs 6:10
Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Door 
zich daaraan over te geven, zijn sommigen van het 
geloof afgedwaald en hebben ze zichzelf veel leed 
berokkend.

Belangrijke les: Overwin het kwade goede! De macht 
van geld, de dwang om te verzamelen en voor jezelf 
te houden, wordt gebroken door te geven. 

LIJDEN EN GROEIEN

Marcus 10:28-30
Petrus nam het woord en zei: ‘Maar wij hebben alles 
achtergelaten om u te volgen!’ Jezus zei: ‘Ik verzeker 
jullie: iedereen die broers of zusters, moeder, vader 
of kinderen, huis of akkers heeft achtergelaten 
omwille van mij en het evangelie, zal het honderd-
voudige ontvangen: in deze tijd broers en zusters, 
moeders en kinderen, huizen en akkers, al zal dat 
gepaard gaan met vervolging, en in de tijd die komt 
het eeuwige leven. 
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Deel 3

GOD KAN GEVEN ALS JIJ GEEFT!

Filippenzen 4:19
Mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk 
tekort van u aanvullen, door Christus Jezus.

Deze tekst in de oude vertaling ‘God al in al uw 
behoeften voorzien’ kennen we, maar heeft een 
voorwaarde in vers 18: Geven en Gods werk onder-
steunen!

VERHALEN OVER ZAAIEN

Marcus 4:26-27
En hij zei: ‘Het is met het koninkrijk van God als met 
een mens die zaad uitstrooit op de aarde: hij slaapt 
en staat weer op, dag in dag uit, terwijl het zaad 
ontkiemt en opschiet, ook al weet hij niet hoe. 

Een boer weet niet hoe het werkt, toch zaait hij en 
gaat hij aan het werk. 

BELOFTE

Lucas 6:38
Geef en aan u zal gegeven worden: een goede, 
vastgedrukte, geschudde, overlopende maat zal 
men u in de schoot geven, want met dezelfde maat 
waarmee u meet, zal er bij u ook gemeten worden.
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Deel 1

LEREN ONTVANGEN

Leren ontvangen is van levensbelang. Je kunt 
alleen datgene weggeven wat je eerst zelf hebt 
ontvangen. Als je niet leert ontvangen, droog je 
snel op. Ontvangen maakt kwetsbaar en geef een 
gevoel van de ander iets schuldig zijn. Dat vinden 
we moeilijk!

OMGAAN MET WAARDERING

We hebben de neiging om een complimentje direct 
te relativeren of te compenseren. 

ONTVANGEN WAT GOD GEEFT

In Gods koninkrijk kun je alleen goed functioneren 
als je leert ontvangen. Je kan niet weggeven, wat 
je echt eerst ontvangen hebt!

Marcus 10:15
Voorwaar, Ik zeg u: wie het Koninkrijk van God 
niet ontvangt als een kind, zal het beslist niet 
binnengaan.

Mattheus 10:8
Genees zieken, wek doden op, maak mensen die 
aan huidvraat lijden rein en drijf demonen uit. Om 
niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie 
geven!

LEREN DANKBAAR TE ZIJN

Als je iets krijgt is het van jou. Je bent de ander 
niets schuldig. Pas als je die schuld kunt loslaten, 
kun je oprecht dankbaar zijn. Dankbaarheid is met 
open handen kunnen ontvangen zonder angst.

1 Petrus 4:10  
Dient elkander, een ieder naar de genadegave, 
die hij ontvangen heeft, als goede rentmeesters 
over de velerlei genade Gods.

VRAGEN: 
• Waarin wil jij meer leren ontvangen?
• Wat ga je doen om je daarop voor te bereiden? 

Deel 2

TALENTEN ONTVANGEN

Wat heb je van God gekregen? Zie het onder ogen. 
Blijf niet vergelijken of verstoppen. Ontvang, 
omarm en investeer!

BELOFTEN ONTVANGEN

Romeinen 11:29
De genade die God schenkt neemt hij nooit 
terug, wanneer hij iemand roept maakt hij dat 
niet ongedaan.

GELOOF IS ONTVANGEN

Marcus 11:23-24
Ik verzeker jullie: als iemand tegen die berg zegt: 
“Kom van je plaats en stort je in zee,” en niet 
twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat gebeuren zal 
wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren. Daarom 
zeg ik jullie: alles waarom jullie bidden en vragen, 
geloof dat je het al ontvangen hebt, en je zult het 
krijgen.
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DURVEN ONTVANGEN

Haggai 2:10
De heerlijkheid van dit toekomstige huis zal groter 
zijn dan die van het eerste, zegt de HEERE van de 
legermachten. In deze plaats zal Ik vrede geven, 
spreekt de HEERE van de legermachten.

MAAK JE KLAAR OM TE ONTVANGEN

De vrouw van de leerling-profeet en Elisa in
2 Koningen 4

Je klaarmaken om te ontvangen, is lege vaten 
klaarzetten voor wat gaat komen. 

Deel 3

LEREN ONTVANGEN EN LEREN GEVEN

2 Korintiërs 9:8
God heeft de macht u te overstelpen met al zijn 
gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende 
voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt 
bijdragen aan allerlei goed werk.

JE GEEFT NIET 
OM TE ONTVANGEN, 

 JE ONTVANGT OM TE GEVEN!

Handelingen 10:4
Hij staarde de engel verschrikt aan en vroeg: ‘Wat 
is er, heer?’ De engel antwoordde: ‘Je gebeden en 
aalmoezen zijn door God als offer aanvaard’.

1 Kronieken 29:18
HEERE, God van onze vaderen Abraham, Izak en 
Israël, bewaar voor eeuwig deze gezindheid in het 
hart van Uw volk en richt hun hart tot U.

HET AVONTUUR VAN VRAGEN

1 Tim 6:17-18
Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat 
zij niet hoogmoedig zijn, en hun hoop niet gevestigd 
houden op de onzekerheid van de rijkdom, maar op 
de levende God, Die ons alle dingen in rijke mate 
verschaft om ervan te genieten; ook om goed te 
doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig te zijn 
en bereid om samen te delen.

UITNODIGING

• 	� Wil je erover nadenken om vriend/partner van 
Royal Mission te worden?

• 	� Wanneer je wordt gezegend door ons als ‘evange-
lieverkondigers’, mogen we je dan uitnodigen om 
bij te dragen ‘aan ons levensonderhoud’ (1 Korin-
tiërs 9:13-14)?
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PASSIE VOOR DE
KONINKLIJKE KERK

royalmission.nl

Postadres:
Royal Mission
De Knobben 3
9202 XH Drachten
info@royalmission.nl

Bezoekadres:
Royal Mission School /
Kantoor Drachten 
De Knobben 3
9202 XH Drachten
T 0512 84 37 27 

Bezoekadres: 
Kantoor Veenendaal 
De Schutterij 10
3905 PL Veenendaal
T 085 049 15 35  
(di t/m vr , 9.30-15.00 uur)

IBAN voor giften:
Stichting Royal Mission
NL27 INGB 0004 4982 97

PASSIE VOOR DE KONINKLIJKE KERK


