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InleidINg
Tijdens deze laatste les gaan we kijken naar het 
verschil tussen lofprijzing en aanbidding. Over de 
rijkdom in expressie die God gegeven heeft hierin 
en zullen we praktisch aan de slag gaan met elkaar 
met dankzegging-lofprijzing-aanbidding.

A. LOFPRIJZING EN AANBIDDING

Psalm 150: 3-6 
Loof hem met hoorngeschal, loof hem met harp 
en lier, loof hem met dans en tamboerijn, loof 
hem met snaren en fluit. Loof hem met klinkende 
bekkens, loof hem met slaande cimbalen. Alles wat 
adem heeft, loof de Heer.
 
Citaat uit boek Een leven van aanbidding, 
Marcos Witt:
Lofprijzing vindt zelden in stilte plaats. We hebben 
reden om te vieren, iemand om over op te scheppen 
en een overwinning om te proclameren. Waarom 
zouden we dat in stilte doen? Laten we het de hele 
wereld vertellen

Lofprijzing is een feest

Psalm 100: 1-2 
Juicht de Heere, gij ganse aarde, dient de Heere 
met vreugde, komt voor zijn aangezicht met gejubel
 
De lofprijzing die we de Heer brengen, moet beter 
zijn dan de lof die we toekennen aan mensen, 
instellingen of wat en wie dan ook. Lofprijzing hoort 
met dusdanige energie en toewijding tot uiting te 
komen, dat er geen twijfel over bestaat wat we aan 
het doen zijn.

Hebreeën 13:15
Laten wij dan altijd door Hem  (Christus)  een 
lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van 
lippen die Zijn Naam belijden. 

God prijzen bij heldere hemel, als je je gelukkig 
voelt en alles gaat prima, dat is goed – maar op 
zo’n moment is het geen offer. Maar als het stormt 
in je leven, als alles misloopt en nog steeds blijf je 
de Heer prijzen, dàt is een offer. Het kost je iets 
om God te prijzen als je je er helemaal niet naar 
voelt, maar dat zijn wel de momenten dat lofprijs 
het meest noodzakelijk is. 

Lofprijzing is opscheppen

Eén van de zeven Hebreeuwse woorden die door 
ons in de Bijbel vertaald zijn voor loven en prijzen is 
HALAL (165x). Het woord komt voor in HALLELUJA.
 
Lofprijzing is oorlogsvoering (wapen in de strijd)

Psalm 8:3 
met de stemmen van kinderen en zuigelingen 
bouwt u een macht op tegen uw vijanden om hun 
wraak en verzet te breken.
 
Aanbidding
Dankbaarheid en lofprijzing is de weg naar Gods 
heerlijkheid, de weg om zijn poorten binnen te gaan 
en in zijn voorhoven te komen. 

Aanbidding brengt jou aan het vaderhart van 
God, aanbidding wordt wel de taal van de liefde 
genoemd, als wij God aanbidding geven, geven we 
uiting aan onze liefde voor God.

LOFPRIJZING En AANBIDDING
LES 3
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Aanbidding en Gerechtigheid
Overwinningsliederen worden afgewisseld met 
klaagzang. Liefdessongs worden gevolgd door 
strijdliederen. Ons leven in aanbidding mag een 
leven zijn in dienst voor de Koning zodat hij jou 
uitzendt om een Licht te zijn voor mensen in 
gebrokenheid.

Hebreeën 1:5,9 
Daarom zegt Christus bij zijn komst in de wereld: 
‘Offers en gaven hebt u niet verlangd’... Dan zegt 
Hij: ‘Hier ben ik, ik ben gekomen om uw wil te doen’.

B. CREATIVITEIT IN AANBIDDING

Het mooie van muziek is dat het op een andere 
manier binnenkomt dan alleen woorden.

Door muziek kan je geraakt worden op vaak 
onverwachte momenten, dit is ook met kunst, de 
schoonheid van een schilderij, kleuren en vormen, 
een dans, bewegingen langzaam of snel emoties die 
daardoorheen komen, een gedicht, spoken word.

Allerlei vormen van aanbidding waarvan de een 
niet beter is dan de ander maar vaak wel onder-
belicht.

In deze video voorbeelden van Ruth en Miriam.

C. DANKZEGGING  - LOFPRIJZING -
AANBIDDING 

Psalm 100
“Juich de Heer toe, heel de aarde, 
dien de Heer met vreugde, 
Kom tot Hem met jubelzang. 
Erken het: de Heer is God. 

Hij heeft ons gemaakt, hem behoren wij toe 
zijn volk zijn wij, de kudde die Hij weidt. 
Kom zijn poorten in met een loflied, 
hef in zijn voorhoven een lofzang aan, 
breng hem hulde, prijs zijn naam. 
De Heer is goed, zijn liefde duurt voor eeuwig, 
zijn trouw van geslacht op geslacht”.

In de Passion vertaling staat het zo mooi:
Vers 4 en 5 : You can pass through his open gates 
with the password of praise. Come right into his 
presence with thanksgiving. Come bring your 
thank offering to hi mand affectionelly bless his 
beautiful name. For Yaweh is alwys good and ready 
to receive you.

Wat geweldig dat aanbidding het wachtwoord is 
om in Gods aanwezigheid te komen. Het Griekse 
woord voor gates is ‘sha’ar’ wat ook storm kan 
betekenen.

Als we in aanbidding door de poorten komen dan 
is Hij klaar om jou te ontvangen met zijn gepas-
sioneerde liefde voor jou. Wat bijzonder gaaf is dat.

In deze video mag ik met jullie praktisch de weg 
gaan van dankbaarheid-lofprijzing-aanbidding. 
Ik hoop en bid dat het je mag inspireren om dit 
dagelijks te gaan doen.

Hierna volgen de teksten van de liederen uit de 
video om mee te zingen.

Heel veel zegen en ik hoop en bid dat deze groei-
cursus jou heeft geïnspireerd om een ware 
aanbidder van God te zijn. God is op zoek naar 
aanbidders, mag Hij jou vinden?
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Opwekking 615 • Dank U voor het kruis Heer
 (Waardig is het Lam) 

Dank U voor het kruis Heer, 
Dank U dat U stierf voor mij. 
U droeg al mijn schuld en pijn; 
Nu ben ik rein; 
Uw liefde wast mij schoon.

Dank U voor uw offer; 
Vastgenageld aan het kruis. 
Liefdevol vergeeft U mij, 
U leeft in mij 
En omarmt mij als uw zoon.

Waardig is het Lam 
Zittend op de troon. 
Zegevierend voor altijd 
Draagt U de hoogste kroon.

Hoog verheven Heer, 
Jezus, Zoon van God. 
De hemel gaf ons haar grootste schat. 
Waardig is het Lam, 
Waardig is het Lam.

Opwekking 589 • Ik wil juichen voor U mijn Heer 

Ik wil juichen voor U, mijn Heer 
Met blijdschap in mijn hart. 
Ik wil jubelen voor U Heer 
Mijn hart is vol ontzag

Ik erken: U, Heer, bent God 
En ik behoor U toe. 
Mijn aanbidding is slechts voor U 
Wat ik ook denk of voel.

En ik ga door de poorten met een loflied, 
Want ik wil U ontmoeten deze dag. 
En ik zing U alle lof toe, 
‘K hef mijn handen naar U op. 

Ik prijs Uw naam, 
God van de eeuwigheid.

Ik wil juichen voor U... 
Ik erken: U, Heer bent God...

Want de Heer is goed. 
Zijn goedertierenheid 
Is tot in eeuwigheid, amen! 
Ja de heer is goed, 
Zijn liefde 
En zijn trouw 
Zijn tot in eeuwigheid, amen!

Mozaiek Worship • Jezus Overwinnaar

U bent de held die voor ons strijdt 
U baant de weg van overwinning 
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer

Voor eeuwig is Uw heerschappij 
Uw troon staat onwankelbaar 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam 
Jezus, Overwinnaar

De duisternis licht op door U 
De duivel is door U verslagen 
Dood waar is je macht, 
waar is je prikkel gebleven? 
Jezus leeft en ik zal leven!

De schepping knielt in diepst ontzag 
De hemel juicht voor onze Koning 
En de machten van de hel weten 
Wie er regeert: 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer

Voor eeuwig is Uw heerschappij 
Uw troon staat onwankelbaar 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam 
Jezus, Overwinnaar
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Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam
Jezus, Overwinnaar

Opwekking 707 • Met diep ontzag

U bent mooier dan ik kan omschrijven
Of vatten in een woord
Te wonderlijk om te begrijpen
Als niets ooit gezien of ooit gehoord

Wie doorgrondt uw oneindige wijsheid
Wie de liefde die U ons betoont?
U bent mooier dan ik kan omschrijven
Majesteit die zit op de troon

En met diep ontzag aanbid ik U
Met diep ontzag aanbid ik U
Heilig God, ik zing mijn loflied nu
Met diep ontzag voor U
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PASSIE VOOR DE
KONINKLIJKE KERK

royalmission.nl

Postadres:
Royal Mission
De Knobben 3
9202 XH Drachten
info@royalmission.nl

Bezoekadres:
Royal Mission School /
Kantoor Drachten
De Knobben 3
9202 XH Drachten
T 0512 84 37 27 

Bezoekadres: 
Kantoor Veenendaal 
De Schutterij 10
3905 PL Veenendaal
T 085 049 15 35  
(di t/m vr , 9.30-15.00 uur)

IBAN voor giften:
Stichting Royal Mission
NL27 INGB 0004 4982 97
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