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AANBIDDING MAG JE WAT KOSTEN
LES 2

INLEIDING
Tijdens deze les gaan we kijken naar de vrouw die 
Jezus voeten zalft met dure nardusolie. Ze aanbidt 
Jezus en het kost haar wat. Wat mag het jou kosten 
om een aanbidder van Jezus te willen zijn. Jezus 
spreekt één keer over aanbidding met een Samari-
taanse vrouw en vertelt haar dat God aanbidders 
zoekt die Hem aanbidden in Geest en waarheid. 
Wat bedoelt Hij daarmee?. Wat jij aanbidt, geef 
je autoriteit in je leven. Wat betekent het dan 
als je God aanbidt en als kinderen zijn autoriteit 
ontvangt? Heel veel zegen bij deze tweede les van 
de groeicursus.

A. AANBIDDING MAG JE WAT KOSTEN

1 Johannes 4:19
 Wij hebben lief omdat God ons eerst heeft 
liefgehad
 
God heeft jou als eerste liefgehad en als antwoord 
mag jij die liefde beantwoorden in aanbidding. 
Jouw aanbidding is dus een reactie op zijn overwel-
digende liefde voor jou. Goed om daar bij stil te 
staan. Wat een liefde van God dat Hij zijn enig 
geboren Zoon gegeven heeft voor jou…wow…

Lucas 7: 36-39
Een van de Farizeeën nodigde Hem (Jezus) uit 
voor een maaltijd, en toen Hij het huis van de 
Farizeeër was binnengegaan, ging Hij aan tafel 
aanliggen. Een vrouw die in de stad bekend stond 
als zondares had gehoord dat Hij bij de Farizeeër 
thuis zou eten en ze ging naar het huis met een 
albasten flesje met geurige (nardus) olie. Ze ging 
achter Jezus staan, aan het voeteneinde van het 
aanligbed; ze huilde en zijn voeten werden nat 

door haar tranen. Ze droogde ze met haar haar, 
kuste ze en wreef ze in met de olie.

Deze vrouw aanbidt Jezus:
• met haar emoties
• met haar lichaam door te knielen
• door te dienen
• met haar bezit

Lucas 7:41-42 
Er was eens een geldschieter die twee schulde-
naars had: de één was hem vijfhonderd denarie 
schuldig, de ander vijftig. Omdat ze het geld niet 
konden terugbetalen, schold hij beiden hun schuld 
kwijt. Wie van de twee zal hem de meeste liefde 
betonen.

Een volgeling van Jezus worden is niet alleen 
kennis opdoen, maar op zoek gaan naar de relatie 
met Hem. Dingen loslaten, risico’s nemen om zo 
met Jezus het Koninkrijk zichtbaar te maken op de 
plekken waar jij gezet bent. 

B. AANBIDDING IN GEEST EN WAARHEID

Samen met anderen onze stem aan God geven 
is een enorm belangrijk wezenlijk onderdeel van 
… aanbidding, van worship. Hieronder een aantal 
teksten die dat weergeven.

Psalm 89:1
Van uw liefde, Heer, wil ik eeuwig zingen, van uw 
trouw getuigen, geslacht na geslacht

Psalm 92:2
Het is goed de Heer te loven, uw naam te bezingen, 
Allerhoogste
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Psalm 95:1-2
Kom, laten wij jubelen voor de Heer, juichen voor 
onze rots, onze redding. Laten wij Hem naderen 
met een loflied, Hem toejuichen met gezang.

Psalm 96:1-2
Zing voor de Heer een nieuw lied, zing voor de Heer, 
heel de aarde. Zing voor de Heer, prijs zijn naam, 
verkondig van dag tot dag dat Hij ons redt
 
Misschien denk je…oh maar dat is Oude Testament. 
Hier een paar teksten uit het Nieuwe Testament

Efeze 4:18b,19
Laat de Geest u vervullen en zing met elkaar 
psalmen, hymnen, en liederen die de Geest u 
ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de 
Heer……

Kolossenzen 3:16b
… Zing met heel uw hart psalmen en hymnen en 
liederen die de Geest u vol genade ingeeft…
 
Jezus spreekt over aanbidding met een: 
• een vrouw... 
• een Samaritaanse vrouw... 
• een gebroken Samaritaanse vrouw...

Johannes 4:23-24
Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat 
wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest 
en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem 
zo aanbidden, want God is Geest, dus wie hem 
aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid.

Er komt een tijd en die tijd is nu gekomen. In het 
begin van Johannes staat dat het woord vlees 
is geworden en heeft bij ons gewoond, vol van 
goedheid en waarheid.

Gewoond….doet denken aan de tabernakel in het 
Oude Testament. Dat was de plek van Gods glorie.

Johannes 1:14
Het woord is mens geworden en heeft bij ons 
gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij 
hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de 
enige Zoon van de Vader

Deze vrouw is in gesprek met de “levende, wande-
lende tabernakel” 

Aanbidding in geest en in waarheid… = Het echte 
verhaal… 

Johannes 4:23-24
Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat 
wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest 
en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem 
zo aanbidden, want God is Geest, dus wie hem 
aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid.

Voor aanbidding heb je niet meer nodig dan die 
twee ingrediënten… staar je niet blind op de 
plekken en de handelingen… daar en daar… nee, 
hier en nu, door Jezus, de tabernakel, de tempel, 
de ontmoeting met… de Vader! 

Hij is de plek van vergeving en aanbidding… Deze 
vrouw komt hier in gesprek met Jezus tot de kern 
van aanbidding. 

C. AANBIDDING EN AUTORITEIT

1 Kronieken 26:6-8 
De zonen die Obeds-Edoms zoon Semaja kreeg, 
waren gezaghebbende familiehoofden, want het 
waren dappere krijgshelden. Zijn verwanten Elihu 
en Semachjahu waren eveneens dappere mannen. 
Zij en hun zonen en neven waren allen nakome-
lingen van Obed-Edom, stuk voor stuk dappere, 
op hun taak berekenende mannen: tweeënzestig 
man uit de familie van Obed-Edom.



1.	  Intimitiet  
2.	 Identiteit  
3.	 Autoriteit

Lucas 3 vers 21
toen ook Jezus was gedoopt en Hij aan het bidden 
was, werd de hemel geopend en daalde de heilige 
Geest in de gedaante van een duif op Hem neer, 
en er klonk een stem uit de hemel: ”jij bent mijn 
geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.

Aanbidding en Koninschap!!

Mattheüs 4:8-10 
De duivel nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer 
hoge berg. Hij toonde hem alle koninkrijken van 
de wereld in al hun pracht en zei: ‘Dit alles zal ik 
u geven als u voor mij neervalt en mij aanbidt.’ 
Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Ga weg, satan! Want 
er staat geschreven: Aanbid de Heer, uw God, 
vereer alleen Hem.

Welke lessen kunnen we hieruit leren:
• 	Aanbidding heeft met autoriteit te maken
• 	Aanbidding is alleen voor God
• �	� Uiting en houding horen bij elkaar (vallen en 

aanbidden)
• 	Het gevecht is om onze aanbidding

Mozes had een staf als teken van autoriteit van 
God ontvangen. Elke keer als Mozes God vroeg om 
in te grijpen, strekte Mozes zijn staf uit en greep 
God inderdaad in. God gebruikte Mozes om Zijn 
autoriteit te tonen.

Romeinen 8:11
En als de Geest van Hem die Jezus uit de doden 
opgewekt heeft, in u woont, zal Hij die Christus 
uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke 
lichamen levend maken door zijn Geest, die in u 
woont.

Jij mag de opstandingskracht van Jezus laten 
zien. Want dezelfde kracht waardoor Jezus uit de 
dood opstond is in jou aanwezig. Dezelfde kracht 
waardoor Jezus wonderen deed is in jou aanwezig. 
De opstandingskracht van Jezus stelt jou in staat 
om het Koninkrijk van God zichtbaar te maken.

	 HUISWERK
	� Denk eens na over de volgende vragen en kom 

in actie:

	 •	� Wat mag het jou kosten om een aanbidder 
van God te zijn? Welke risico’s durf je hierin 
te nemen om Hem de regie te geven over je 
leven?

	 •	� Aanbidden en regeren horen bij elkaar. Ga 
komende week/weken, in het besef dat je 
autoriteit hebt in Christus, oefenen om voor 
één persoon of situatie, woorden te spreken 
die leven geven, werken doen die hoop brengen 
of te bidden voor herstel en genezing. Schrijf 
je ervaring(en) op en je mag ze delen met ons 
via groeicursussen@royalmission.nl

Heel veel zegen en blijf ontspannen het avontuur 
aangaan met de Koning tot eer van Zijn naam.
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