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#ONDERWIJS

EEN LEVEN VAN 
AANBIDDING



OPBOUW VAN DE 3 LESSEN
Les 1: 	 A. Wat is aanbidding. 
		  B. Aanbidding in de hemel. 
		  C. Aanbidding begint bij jou!
Les 2: 	 A. Aanbidding mag je wat kosten. 
		  B. Aanbidding in Geest en waarheid. 
		  C. Aanbidding en autoriteit.
Les 3: 	 A. Lofprijzing en aanbidding. 
		  B. Creativiteit in aanbidding. 
		  C. Dankzegging-lofprijzing-aanbidding 	
		       praktisch

INLEIDING
Wat gaaf dat je je hebt aangemeld voor deze 
groeicursus. In deze cursus zullen we verschil-
lende thema’s behandelen die met aanbidding te 
maken hebben. Bij aanbidding denken we vaak aan 
het zingen van liederen tijdens de samenkomsten, 
maar aanbidding is zoveel meer. God vraagt meer 
van ons dan het zingen van liederen. Hij ziet een 
oprecht hart, een hart dat naar Hem uitgaat. Een 
bekende worshipleader genaamd Matt Redman 
heeft het lied geschreven “Heart of worship” en 
één van de zinnen uit dit lied is: “ik geef U meer 
dan een lied”. In deze cursus gaan we op ontdek-
kingstocht naar wat dat meer is. Hoe kan jij een 
leven van aanbidding leiden zoals God het bedoeld 
heeft. Heel veel zegen in deze cursus.

A. WAT IS AANBIDDING

Psalm 100
Juich de Heer toe, heel de aarde, 
dien de Heer met vreugde, 
Kom tot Hem met jubelzang. 
Erken het: de Heer is God. 
Hij heeft ons gemaakt, hem behoren wij toe 

zijn volk zijn wij, de kudde die Hij weidt. 
Kom zijn poorten in met een loflied, 
hef in zijn voorhoven een lofzang aan, 
breng hem hulde, prijs zijn naam. 
De Heer is goed, zijn liefde duurt voor eeuwig, 
zijn trouw van geslacht op geslacht.

Dat is het doel wat God met ons leven heeft: 
Dat we God erkennen, een dynamische relatie 
met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest die 
effect heeft op elk aspect van ons leven.
 
Galaten 5:22-23
Maar de vrucht van de Geest is liefde, vrede, 
vreugde, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, 
zelfbeheersing en bescheidenheid. Er is geen wet 
die daar iets tegen heeft.

	 VRAGEN:
	 Denk eens na over deze 2 vragen:
	 • Wie of wat aanbid jij?
	 • Wie of wat geef jij veel aandacht in je leven?

B. AANBIDDING IN DE HEMEL

1. Gemaakt om te aanbidden
De mens is geschapen met twee grote bestem-
mingen op zijn leven.

Regering = Namens God heerschappij voeren
 
Genesis 1:26
God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons 
evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten 
heerschappij voeren over de vissen van de zee en 
de vogels van de hemel, over het vee, over de hele 
aarde en over alles wat daarop rondkruipt.’

WAT IS AANBIDDING
LES 1
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Aanbidding = Wandelen met God

Genesis 3:8
Toen de mens en zijn vrouw God, de HEER, in de 
koelte van de avondwind door de tuin hoorden 
wandelen…

2. Zoals in de hemel
We verlangen er naar, zoals Jezus bad, dat Gods 
Naam geheiligd wordt op aarde zoals in de hemel. 

Mattheüs 6:9-10
Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd 
worden, laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan 
worden op aarde zoals in de hemel.

• 	� Hagiazo = maak heilig = apart gezet, van een 
andere soort = buitencategorie!

• 	Op aarde zoals in de hemel 

3. Aanbidding in de hemel
In Openbaring 4 lezen we over hoe de aanbidding 
in de hemel is. 
Johannes is op Patmos en heeft een visioen van 
de troonzaal. De 24 oudsten zitten op hun tronen, 
als vertegenwoordigers van de heiligen.

Openbaring 4:8b
Dag en nacht herhalen ze: ‘Heilig, heilig, heilig is 
God, de Heer, de Almachtige, die was, die is en die 
komt.’ 

• 	�De wezens roepen: ‘Heilig, heilig…’ Hagios, 
hagios…

• 	�Onze aanbidding is een reactie op de aanbidding 
in de hemel.

• 	�Niet onze show, maar omdat we onder de indruk 
zijn. 

Openbaring 4:9-11
Telkens als deze wezens lof, eer en dank brengen 
aan degene die op de troon zit en die tot in 

eeuwigheid leeft, werpen de vierentwintig oudsten 
zich neer voor hem die op de troon zit, en aanbidden 
hem die leeft tot in eeuwigheid, en leggen hun 
kransen voor zijn troon met de woorden: ‘U komt 
alle lof, eer en macht toe, Heer, onze God, want u 
hebt alles geschapen: uw wil is de oorsprong van 
alles wat er is.’

• 	Dag en nacht … Telkens = permanent

1. Vallen & Aanbidden (6x voor in OP)
Vallen = op de grond werpen		
Aanbidden = proskùneo = de hand van de meester 
likken
Lichamelijk uitbeelden wat je vanbinnen voelt en 
gelooft. Je lichaam wordt overbodig, je hoogte is 
te veel eigen eer.

Mattheus 4:9 
…‘Dit alles zal ik u geven als u voor mij neervalt en 
mij aanbidt.’

•	� Aanbidding en de lichamelijke uiting horen bij 
elkaar!

2. Werpen hun kronen/kransen
gouden kronen of kransen = waardigheid en 
autoriteit afwerpen			 

Lukas 18:9-14 
‘Maar de tollenaar bleef achteraf staan en durfde 
zelfs zijn eigen ogen niet naar de hemel op te slaan. 
Hij zei …’

• Farizeeër zet kroon op, de tollenaar zet hem 
	 juist af.

Wat kun je afleggen? 
Je eer of macht, je controle, je traditie of godsbeeld, 
je cultuur…
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3. Zeggen  (eigenlijk ‘zeggende …’) 

Openbaring 4:11 
‘U komt alle lof, eer en macht toe, Heer, onze 
God, want u hebt alles geschapen: uw wil is de 
oorsprong van alles wat er is.’

• Onder woorden brengen van je aanbidding!

Hebreeën 13:15
‘Laten we door Jezus voortdurend aan God een 
lofoffer brengen door zijn naam openlijk te prijzen.’  
(NBG … namelijk de vrucht van onze lippen)

	 VRAGEN:
	 Denk eens na over deze vragen:
	 • Hoe uit jij lichamelijk dat je God aanbidt?
	 • �Wat wil/moet jij nog afleggen voor de troon van 

God? 
	 • �Welke woorden zou je nu tegen God willen 

zeggen om Hem te aanbidden?

C. AANBIDDING BEGINT BIJ JOU

1 Samuël 3: 1
Er klonken in die tijd zelden woorden van de Heer 
en er braken geen visioenen door.
In 1 Samuël 7 spreekt Samuël het volk toe. Ze leven 
in afgoderij.

1 Samuël 7
Als het u werkelijk ernst is terug te keren naar de 
Heer.

Het volk Israël krijgt drie opdrachten van Samuël: 
1. 	�ontdoen zich van alle vreemde goden en 

dienen alleen nog de Heer
2. vasten de hele dag
3. erkennen: “We hebben tegen de Heer gezondigd”

Mooie les voor jou en mij als je wilt groeien in 
een leven van aanbidding: 
 
Sta eens even stil bij deze drie 
punten die ook voor jou zijn:
•	� Ontdoe je van alle vreemde afgoden en 
	 dien alleen nog de Heer
• 	Erken dat je hebt gezondigd 
• 	Vast een dag, of misschien wel langer

We kunnen zelf van alles bedenken maar Gods 
aanwezigheid daalt niet neer door programma’s, 
door geoliede wagens, of perfect klinkende 
worship, maar door geheiligde, reine mensen, 
mensen die gebroken zijn voor Gods aangezicht. 

2 Samuël 6:11
De ark van de Heer bleef drie maanden in het huis 
van Obed-Edom, en de Heer zegende Obed-Edom 
en zijn hele huishouden.

Wat heeft hij allemaal gedaan zodat God hem zo 
zegende?

Als lofprijs en aanbidding eerst een deel 
wordt van ons eigen persoonlijk leven, dan 
zal het van daaruit gaan stromen naar onze 
gezinnen, relaties en dan naar onze gemeente. 

HUISWERK
•	� Wie of wat aanbid jij, aan wie of wat geef jij je 

meeste tijd?
•	� Wat mag jij nog afleggen (kroon) en van welke 

troon wil je nog afstappen?
•	� Bekijk het filmpje op YouTube
	 “Jezus wil jouw huiseigenaar zijn”: 
	 www.youtube.com/
	 watch?v=L1JBFYoSfQk
•	� Schrijf voor jezelf op een A4 in hoeverre Jezus in 

jouw ‘huis’ woont, hoeveel ruimte geef jij Hem? 
Schrijf je verlangen op en bidt ervoor.
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