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T O T  E E N  KO N I N K L I J K  L E V E N



TOEPASSEN VAN DE CULTUUR VAN HET 
KONINKRIJK VAN GOD  •  Les 3

BESTEMMING

Lucas 22:29
Ik bestem jullie voor het koningschap zoals mijn 
Vader mij voor het koningschap bestemd heeft.

ONTWERELDSEN

Matteüs 16:23
‘Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan 
wat de mensen willen’ 

We mogen ons als christenen en vertegenwoor-
digers van de Koning niet mee laten zuigen in 
de denkwijzen en leefstijlen van deze wereld. 
We willen niet Mammon als meester over 
ons brein. Wanneer je het nalaat om bewust 
met deze voortdurende transformatie van je 
denken aan de slag te gaan, neem je automa-
tisch wereldse patronen over. Satan wil ons 
denken ‘verwereldsen’. 

GEHEIMENISSEN

Matteüs 13:10,11,13
‘Waarom spreekt U in gelijkenissen tot hen?’ 
‘Jullie mogen de geheimen van het Koninkrijk van 
de hemel kennen, hun is dat niet gegeven.’

Matteüs 13:13
‘Dit is de reden waarom ik in gelijkenissen tot hen 
spreek: omdat zij ziende blind en horende doof zijn 
en niets begrijpen’

Matteüs 13:16-17
‘Gelukkig jullie ogen omdat ze zien, en jullie 
oren omdat ze horen! Want Ik verzeker jullie: 
vele profeten en rechtvaardigen hebben ernaar 
verlangd te zien wat jullie zien, maar ze kregen het 
niet te zien, en te horen wat jullie horen, maar ze 
kregen het niet te horen’ 

Mattheus 13:34-35
Al deze dingen zei Jezus in gelijkenissen tot de 
menigte; hij sprak uitsluitend in gelijkenissen tot 
hen. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de 
profeet: ‘Ik zal het woord nemen en spreken in 
gelijkenissen; ik zal bekendmaken wat sinds de 
grondvesting van de wereld verborgen was.’

EEN PAAR GELIJKENISSEN VOL GEHEIMEN 
•	� Zaad en onkruid – Mattheus 13:24-30 + 

13:36-43
•	 5 wijze en 5 dwaze meisjes – Mattheus 25:1-13

	� Vraag: Welke gelijkenis heeft jou nieuwe 
inzichten gegeven over het Koninkrijk? 

EEN TAAL
Wat is de taal van het Koninkrijk? De taal van 
de Geest!
‘Want de Geest spreekt alle talen en doet ons 
elkaar verstaan’

Handelingen 2:4
En allen werden vervuld van de heilige Geest en 
begonnen op luide toon te spreken in vreemde 
talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.
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Handelingen 2:5,6
5 In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die 
afkomstig waren uit ieder volk op aarde.
6 Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen 
en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder 
de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen 
taal hoorde spreken.

Handelingen 2:8,11
8 Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze 
eigen moedertaal horen?
11 wij allen horen hen in onze eigen taal spreken 
over Gods grote daden.’

Duivel wil controle en macht en brengt uitein-
delijk verdeeldheid. 
Babel: 1 taal en controle en macht, eigen kracht, 
tot in de hemel!

God geeft autoriteit en brengt verbinding en 
eenheid. 
Pinksteren: verlies controle, Zijn kracht, 1 taal 

KERK EN KONINKRIJK
God heeft 2 grote bestemmingsplannen. 
•	� Passie voor het Koninkrijk + liefde voor 
	 de kerk
•	� Ik zal Mijn gemeente bouwen

KONINGEN EN PRIESTERS

1 Petrus 2:9
Maar u bent een uitverkoren geslacht, een 
koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk 
dat God zich verworven heeft om de grote daden te 
verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft 
geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht.

Openbaring 4:9-10
9 Telkens als deze wezens lof, eer en dank 
brengen aan degene die op de troon zit en die tot 
in eeuwigheid leeft, 10 werpen de vierentwintig 
oudsten zich neer voor hem die op de troon zit, 
en aanbidden hem die leeft tot in eeuwigheid, 
en leggen hun kransen voor zijn troon met de 
woorden…

VERBINDEN + VEROVEREN

CARING AND DARING

	� Vraag: Hoe vul jij je priesterrol 
	 en koningsrol in in je leven?

LANGE TIJD
We moeten verder kijken. Er is een heel 
belangrijk aspect in al die verhalen dat we nog 
moeten uitdiepen. Dat aspect is de factor tijd. 
Het mosterdzaadje, waarmee Jezus de groei 
van Gods Koninkrijk illustreert, heeft heel 
wat seizoenen nodig om een enorme struik 
te worden. De onrechtvaardige rechter neemt 
niet snel een beslissing, want ‘lange tijd wilde hij 
dat niet doen’ (Lucas 18:4) en van de eigenaar 
van de wijngaard staat er dat ‘hij voor geruime 
tijd op reis ging’ (Lucas 20:9). De bruidegom laat 
langdurig op zich wachten (Matteüs 25:5) en 
pas ‘na lange tijd keerde de heer van die dienaren 
terug’ (Matteüs 25:19) in de gelijkenis van de 
talenten. Wachten en verwachten horen bij de 
doorbraak van Gods Koninkrijk. We zijn nog niet 
gearriveerd in het tijdvak waarin alles wordt 
zoals God het wil.
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Lucas 12:54-56
‘Tegen de menigte zei Hij: ‘Wanneer jullie een wolk 
zien opkomen in het westen, zeggen jullie meteen 
dat er regen op komst is, en dat is ook zo. En 
wanneer jullie merken dat de wind uit het zuiden 
komt, zeggen jullie dat er hitte op komst is, en dat 
is ook zo. Huichelaars! De aanblik van de aarde en 
de hemel kunnen jullie duiden, hoe kan het dan 
dat jullie deze tijd niet kunnen duiden?’’ 

Natuurlijke tijden kunnen we verklaren, maar 
Jezus wil dat we geestelijke tijden leren duiden.

DE TOEKOMSTIGE WERELD
Het Koninkrijk van God is er, maar het is er 
ook nog niet. Best verwarrend. Ook dat is 
een hemels mysterie. Het Nieuwe Testament 
leert ons dat er zowel een ‘Koninkrijk-nu’ als 
een ‘nog-niet-Koninkrijk’ is. Gods regering is 
dichtbij en aangebroken, maar tegelijkertijd 
is het nog niet vervuld en komt het nog. We 
zien doorbraken van de hemelse realiteit op 
aarde en tevens raast het kwaad onverminderd 
voort in de wereld. Ziekte en dood lijken nog te 
heersen. 
De principes werken al en tegelijk zal de volledige 
uitwerking pas later komen. We mogen nu al 
‘de kracht van de komende wereld ervaren’ 
(Hebreeën 6:5) en toch ervaren we die nog lang 
niet altijd. We zien gigantische doorbraken en 
we lijden enorme verliezen. Ook dat is koninklijk 
denken!

IN VERWACHTING
Het Hebreeuwse woord voor verwachten 
is qavah en draagt de betekenis van ineen-
vlechten met zich mee. Onze verwachting 
maakt dat we het heden ineenvlechten met de 

toekomst. Koninkrijksmensen zien voortdurend 
de komende glorie en lopen erop vooruit. We 
anticiperen continu op een nieuwe wereld. Want 
‘pas als het goede nieuws over het Koninkrijk in de 
hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor 
alle volken, zal het einde komen’ (Matteüs 24:14). 
We leven uit én verkondigen wat komen gaat, 
totdat Jezus terugkomt. Vol verwachting kijken 
we uit naar de realisatie van Gods Koninkrijk 
op aarde. God geeft steeds weer nieuwe kracht 
aan wie dat verwacht!

NIEUW SOORT CHRISTENEN
Het zijn de christenen die hun hart hebben 
verpand aan waarheid, goedheid en schoonheid 
als merktekens van een heerlijke God. Ze leven 
niet met hun hoofd in de wolken, maar staan 
volop in het leven met hun hoofd in de hemel. 
Hun passie voor de grote Koning wordt niet 
alleen zichtbaar door een Visje-poster op de 
muur of een bijbeltekst op hun T-shirt. Nee, 
ze zijn scheppers en herstellers, dromers en 
doeners. Ze kijken niet naar mensen zoals ze 
zijn, maar zoals ze kúnnen zijn. De nood die ze 
tegenkomen, beantwoorden ze met concrete 
acties en oplossingen van hoop, hulp en harte-
lijkheid. Ze zoeken consequent het Koninkrijk 
van God én zijn gerechtigheid. 

•	� Ze zijn niet tegen alles wat verkeerd is, maar 
zetten zich in om het goede op te bouwen. 

•	� Ze zeuren niet over misstanden, maar pakken 
ze aan. 

•	� Ze waaien niet mee met elke nieuwe geeste-
lijke modetrend, maar zijn standvastig in hun 
liefde voor Gods Koninkrijk en zijn kerk. 

•	� Ze zonderen zich niet af, maar verbinden zich 
aan andere gelovigen en bouwen gemeen-
schappen.
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•	�� Ze proberen niet alleen relevant te zijn, 
maar laten zien dat ze vertegenwoordigers 
zijn van een compleet andere cultuur. 

•	� Ze zijn niet karig, maar zaaien overvloedig 
omdat ze gegrepen zijn door de ruimhar-
tigheid van de zaaier. 

•	� Ze zijn niet verontwaardigd over het bederf 
in deze wereld, maar ze staan met hun 
voeten in de modder om de rommel op te 
ruimen. 

•	� Ze lopen niet weg van duistere plaatsen, 
maar zijn aanwezig om juist daar licht te 
geven.

•	� Ze veroordelen niet, maar zoeken wegge-
lopen zonen en dochters op.

 
Wij dromen van zo’n nieuwe generatie chris-
tenen die op zoek gaat naar pijn, ziekte, 
duisternis en kwaad en al deze vormen van 
gebrokenheid overgiet met goedheid, genade, 
genezing en gulheid. Droom je mee? 

We dromen van een reformatie!

HUISWERK
•	� Welke gelijkenis heeft jou nieuwe 

inzichten gegeven over het Koninkrijk?
•	� Hoe vul jij je priesterrol en koningsrol in 

in je leven?
•	� We leven in de toekomst. Hoe ziet dat 

eruit voor jou? 
•	 Lees het boek en ontdek nog veel meer…
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PASSIE VOOR DE
KONINKLIJKE KERK

royalmission.nl

Postadres:
Royal Mission
De Knobben 3
9202 XH Drachten
info@royalmission.nl

Bezoekadres:
Royal Mission School /
Kantoor Drachten 
De Knobben 3
9202 XH Drachten
T 0512 84 37 27 

Bezoekadres: 
Kantoor Veenendaal 
De Schutterij 10
3905 PL Veenendaal
T 085 049 15 35  
(di t/m vr , 9.30-15.00 uur)

IBAN voor giften:
Stichting Royal Mission
NL27 INGB 0004 4982 97

PASSIE VOOR DE KONINKLIJKE KERK


