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BEGRIJPEN WAT VERNIEUWING VAN 
DENKEN BETEKENT  •  Les 2

INLEIDING 
Les 1: 	 Ontdekken wat het Koninkrijk 
		  van God inhoudt
Les 2: 	 Begrijpen wat vernieuwing van 
		  denken betekent
Les 3: 	 Toepassen van de cultuur 
		  van het Koninkrijk van God
De boodschap en het evangelie van Jezus 
was ‘het Koninkrijk van God’. 

ONZE OPDRACHT

Matteus 28:19-20
Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn 
leerlingen, door hen te dopen in de naam van de 
Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te 
leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik 
jullie opgedragen heb.

ZELF DISCIPEL ZIJN

Lucas 9:23
Tegen allen zei hij: ‘Wie achter mij aan wil komen, 
moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis 
op zich nemen en mij volgen.

Lucas 14:27
Wie niet zijn kruis draagt en mij op mijn weg volgt, 
kan niet mijn leerling zijn.

Matteus 10:39
Wie zijn leven probeert te behouden zal het 
verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van 
mij, die zal het behouden.

BINNEN IN U 

Lucas 17:20-21 HSV
En toen Hem door de Farizeeën gevraagd werd, 
wanneer het Koninkrijk van God zou komen, 
antwoordde Hij hun en zei: Het Koninkrijk van God 
komt niet op waarneembare wijze.
En men zal niet zeggen: Zie hier of zie daar, want, 
zie, het Koninkrijk van God is binnen in u.

EEN ANDER DNA

Matteus 10:16
Bedenk wel, ik zend jullie als schapen onder de 
wolven.

	 Vraag:
	� Wanneer vertoon jij schapengedrag 

terwijl er om je heen wolvengedrag is? 

VERANDERINGSPROCES

Marcus 1:15
15 Dit was wat hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het 
koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht 
geloof aan dit goede nieuws.’
Metanoia = verandering van denken, een nieuwe 
mind-set, reset & upgrade

Romeinen 12:1-2
Broeders en zusters, met een beroep op Gods 
barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, 
heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te 
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stellen, want dat is de ware eredienst voor u. U 
moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar 
veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, 
om zo te ontdekken wat God van u wil en wat 
goed, volmaakt en hem welgevallig is.

Genade is het offer van Jezus voor jou, veran-
deren in je denken is jouw offer aan hem.

WERELDVREEMD

Johannes 18:36
Mijn koningschap hoort niet bij deze wereld. 
Als mijn koningschap bij deze wereld hoorde, 
zouden mijn dienaren wel gevochten hebben om 
te voorkomen dat Ik aan de Joden werd uitge-
leverd. Maar mijn Koninkrijk is niet van hier. 

GANS ANDERE
Alle stemmen om je heen schreeuwen dat je 
succesvol moet zijn, maar in Gods Rijk gaat 
het om vrucht dragen. Succes is tot jóuw 
eer, maar vrucht dragen doe je voor een 
ander. Je invloed wordt niet bepaald door 
de hoeveelheid mensen waar je leiding aan 
geeft of het aantal werknemers waar je over 
aangesteld bent, maar Jezus vraagt je hoeveel 
mensen je de voeten wast. Heersen wordt 
dienen. Bepalen wordt beïnvloeden. Macht 
wordt minzaamheid. Waar het in dit leven 
vaak gaat om geld vergaren en rijk proberen te 
worden, klinkt vanuit de hemel juist de uitno-
diging om zoveel mogelijk weg te geven. Jezus 
zegt: ‘Het is zaliger te geven dan te ontvangen’ 
(Handelingen 20:35 HSV).

HEILIGING
Theologen noemen dit proces heiliging. Je bent 
al heilig en je wordt steeds heiliger. Weer zo’n 
onbegrijpelijk geheimenis!

Kolossenzen 3:9-11
Bedrieg elkaar niet, nu u de oude mens en zijn 
leefwijze afgelegd hebt en de nieuwe mens hebt 
aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar 
het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt. 
Dan is er geen sprake meer van Grieken of Joden, 
besnedenen of onbesnedenen, barbaren, Skythen, 
slaven of vrijen, maar dan is Christus alles in allen.

	 Vraag: 
	� Waarin lijk je op Jezus en waarin zou je 

graag meer op Hem lijken? 

GEHEIMENISSEN

Matteus 13:10-11
En de discipelen kwamen naar Hem toe en zeiden 
tegen Hem: Waarom spreekt U tot hen door 
gelijkenissen? Hij antwoordde en zei tegen hen: 
Omdat het u gegeven is de geheimenissen van het 
Koninkrijk der hemelen te kennen, maar aan hen 
is het niet gegeven.

Matteüs 16:19
‘de sleutels van het Koninkrijk van de hemel’

Stapje voor stapje geeft Hij ons de uitdaging 
om steeds een volgende, zelfgebouwde (schijn)
zekerheid in te leveren.
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LAND VAN BELOFTE

2 Korintiërs 1:20 HSV
Immers, zovele beloften van God als er zijn, die 
zijn in Hem ja en in Hem amen, tot verheerlijking 
van God door ons.

BELASTINGEN BETALEN

Matteüs 22:20-21
Hij vroeg hun: ‘Van wie is dit een afbeelding en 
van wie is het opschrift?’ Ze antwoordden: ‘Van 
de keizer.’ Daarop zei hij tegen hen: ‘Geef dan wat 
van de keizer is aan de keizer, en geef aan God 
wat God toebehoort.’ 

HUISWERK
•	�� Wanneer vertoon jij schapengedrag terwijl 

om er om je heen wolvengedrag is? 
•	� Waarin lijk je op Jezus en waarin zou je 

graag meer op Hem lijken?
•	� Op welk deel van je comfortzone word je 

op dit moment door God uitgedaagd?
•	� En welke belofte staat er tegenover de 

zekerheid die je moet opgeven? 
•	� Durf je jezelf over te geven aan de overwel-

digende en onmetelijke liefde van Jezus, 
zodat je steeds meer vanuit vertrouwen op 
Hem gaat leven?
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