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ONTDEKKEN WAT HET KONINKRIJK VAN GOD INHOUDT
Les 1

OPBOUW VAN DE 3 LESSEN 

Les 1: 	 Ontdekken wat het Koninkrijk 
		  van God inhoudt
Les 2: 	 Begrijpen wat vernieuwing van 
		  denken betekent
Les 3: 	 Toepassen van de cultuur 
		  van het Koninkrijk van God

Inleiding
Het Koninkrijk van Jezus is niet van hier. Het is 
omgekeerd, tegengesteld en ongezien. Zodra 
we overgezet zijn in dat hemelse Rijk, begint 
er een uitdagende en soms pijnlijke reis van 
transformatie: groeien in koninklijk denken. 

Bekering is dus niet alleen berouw over je 
zonden, maar een heilig verlangen naar trans-
formatie. Uiteindelijk geloven we dat een 
vernieuwd denken resulteert in een ander 
soort christenen, die een nieuwe reformatie 
op gang kunnen brengen namens de Koning. Zo 
zal de kerk door de hemel in vuur en vlam gezet 
worden en het Koninkrijk van God zichtbaar 
worden op aarde. Doe je mee?

1.	OP ZOEK NAAR HET KONINKRIJK 
VAN GOD 

We spreken in onze kerken over berouw en 
bekering. De oproep om je hand op te steken of 
naar voren te komen bij een bekeringsoproep 
is in sommige kerkstromingen gemeengoed. Ik 
doe zulke uitnodigingen ook. Het is prachtig om 
mensen onder tranen of met volle overtuiging 
een zondaarsgebed te zien bidden. Feest in de 
hemel. Maar hoe gaat het daarna verder? 

Zo’n bekeringsmoment is niet het doel, maar 
het begin van een levenslang avontuur. Een 
koninklijke reis. Dat is de realiteit die Jezus kwam 
brengen en het evangelie dat Hij predikte. Het 
Koninkrijk van God en hoe we daarin mogen 
leven, is het grote verhaal van de Bijbel. Een 
uitdaging voor ons allemaal!  

Matteus 6:33
Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn 
gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je 
erbij gegeven worden. 

• Regering en recht
• Verstoppertje spelen
• Andere dingen = aardse dingen

2.	DE PROFETISCHE AANKONDIGING

Johannes 1:29
De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen, 
en hij zei: ‘Daar is het lam van God, dat de zonde 
van de wereld wegneemt.

Marcus 1:8
Ik heb jullie gedoopt met water, maar hij zal jullie 
dopen met de heilige Geest.

Matteus 3:1-2
In die tijd trad Johannes de Doper op in de woestijn 
van Judea. Hij verkondigde: ‘Kom tot inkeer, want 
het koninkrijk van de hemel is nabij!’

Matteus 11:11 
Ik verzeker jullie: er is onder allen die uit een vrouw 
geboren zijn nooit iemand opgetreden die groter 
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was dan Johannes de Doper; maar in het koninkrijk 
van de hemel is de kleinste nog groter dan hij.

• Groter dan Elia en Mozes?
• Hij komt eraan of Hij is er!
• �Kleinste in koninkrijk. Beter dan de grootste 

profeet. Hij leeft in mij.

Matteus 13:16-17
Gelukkig jullie ogen omdat ze zien, en jullie 
oren omdat ze horen! Want ik verzeker jullie: 
vele profeten en rechtvaardigen hebben ernaar 
verlangd te zien wat jullie zien, maar ze kregen het 
niet te zien, en te horen wat jullie horen, maar ze 
kregen het niet te horen.

	 Vraag: 
	 Besef je in welke tijd je leeft?

3.	HET EVANGELIE DAT JEZUS PREDIKTE

Marcus 1:15
Dit was wat hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het 
koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht 
geloof aan dit goede nieuws.’

Lucas 15:1-2
Alle tollenaars en zondaars kwamen hem 
opzoeken om naar hem te luisteren. Maar zowel de 
farizeeën als de schriftgeleerden zeiden morrend 
tegen elkaar: ‘Die man ontvangt zondaars en eet 
met hen.’

4. HET NIEUWE VERBOND

De Bergrede verwoordt het hart of de grond-
wet van het Koninkrijk van God, daarom 
noemen we de Bergrede ook wel de Konink-
lijke toespraak. 
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Oude Verbond	 Nieuwe Verbond

10 geboden	 Zaligsprekingen

Berg Sinaï	 Onbekend heuveltje

God kwam naar beneden	 Jezus ging de berg op

Wolk/laaiend vuur	 Eenvoud en rust

Afstand, anders dood	 Dichtbij, daardoor leven

Paar uitverkorenen	 Samen gewone mensen

12 stenen als herinnering	 12 discipelen als 

			  vertegenwoordigers

3.000 sterven	 3.000 komen tot leven

Het beste van jezelf geven	 God geeft je het Beste
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5.	JEZUS PREDIKTE ALTIJD HET
KONINKRIJK

Mattheus 4:17
Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. 
‘Kom tot inkeer,’ zei hij, ‘want het koninkrijk van 
de hemel is nabij!’

Lucas 4:43 HSV
Ik moet ook andere steden het evangelie van het 
Koninkrijk van God verkondigen, want daarvoor 
ben Ik uitgezonden. 

Handelingen 1:3
Gedurende veertig dagen is Hij in hun midden 
verschenen en sprak met hen over het Koninkrijk 
van God.

Matteus 24:14 HSV
En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de 
wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor 
alle volken; en dan zal het einde komen.

Handelingen 28:30-31
En Paulus bleef twee volle jaren in zijn eigen 
gehuurde woning, en ontving allen die naar hem 
toe kwamen. Hij predikte het Koninkrijk van God 
en gaf onderwijs over de Heere Jezus Christus, met 
alle vrijmoedigheid, ongehinderd.

6.	GODS VERHAAL IS EEN KONINKLIJK
VERHAAL

Genesis 1:26
God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld 
zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij 
voeren over de vissen van de zee en de vogels van 
de hemel, over het vee, over de hele aarde en over 
alles wat daarop rondkruipt.’

Openbaring 22:5
Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van een 
lamp of het licht van de zon hebben ze niet nodig, 
want God, de Heer, zal hun licht zijn. En zij zullen 
als koningen heersen tot in eeuwigheid.

	 Vraag: 
	 Welk evangelie leef jij, geef je door? 

7.	EEN KONINKLIJK LEVEN

Kolossenzen 1:13 
Hij heeft ons getrokken uit de macht van de 
duisternis en overgezet in het Koninkrijk van 
de Zoon van Zijn liefde.

• �Niet alleen zondeprobleem, maar koninklijk 
plan 

• �Evangelie stopt niet bij bekering
• �Kruis en troon

8.	DE STRIJD OM DE REGERING OP AARDE

Lucas 4:5-8 HSV
5 En daarna bracht de duivel Hem op een hoge berg 
en liet Hem in een ogenblik tijd al de koninkrijken 
van de wereld zien. 6 En de duivel zei tegen Hem: 
Ik zal U al deze macht en de heerlijkheid van deze 
koninkrijken geven, want die is aan mij overgegeven 
en ik geef die aan wie ik maar wil; 7 dus, als U 
mij zult aanbidden, zal het allemaal van U zijn. 8 
Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem: Ga weg 
van Mij, satan, want er staat geschreven: U zult de 
Heere, uw God, aanbidden en Hem alleen dienen.

• �Duivel is vorst, want het is hem gegeven
• �God houdt zich daaraan. Daarom pakt hij het 

niet terug. 
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Matteus 11:12
Sinds de dagen van Johannes de Doper wordt het 
koninkrijk van de hemel door geweld bedreigd en 
proberen sommigen er zelfs met geweld beslag 
op te leggen.

9. KENMERKEN VAN EEN KONINKRIJK

•	� Koning 
•	� Grondgebied 
•	� Onderdanen 
•	� Wetten en regels (= cultuur)

Jij bent ambassadeur
•	� Ambassade 
•	� Diplomatieke immuniteit 
•	� Gebouw 
•	� Loon 
•	� Bescherming 
•	� Grondgebied

10. DE CULTUUR VAN HET KONINKRIJK 

Lukas 17:20-21 HSV
En toen Hem door de Farizeeën gevraagd werd, 
wanneer het Koninkrijk van God zou komen, 
antwoordde Hij hun en zei: Het Koninkrijk van 
God komt niet op waarneembare wijze. En men 
zal niet zeggen:  Zie hier of zie daar, want, zie, het 
Koninkrijk van God is binnen in u.

HUISWERK
•	� Wat betekent het voor jou, dat je geschapen/

gemaakt bent om te regeren? 
•	� Welk evangelie leef je en geef je door aan 

anderen? 
•	� Wat zoek jij als Jezus je oproept om zijn 

Koninkrijk te zoeken?
•	� Praat met iemand over de inhoud van deze 

les. Deel wat je geraakt of verward heeft. 
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