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JE IDENTITEIT
IN CHRISTUS



OPBOUW VAN DE 3 LESSEN
Les 1: 	 De natuurlijke toestand van het menselijke ego.
Les 2: 	Een vernieuwd bewustzijn van eigenwaarde.
Les 3: 	Leven in en vanuit je identiteit. 

1. LEVEN VAN GENADE, BEST LASTIG 
Terugblik eerste lessen. Door welke kleur laat 
jij je leiden? Hoe wordt jouw identiteit gevoed 
en gevuld? 
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Leven in en vanuit je identiteit
LES 3

SPIRITUALITEIT
GOD

Identiteit

Gedrag

Kwaliteiten, talenten, 
competenties

Intenties, drijfveren, 
motivatie, principes, meningen, 

overtuigingen, waarden & normen

Zintuiglijk waarneembare leefwereld 
KERK/Religieuze stroming

RELIGIEUS 
LEVEN

betekenis 
EN 

zEKERHEID

SPIRITUALITEIT
GOD

Identiteit

Gedrag

Kwaliteiten, talenten, 
competenties

Intenties, drijfveren, 
motivatie, principes, meningen, 

overtuigingen, waarden & normen

Zintuiglijk waarneembare leefwereld 
vader, moeder, broers, zussen, partner, (klein)kinderen, buren, collega’s, vrienden

NATURALISTISCH 
LEVEN

betekenis 
EN 

zEKERHEID



Zoals eerder geconstateerd is de zondeval niet een 
gedragsprobleem maar een identiteitsprobleem. 
Zonde is dat je jouw identiteit niet door God laat 
bepalen. Deze verleiding ligt echter nog iedere 
dag op de loer. Paulus geeft ons een kernachtige 
samenvatting van de zondeval.

Romeinen 1:25
Ze hebben de waarheid over God ingewisseld 
voor de leugen; ze vereren en aanbidden het 
geschapene in plaats van de schepper, die moet 
worden geprezen tot in eeuwigheid. Amen. 

We hebben de waarheid ingewisseld voor de 
leugen, verleid door de grote leugenaar doen wij 
het liever zonder God, halen wij onze identiteit 
liever ergens anders uit. Elke dag worden wij nog 
uitgedaagd om zelf God te zijn. Maar net als 
destijds in de Tuin van Eden leidt deze autonomie 
tot drama.  

GOD ZEGT:
Jij bent mijn geliefde zoOn/dochter 

Ik zorg voor jou

Identiteit

Gedrag

Kwaliteiten, talenten, 
competenties

Intenties, drijfveren, 
motivatie, principes, meningen, 

overtuigingen, waarden & normen

Zintuiglijk waarneembare leefwereld 
vader, moeder, broers, zussen, partner, (klein)kinderen, 

kerk, collega’s, vrienden, vriendinnen

LEVEN VAN 
GENADE

betekenis 
EN 

zEKERHEID

2. DE GELIJKENIS VAN DE VERSCHILLENDE 
GRONDSOORTEN 

Marcus 4:14-20
De zaaier is hij die het Woord zaait. En dit zijn zij 
bij wie langs de weg gezaaid is: in wie het Woord 
gezaaid wordt, en als zij het gehoord hebben, komt 
de satan meteen en neemt het Woord weg dat in 
hun hart gezaaid was. En evenzo zijn dit degenen 
in wie op de steenachtige grond gezaaid wordt: 
die, als zij het Woord gehoord hebben, het meteen 
met vreugde ontvangen, en geen wortel in zichzelf 
hebben, maar zij zijn mensen van het ogenblik; als 
er later verdrukking of vervolging komt omwille 
van het Woord, struikelen zij meteen. En dit zijn 
zij bij wie in de dorens gezaaid wordt: zij horen 
het Woord, maar de zorgen van deze wereld en 
de verleiding van de rijkdom en de begeerten 
naar al het andere komen erbij en verstikken het 
Woord, en het wordt onvruchtbaar. En dit zijn zij 
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bij wie in de goede aarde gezaaid wordt: zij horen 
het Woord en nemen het aan en dragen vrucht, 
de één dertig-, en de ander zestig-, en de ander 
honderdvoudig.

God zaait zijn evangelie van genade voor 
iedereen. Echter landt het zaad op de verschil-
lende grondsoorten van onze harten. Hierom is 
deze gelijkenis niet zozeer de gelijkenis van de 
zaaier maar de gelijkenis van de verschillende 
grondsoorten. Met name het derde, dikgedrukte, 
voorbeeld van Jezus belemmert onze groei in onze 
identiteit in Christus, onze groei in Gods Koninkrijk. 
Wederom spreekt dit niet over verkeerde dingen. 
Deze distels waar Jezus over spreekt zijn in zichzelf 
helemaal niet verkeerd. Sterker nog, wanneer je 
deze distels serieus neemt word je erom geprezen 
in onze wereld. Echter verstikt het de uitwerking 
van het evangelie in ons. Waar staan de distels 
namelijk symbool voor? Voor onze afgoden. 

3. RIJKDOM

Lukas 18:24-30
Toen Jezus zag dat de man zo bedroefd werd, zei 
hij: ‘Wat is het moeilijk voor rijken om het koninkrijk 
van God binnen te gaan. Het is gemakkelijker voor 
een kameel om door het oog van een naald te 
gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God 
binnen te gaan.’ Daarop zeiden zijn toehoorders: 
‘Wie kan er dan nog gered worden?’ Jezus zei: ‘Wat 
bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.’ 
Toen zei Petrus: ‘Maar wij hebben alles wat we 
bezaten achtergelaten om u te volgen.’ Jezus zei 
tegen hen: ‘Ik verzeker jullie: iedereen die huis of 
vrouw, broers of zusters, ouders of kinderen heeft 
achtergelaten omwille van het koninkrijk van God, 
zal reeds in deze tijd het veelvoudige ontvangen en 
in de tijd die komt het eeuwige leven.’

Rijkdom zit niet alleen in geld en bezittingen, je kan 
ook rijk zijn in je status en je religiositeit. 

4. RELATIES   

Mattheüs 10:34-37
Denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede 
te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te 
brengen, maar het zwaard. Want ik kom een wig 
drijven tussen een man en zijn vader, tussen een 
dochter en haar moeder en tussen een schoon-
dochter en haar schoonmoeder. De vijanden van 
de mensen zijn hun eigen huisgenoten. Wie meer 
van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij 
niet waard, en wie meer houdt van zijn zoon of 
dochter dan van mij, is mij niet waard.

Lees jij de Bijbel op gedragsniveau of identiteit-
sniveau. Zeker in het Nieuwe Testament is op 
identiteitsniveau de juiste manier. Jezus geeft 
geen gedragsopdrachten maar prikkelt altijd onze 
identiteit. Waar haal jij je betekenis en zekerheid 
vandaan? Uit je huwelijk, kinderen, ouders, huis, 
bezittingen, woonplek, etc.? Als deze dingen jou 
nog moeten bevestigen in wie jij bent heb je dat 
nog niet achtergelaten voor het Koninkrijk. Jezus is 
geen sekteleider die spreekt over het fysiek achter-
laten van jouw familie of dergelijke. Jezus legt 
voortdurend de vinger bij je identiteitsbronnen. 
Als kind is het volstrekt normaal en natuurlijk om 
jouw identiteitsvoedsel uit je ouders te halen maar 
als volwassene mogen we de vervulling van onze 
identiteit ontvangen uit onze persoonlijke relatie 
met God. Alles wat goed is leent zich uitstekend om 
een afgod voor ons te zijn. We kiezen vaak eerder 
voor de aanbidding van de zichtbare schepping in 
plaats van de ‘onzichtbare’ Schepper. Eén van de 
diepste verbindingen hierin zit in de kracht van de 
ouder-kind relatie. Zowel vanuit het kind als vanuit 
de ouder. 
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5. CHARISMATISCH OF CHARISMAGISCH?

Mattheüs 7:21-23
Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij zegt, zal 
het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen 
wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. 
Op die dag zullen velen tegen mij zeggen: “Heer, 
Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, 
hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, 
en hebben wij niet vele wonderen verricht in uw 
naam?” En dan zal ik hun rechtuit zeggen: “Ik 
heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsver-
krachters!”

Zekerheid en betekenis halen uit bezittingen, 
rijkdom, geld, huizen, auto, huwelijk, gezin, ouders, 
kerkelijke gemeenschap is allemaal zeer begrijpelijk. 
Echter gaat dit vers over bevlogen godsdienstige 
dingen. Profeteren, demonen uitdrijven, vele 
wonderen, het gebeurt allemaal. Je zou zeggen, het 
ultieme bewijs dat God met je is. Dit moet wel van 
God zijn. Jezus is keihard: ‘Ik heb je nooit gekend. 
Je doet niet de wil van de Vader.’ De vraag bij deze 
is: ‘Voor wie doe je wat je doet?’ De mensen in dit 
voorbeeld deden wat zij deden ten diepste voor 
hun eigen ego. Ze misbruikten goddelijke krachten 
voor de bouw van hun eigen koninkrijk. Het ging ten 
diepste om hun eigen ik. Het is niet zo dat Jezus hier 
zegt dat Hij deze mensen niet kent, deze mensen 
lieten zich niet kennen door Jezus. Jezus stelt hier 
ten diepste de vraag: ‘Wie was je jou echt? Voor 
wie deed je het? Deed je het voor Mij of om door 
deze magische show een goede naam te krijgen?’ 

Afgoden openbaren pijnlijk ons diepste motieven 
niveau.

	 Vragen:
	 •  Welke afgoden herken jij in je leven?
	 •  �Hoeveel moeite kost het je om deze in te ruilen 

voor de Here Jezus? 
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6. HÉT KENMERK

Wat is hét kenmerk van een hart dat radicaal 
veranderd is door de genade van God? 
Liefde. 

7. JEZUS ONS VOORBEELD

Johannes 13:3-5
Jezus, Die wist dat de Vader Hem alle dingen 
in handen gegeven had en dat Hij van God 
uitgegaan was en tot God heen ging, stond op van 
de maaltijd, legde Zijn kleren af, nam een linnen 
doek en deed die om Zijn middel. Daarna goot Hij 
water in de waskom en begon de voeten van de 
discipelen te wassen en af te drogen met de linnen 
doek die Hij om Zijn middel had.

Dit is een héél belangrijk vers, het staat niet per 
ongeluk precies voor de voetwassing, dit vers 
openbaart hoe en waarom Jezus deed wat Hij 
deed. 

“Jezus diende niet voor identiteit maar vanuit 
identiteit.’’

Jezus wist wie Hij was en waar Hij vandaan kwam. 
Zijn identiteit vond zijn vervulling niet in wat Hij 
deed, wat Hij had bereikt of wat Hij bezat, Jezus 
vond zijn identiteit in Zijn God, Zijn Maker en Vader. 
Jezus hoefde Zijn identiteit niet te halen uit wat 
de maatschappij over Hem dacht, wat de mensen 
van Hem vonden en zelfs niet wat Hij van Zichzelf 
vond, Zijn identiteit rustte op de mening van Zijn 
Vader. Wat Jezus vervolgens doet is ongekend in 
die tijd. Jezus legt hier niet zomaar een boven-
kleed af. Jezus legt zijn mantel af waarmee je in 
die tijd een Rabbi kon herkennen. In feite legt Hij 
hiermee Zijn waardigheid af. Dit is het bewijs van 
dat Hij Zijn identiteit niet vond in wat Hij deed. 
Dit maakte dat Hij zijn waardigheid kon afleggen 
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om de mensen om Hem heen te bedienen. Hij 
gebruikte zijn gaven en talenten (beeld van de 
mantel) niet voor zijn eigen succes maar voor het 
bedienen van de mensen om Zich heen. Wat Jezus 
hier laat zien is ware Bijbelse nederigheid die CS 
Lewis zo mooi heeft verwoord: 

“Humility is not thinking less of yourself, it’s 
thinking of yourself less.”

Wanneer wij weten wie wij zijn schept dat ruimte 
om niet meer bezig te zijn met jezelf maar er 
te zijn voor je naaste! Dat is waar jij en ik voor 
gemaakt zijn. Wij zijn oorspronkelijk geschapen 
door God met een bewustzijn wat gericht is op 
God, elkaar en Zijn schepping. Door de zondeval 
is dit veranderd naar een bewustzijn wat vooral 
gericht is op zichzelf. Koning ik. Door te geloven in 
Jezus en zijn volbrachte werk mag jij je identiteit 
vinden in God wat jou bevrijd van jezelf waardoor 
je jezelf kan geven aan de ander. Dat is de Bijbelse 
nederigheid en liefde waar Jezus ons toe oproept.

8. EEN NIEUW GEBOD

MAAR: Liefhebben is geen eigen werk. Het is een 
vrucht van weten wie jij bent in Christus en Hem 
leren kennen.

Johannes 13:34
Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar 
liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar 
liefhebben.

Het oude gebod was: ‘Heb je naaste lief als jezelf.’ 
Het nieuwe gebod wat Jezus hier geeft is: ‘Heb 
je naaste lief zoals Ik jou liefheb.’ Niet putten uit 
eigen liefde maar uit Zijn liefde waarvan uit liefde 
voor je naaste maar ook liefde voor jezelf ontstaat. 

De oproep van Jezus is: verbonden zijn met Hem, 
blijven in Zijn liefde en die liefde in Zijn aanwezigheid 
ontvangen om het vervolgens door te geven!

9. WIE IS JEZUS VOOR JOU? 

Mattheüs 16:15-18
Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben? 
Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, 
de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde 
en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want 
vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, 
maar Mijn Vader, Die in de hemelen is. 

En Ik zeg u ook dat u Petrus bent… 

In de erkenning van wie Jezus is vind jij jouw 
identiteit. Petrus ontvangt de openbaring van 
wie Jezus echt is. Hij spreekt dit uit, erkent dit en 
vervolgens vertelt Jezus hem wie hij is. Wanneer 
wij openbaring ontvangen van wie Jezus is en dit 
erkennen en belijden ontvangen wij vervolgens zelf 
openbaring over onze eigen identiteit. Jezus draait 
het hier om: ‘Nu ga ik jou vertellen wie jij bent, jij 
bent Petrus..’

10. GROEIEN IN INTIMITEIT = 
GROEIEN IN JE IDENTITEIT

In de intimiteit met God vind jij jouw identiteit. 
De vruchten van deze relatie en openbaring zijn: 
liefde, kracht en karakter. 

	 OPDRACHT
	 Groeien in intimiteit met God. 
	 •  Wat is jouw spirituele taal? 
	 •  �Waar ontmoet jij God en hoe  
	�    groei  jij in de relatie met Hem?

	     https://widgets.eo.nl/spiritualiteitwijzer/
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11. JE HOEFT HET NIET ALLEEN TE DOEN

Groeien in je identiteit, leven in en vanuit je 
identiteit hoef jij niet alleen te doen!

1. 	� �Schakel wanneer nodig professionele hulp in, in 
de vorm van bijvoorbeeld therapie. 

2.	� �Broeders & zusters, de kerk. Wij hebben elkaar 
nodig in deze reis in geloof.

Johannes 11:43-44
En toen Hij dit gezegd had, riep Hij met een luide 
stem: Lazarus, kom naar buiten! En de gestorvene 
kwam naar buiten, gebonden aan handen en 
voeten met grafdoeken, en zijn gezicht was 
omwonden met een zweetdoek. Jezus zei tegen 
hen: Maak hem los en laat hem weggaan.

Jezus doet het bovennatuurlijke werk, de 
opstanding, de discipelen maken de doeken van 
het graf (het oude leven) los zodat Lazarus in 
vrijheid kan leven. Wij hebben elkaar nodig! 

3. �Bovenal. De Heilige Geest. God heeft Zijn Geest 
gestuurd om jou en mij persoonlijk te leiden in 
de genade en de waarheid van jouw identiteit 
in Christus.

Efeze 1:13
In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de 
waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, 
gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof 
kwam, verzegeld (vergezeld) met de Heilige Geest 
van de belofte. 

12. DE PARAKLETOS

Johannes 14:16
En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere 
Trooster (Parakletos) geven, opdat Hij bij u blijft 
tot in eeuwigheid.

Jezus heeft deze naam niet voor niets aan de Heilige 
Geest gegeven. In het oude Griekenland van die tijd 
bestond de gewoonte, in rijke families, om voor de 
oudste zoon, de erfgenaam van de familie, een slaaf 
te kopen. Deze slaaf had als enige doel ervoor te 
zorgen dat de zoon de erfenis zou kunnen beërven. 
Deze slaaf deed alles met de zoon. Ze sliepen op één 
kamer, ze wasten zich samen, gingen samen naar 
school, sporten etc. De slaaf hielp de zoon met zijn 
huiswerk, hij beschermde en verdedigde de zoon, 
kortom leidde de zoon, opdat hij de erfenis zou 
beërven en leefde vanuit alle rijkdommen van zijn 
vader. Leefde vanuit zijn identiteit. Zo’n slaaf werd 
in het oude Griekenland de ‘Parakletos’ genoemd 
en dat is precies hoe Jezus de Heilige Geest aan ons 
voorstelt en wie de Heilige Geest voor ons wil zijn. 

Parakletos betekent letterlijk: Hij die altijd met 
ons is, naast ons staat, voor ons uitgaat en zelfs in 
onze plek gaat staan. Hij beschermt, troost, leidt, 
verdedigt en helpt ons in alles om ons veilig en wel 
te brengen in onze hemelse erfenis. Parakletos 
kan vertaald worden als: helper, vriend, verdediger, 
beschermer, trooster, pleiter, leidsman, raadsman, 
assistent, medewerker, coach, opvoeder, advocaat, 
trainer, Hij die ons altijd bijstaat en bij ons is.

Mag de Heilige Geest de Parakletos voor jou zijn 
zoals de Vader dit voor ogen had?

13. INNIG VERBONDEN

2 Korinthe 13:13
De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde 
van God en de gemeenschap (koinonia = innige 
verbondenheid) van de Heilige Geest zij met u allen.

De Heilige Geest wil innig verbonden met jou zijn 
en jou vanuit die innige verbondenheid leiden in de 
waarheid van het volbrachte werk van Jezus en wie 
jij daardoor nu bent in Hem.



1.   Hij maakt levend. Eerste keer OT schepping en 
eerste keer NT Maria geboorte Jezus. 

2.  Hij helpt jou Gods stem te verstaan. 

Romeinen 8:15-16
Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, 
die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest 
van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie 
wij roepen: Abba, Vader! De Geest Zelf getuigt met/
mede aan onze geest dat wij kinderen van God zijn.

3.  Hij leidt jou in de waarheid en brengt openbaring. 

Johannes 16:12-13
Nog veel heb Ik tegen u te zeggen, maar u kunt het 
nu niet dragen. Maar wanneer Hij komt, de Geest 
van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de 
waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, 
maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en 
de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen.

1 Korinthe 2:10,12
Aan ons echter heeft God het geopenbaard door 
Zijn Geest. De Geest immers onderzoekt alle 

dingen, zelfs de diepten van God. En wij hebben 
niet ontvangen de geest van de wereld, maar de 
Geest Die uit God is, opdat wij zouden weten de 
dingen die ons door God genadig geschonken zijn.

4.   Hij transformeert jou van binnenuit naar het 
beeld van God.

2 Korinthe 3:18
Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid 
van de Heere als in een spiegel aanschouwen, 
worden van gedaante veranderd naar hetzelfde 
beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit 
door de Geest van de Heere bewerkt wordt.

Heet de Heilige Geest welkom. Hij wacht op jouw 
toestemming, net als bij Maria ‘mij geschiedde 
naar Uw woord’, om jouw Parakletos te zijn en 
jou te leiden in de bevrijdende waarheid van jouw 
identiteit in Christus. 

Gods zegen! 
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PASSIE VOOR DE
KONINKLIJKE KERK

royalmission.nl

Postadres:
Royal Mission
De Knobben 3
9202 XH Drachten
info@royalmission.nl

Bezoekadres:
Royal Mission School /
Kantoor Drachten
De Knobben 3
9202 XH Drachten
T 0512 84 37 27 

Bezoekadres: 
Kantoor Veenendaal 
De Schutterij 10
3905 PL Veenendaal
T 085 049 15 35  
(di t/m vr , 9.30-15.00 uur)

IBAN voor giften:
Stichting Royal Mission
NL27 INGB 0004 4982 97
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