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EEN VERNIEUWD BEWUSTZIJN VAN EIGENWAARDE
LES 2

OPBOUW VAN DE 3 LESSEN

Les 1: Denatuurlijke toestand van het menselijke ego.
Les 2: Een vernieuwd bewustzijn van eigenwaarde.
Les 3: Leven in en vanuit je identiteit.

1. ALS KIND VAN GOD HEB IK HIER TOCH 2. RELIGIEUS LEVEN

GEEN LAST VAN? Wanneer je bent opgegroeid en opgevoed als
Logisch dat ongelovige mensen hun identiteits- gelovige betekent dit helaas niet dat je automatisch
honger stillen door middel van onderstaand op de hoogte bent van waar hetin de kern over gaat.
naturalistisch model, maar wij als kinderen De religieuze opvoeding kan zelfs de kern van het
van God hebben hier toch geen last van!? Koninkrijk en Gods genade tegenwerken.

SPIRITUALITEIT
GOD

1

* NATURALISTISCH -
LEVEN Identiteit

Intenties, drijfveren,
motivatie, principes, meningen,

overtuigingen, waarden & normen
BETEKENIS

ZEKEE:IH EID Kwaliteiten, talenten,

competenties

Zintuiglijk waarneembare leefwereld

vader, moeder, broers, zussen, partner, (klein)kinderen, buren, collega’s, vrienden
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RELIGIEUS
LEVEN

BETEKENIS
EN
ZEKERHEID

SPIRITUALITEIT
GOD

Identiteit

Intenties, drijfveren,
motivatie, principes, meningen,

overtuigingen, waarden & normen

Kwaliteiten, talenten,
competenties

Zintuiglijk waarneembare leefwereld

KERK/Religieuze stroming

Het religieuze model werkt exact op dezelfde wijze
als het naturalistische model. Echter vervul jij jouw
identiteitshonger dit keer niet door jouw relaties in
de maatschappij maar door jouw relaties met jouw
kerk, gemeenschap en je christelijke opvoeding.
Je identiteit wordt in dit geval bepaald door jouw
christelijke opvoeding en ook hierin werkt dit op
een transactionele manier. Je identiteit wordt
vervuld door: lid te zijn van de juiste kerk, mee te
doen in de juiste vormen van aanbidding, je goed
te gedragen volgens de morele codes, de ware
interpretatie van de Bijbel, etc... Wanneer jij je
houdt aan de verwachtingen ben je goed bezig
en dus: een kind van God, de bevestiging van je
identiteit. De ware vraag in deze is echter: rust
jouw identiteit in Christus of in jouw religiositeit/
godsdienstigheid?
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3. DE RIJKE JONGELING

Lukas 18:18-23

Een hooggeplaatst persoon vroeg hem: ‘Goede
meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan
het eeuwige leven?’ Jezus antwoordde: ‘Waarom
noemt u mij goed? Niemand is goed, alleen God.
U kent de geboden: pleeg geen overspel, pleeg
geen moord, steel niet, leg geen vals getuigenis
af, toon eerbied voor uw vader en uw moeder.’
De man zei: ‘Aan dat alles heb ik me sinds mijn
jeugd gehouden.” Toen Jezus dat hoorde, zei hij:
‘Nog één ding ontbreekt u. Verkoop alles wat u
hebt en verdeel de opbrengst onder de armen, dan
zult u een schat in de hemel bezitten. Kom daarna
terug en volg mij.” Toen de man dat hoorde, werd
hij diepbedroefd. Hij was namelijk zeer rijk.
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Deze rijke jongeling haalt zijn identiteit zowel uit
de religieuze hoek als de naturalistische. Hij had
een vervulde maatschappelijke identiteit en een
religieuze identiteit. Dit verhaal staat niet voor niks
opgetekend in drie evangelién.

Het is een confronterende ontmoeting met Jezus
voor deze rijke jongeling. Deze jongeman had een
hooggeplaatste positie en was zeer rijk. Een kanjer
in de ogen van de maatschappij en de kerk. Je hoeft
nog maar één ding te doen zegt Jezus. Met wat Hij
vervolgens zegt legt Jezus direct de vinger op de
zere plek, namelijk op zijn identiteit. Jezus maakt
hem pijnlijk duidelijk dat hij zijn identiteit haalt
uit de eerdergenoemde bronnen. Hoe is dit voor
jou? Wie ben jij? Hoe is jouw identiteit tot nu toe
gevormd? Hoeveel verdienste zit hier van jou in?
Zonde is geen verkeerde dingen doen. Zonde zit
niet op gedragsniveau maar op identiteitsniveau.
Zonde is jouw identiteit uit andere dingen dan uit
God halen.

4. WET OF GENADE?

Galaten 5:4

Als u probeert door God als een rechtvaardige te
worden aangenomen door de wet na te leven, bent
u van Christus losgemaakt en hebt u Gods genade
verspeeld.

Paulus, eerder Saulus onder de wet, weet als geen
ander hoe het is om je identiteit te halen vanuit je
religieuze leven. Nu zegt hij: wanneer je ook maar
probeert aanvaard te worden door je vroom, netjes
en goed te gedragen maak je jezelf los van Gods
genade. Het is alsof je Jezus in zijn gezicht spuugt.
Je zit er dan nog steeds transactioneel in. Ditis de
grootste uitdaging en belemmering voor ons als
gelovigen.
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5. LEVEN VAN GENADE

God nodigt jou en mij uit om te leven van genade.
Let in het model op de volgende pagina goed op
de kleur van de trap, de spiegel van jouw identiteit.
Wanneer jij leeft van genade leef jij vanuit de
verbinding met jouw Hemelse Vader, de verbinding
met de spirituele wereld. Jouw identiteit wordt
gevoed vanuit de spirituele wereld in plaats van
de zintuiglijk waarneembare leefwereld. Door de
zondeval waren wij deze mogelijkheid kwijtgeraakt
maar door het offer van Jezus en de vervulling
met de Heilige Geest is het weer mogelijk om jouw
identiteitsvoedsel te ontvangen vanuit de Vader.

Romeinen 8:15-16

U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als
slavenin angst te leven, u hebt de Geest ontvangen
om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen
aanroepen met ‘Abba, Vader’. De Geest zelf
verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn.

6. GENADE IS GRATIS MAAR NIET GOEDKOOP

Genade is niet een verzekeringspolis voor straks.
Genadeis voor elke dag en elk moment beschikbaar
om jouw diepste honger stillen. Dit is wat genade
doet.

Genade kun je niet transactioneel betalen. Het
is gratis maar niet goedkoop. Heeft Hem alles
gekost. Genade gaat altijd gepaard met waarheid.
Gods genade was nodig om ons te herstellen als
kinderen. Wij wilden zelf God zijn, het zelf doen.
Om datrecht te zetten moest God zelf komen. Dat
is genade, het is gratis maar niet goedkoop. Hoe
meer dit tot je doordringt hoe vrijer je zal worden.
Eet van Gods liefde en genade en je hoeft overdag
niet meer te snacken.
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GOD ZEGT:

JIJ BENT MIJN GELIEFDE ZOON/DOCHTER
IK ZORG VOOR JOU

LEVEN VAN e
GENADE Identiteit

Intenties, drijfveren,
motivatie, principes, meningen,

overtuigingen, waarden & normen
BETEKENIS

ZEKEE[I:IH EID Kwaliteiten, talenten,

competenties

Zintuiglijk waarneembare leefwereld

vader, moeder, broers, zussen, partner, (klein)kinderen,
kerk, collega’s, vrienden, vriendinnen

DE BRANDENDE VRAGEN: Galaten 5:1
* Zou je van genade willen leven? Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons
* Hoe graag wil je dit? vriigemaakt heeft, en laat u niet weer met een
* Wat is het je waard? juk van slavernij belasten.
Galaten 2:20 De strijd is niet om jouw identiteit maar om jouw
Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. vrijheid. De duivel kan nooit meer komen tussen
Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de jou en God maar kan jou nog wel gevangenzetten
Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor in jouw denken. Dit is het enige wat hij nog kan.
mij heeft prijsgegeven. De strijd bevindt zich in jouw denken. De tegen-

stander zal altijd proberen jou gevangen te zetten

7. DE WAARHEID MAAKT VRIJ. LEUGEN BINDT in jouw denken waardoor jij niet wandelt in de

vrijheid waarmee Jezus jou heeft vrijgemaakt.

Jesaja 61:1
Om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen, en Hoe kan het dat wij nog zo vaak worstelen?
voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis. Omdat wij gevangen worden in leugens.
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8. LEUGENS ONTMASKEREN

OPDRACHT EN VRAGEN

» Pak een kladblok en een pen.
* Heet de Heilige Geest welkom.
+ Stel God de volgende vragen:

1. Wat is de leugen die ik nog geloof waardoor
ik in eigen kracht probeer te verkrijgen wat
mij in genade al geschonken is?

2. Watis/zijndeleugen(s) die ik geloof waardoor
ik niet in vrijheid leef?

* Wacht op de stem van de Heilige Geest en
schrijf op wat Hij openbaart.

* Heet de Vader vervolgens welkom om deze
leugens te ontzenuwen en te verbreken met

Zijn waarheid. Schrijf op wat de Vader tegen

jou zegt.

9. ARE YOU ENGAGING THE RIGHT ENEMY?

2 Korinthe 10:3
Want al wandelen wij in het viees, wij voeren geen
strijd naar het viees.

Ga je het gevecht aan met de juiste vijand? Naast
dat dit vers ons verteld dat wij strijd hebben in
ons leven verteld het ons nog iets héél belangrijks.
Onze strijd is niet tegen vlees en bloed, dus ook niet
tegen ons eigen vlees! Datgene waar de duivel zijn
recht aan ontleende om ons gevangen te houden
en weg te houden van ons doel (vrede en relatie
met God) is nu mee afgerekend. Onze oude mens
is niet opgepoetst, nee er is mee afgerekend door
Jezus. Zijn dood is mijn dood, ik ben nu dood voor
de zonde maar springlevend in Jezus!

So many children of God are fighting against who

they don’t want to be in stead of becoming who
they are called to be.
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Jebent eenvlinder, geen rups meer. Zo ziet God jou.
Een nieuwe schepping in Christus. Je oude mens
is dood. Punt. Ook al gedraag je je niet altijd zoals
een vlinder. Je landt op dingen waarop je beter
niet kunt landen, of je vergeet dat je een vlinder
bent en kruipt rond met je oude rupsvriendjes —
toch zul je nooit meer een rups zijn! Veel gelovigen
proberen als christen te leven — proberen zich te
gedragen als een vlinder — terwijl ze in hun hart
denken dat ze nog een rups zijn. Geef je over aan
dat het volbracht en goed is. Niets kan daar meer
iets aan veranderen!

We mogen het verleden en de strijd met onszelf
laten rusten. Rusten in Jezus volbrachte werk
betekent ook niet meer piekeren en jezelf veroor-
delen om je eigen falende werken.

Het is volbracht, het is goed!

10. INZICHT IN DE TACTIEKEN VAN DE
TEGENSTANDER

2 Korinthe 10:4-5

De wapens van onze strijd zijn immers niet vieselijk,
maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken.
Want wij breken (1) valse redeneringen af en (2) elke
hoogte die zich verheft tegen de kennis van God,
en wij nemen (3) elke gedachte gevangen om die
te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus.

Drie tactieken waar Paulus ons op attendeert die
de duivel gebruikt om bolwerken te bouwen in ons
denken, met als doel om ons gevangen te zetten
in onze gedachtewereld waardoor wij niet in de
vrijheid leven van het volbrachte werk van Jezus.

1. Gedachten. Strategie: heel subtiel plant de

duivel een gedachte en doet net alsof het je eigen
gedachte is om je vervolgens te beschuldigen van
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het hebben van die gedachte. Hierdoor ontstaat
een proces van shaming met als doel dat jij heel
slecht over jezelf gaat denken en voelen. Not all
your thoughts are your own thoughts! Praktische
tips bij deze aanval: reiniging door het bloed van
Jezus over jezelf uit te pleiten, gereinigd worden
van leugens door het Woord van God en jezelf
vergeven!

2. Valse redeneringen. ‘Wat als..” gedachten
gegrond in angst over wat zou kunnen gebeuren,
niet gebaseerd op de realiteit en het heden.
Voorbeelden: wat als ik kanker krijg/coronavirus,
hartaanval? Wat als mijn vrouw elke keer laat thuis
is vanwege een affaire, wat als mijn zoon of dochter
drugs gebruikt, wat als mijn partner bij mij weggaat,
wat als het nooit meer goed komt met mij of mijn
relatie? Geen één van deze gedachten suggereert
iets goeds. Het is gebaseerd op angst van wat
er zou kunnen gebeuren. Praktische tip bij deze
aanval: dankbaarheid. Dankbaarheid verandert je
perspectief en verbreekt elke zorg en angst.

3. Hoogtes tegen God. Gedachten, zorgen,
filosofieén, waanbeelden, luchtbellen die jouw
problemen en strijd groter maken dan jouw God
en beweren dat de duivel groot en krachtig is en
God klein en krachteloos. Gedachten als: het komt
nooit meer goed, nu heb ik het echt verpest, God
zal mij nooit meer iets toevertrouwen. Overwhelmt
door de omstandigheden. Beseffen dat de duivel
je focus probeert te verleggen. God is sterker en
groter! Praktische tips: luchtbel verbreken door
bezonnenheid, relativeren, sound mind, hierin wil
de Heilige Geest helpen & negeren.
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11. OVERWINNING IN JE DENKEN

Drie sleutels om de strijd in je denken te overwinnen:

1. Bewustzijn. Niet al je gedachten zijn je eigen
gedachten. Neem vijandelijke gedachten krijgs-
gevangene in de naam van Jezus, wijs ze af en
verwerp ze. Bewustzijn is de sleutel, geen formule,
enkel beseffen dat niet al je gedachten je eigen
gedachten zijn.

2. Hulp Heilige Geest. Heet de Heilige Geest
welkom om jou te leiden. Je hoeft het niet alleen te
doen. Hij wil je leiden in de realiteit en elke luchtbel
doorprikken.

2 Timothelis 1:7

Want God heeft ons niet gegeven een geest van
vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en
bezonnenheid.

3. Negeren. Niet continu bezig zijn met introspectie
(naar binnen kijken) en de duisternis te bestrijden.
Minder met jezelf bezig zijn en vertrouwen op God.

Filippenzen 1:28

Laat u op geen enkele manier door uw tegen-
standers angst aanjagen, want dat is een teken
van God: voor hen dat ze ten onder gaan, voor u
dat u wordt gered.

12. HET KENNEN VAN DE WAARHEID MAAKT
VRIJ

Johannes 8:31-32

Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden:
Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn
discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de
waarheid zal u vrijmaken.
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13. GELIEFD EN AANVAARD

Veel christenen voldoen voor hun gevoel niet aan
de standaard van de bijbel of de standaard die het
kerksysteem, het geloof of zij zichzelf opleggen.
Hierdoor verkeren velen continu in de veronder-
stelling dat God hen continu afkeurt. Ze lopen
elke dag rond met het gevoel dat God er misselijk
van wordt dat ze maar niet naar zijn standaarden
leven. En vaak gaat het niet eens werkelijk om Gods
normen waaraan ze trachten te voldoen, maarom
die van andere mensen, of om regels die ze zichzelf
opleggen.

Je kan dan weten dat God van je houdt en je
liefheeft en dit honderdduizend keer horen maar
dit heeft weinig betekenis als je niet gelooft dat Hij
je ook volledig accepteert.

God houdt van je en zal dat altijd blijven doen maar
Hij aanvaard je ook volledig zoals je bent, je hoeft
nooit iets anders te doen om zijn goedkeuring te
krijgen.

14. PUNT

God houdt van je en zal dat altijd blijven doen maar
Hij aanvaard je ook volledig zoals je bent, je hoeft
nooit iets anders te doen om zijn goedkeuring te
krijgen.

Gods aanvaarding voor jou heeft nergens een
clausule opgenomen waarin staat: |k aanvaard
je, mits... God aanvaard je. Punt. Hij geeft je Zijn
volkomen goedkeuring en houdt onvoorwaardelijk
van je.Zonder onvoorwaardelijke aanvaarding heeft
liefde zo goed als geen betekenis. Als je niet weet
dat je Gods goedkeuring geniet, als je daarin niet
kunt rusten, wordt zijn liefde praktisch inhoudsloos
en heeft het geen betekenis voor het dagelijkse
leven. De waarheid is: IN JEZUS BEN JIJ ELK
MOMENT AANVAARD & GOEDGEKEURD! Je kan
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het niet verpesten, je kan het niet verdienen en je
kan het niet verliezen. God staat ieder moment van
de dag klaar om jou met open armen te ontvangen.

15. JIJ BENT GODS GERECHTIGHEID

2 Korinthe 5:21

Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft
Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden
worden gerechtigheid van God in Hem.

Hoe kan ik ooit beweren dat ik in de ogen van God
net zo rechtvaardig en aanvaard ben als Jezus
Christus? Door wat ikzelf doe? O nee! Dat kan
alleen door wie ik ben in Christus en door wat Hij
voor jou en mij heeft gedaan!

Wat betekent gerechtigheid? De staat van vol-
komen aanvaard zijn door God, goedgekeurd &
vrijgesproken.

Johannes 6:56
Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, blijft in Mij
en Ik in hem.

16. RUSTEN IN DAT HET ZEER GOED IS

Hebreeén 4:16

Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon
van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig
hebben barmhartigheid en genade vinden.

Als we hulp nodig hebben... wanneer is dat vaak?
Wanneer hebben we dat het hardste nodig!? Juist
als we tekortschieten, verleid worden of vastzitten
in de één of andere zonde. Maar als we er niet vanuit
durven gaan dat God ons volkomen aanvaard,
hebben we het lef niet om Hem te benaderen. Hij
veroordeelt jou niet. Het is volbracht, het is zeer
goed!
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OPDRACHT

Matthew 6:6 (MSG)

Here’s what | want you to do: Find a quiet,
secluded place so you won’t be tempted to
role-play before God. Just be there as simply
and honestly as you can manage. The focus will
shift from you to God, and you will begin to sense
his grace.

Just be’, zijn’ in Gods aanwezigheid.

* Pak 2 Korinthe 5:21 er nog eens bij in je eigen
Bijbel, mediteer op dit vers en kom tot stilstand

in Gods aanwezigheid.
De Vader wil jou omarmen en laten ervaren dat

jij Zijn gerechtigheid in Christus bent. Je bent
onvoorwaardelijk geliefd en volkomen aanvaard.
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