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DE PRAKTIJK VAN PROFETIE
Les 2

1. HET BELANG VAN DE VRUCHT VAN
DE GEEST

De vrucht staat voor ons karakter. Het ont-
vangen van een gave verandert niet iemands
karakter. Als iemand trots, lui onbetrouwbaar
of bedrieglijk was voordat hij of zij een gave
ontving, dan zal hij of zij na het ontvangen van
de gave nog steeds zo zijn.

Galaten 5:22

De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap,
vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof,
zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Gaven zijn gratis, karakter is duur, fouten met
grote verantwoordelijkheid onbetaalbaar. Dit
brengt zoveel schade aan de naam van Jezus, de
mensen die wij teleurstellen en het Koninkrijk
van God.

Mattheuls 26:4b
De geest is wel gewillig maar het lichaam is zwak.

2. HET ESSENTIELE VERSCHIL TUSSEN
DE VRUCHT EN DE GAVEN VAN DE
GEEST

Een gave komt door een enkele korte
overdracht, maar een vrucht komt door een
langzaam proces van groei en ontwikkeling.
Het ontvangen van een gave zorgt er echter
wel voor dat iemands verantwoordelijkheid
toeneemt. Dit is echter niet vrucht. Succes is
niet vrucht! Vrucht staat voor het karakter van
Jezus wat beschreven staat in Galaten 5:22.
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3. HOE KUNNEN WIJ DE GROEI VAN DE
VRUCHT STIMULEREN?

1. Intimiteit. Verbonden zijn met de Wijnstok
(Johannes 15). In die tijd gaat Hij jou van
binnenuit veranderen. De vrucht van
intimiteit = de vrucht van de Geest.

2 Korinthe 3:18

Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid
van de Heere als in een spiegel aanschouwen,
worden van gedaante veranderd naar hetzelfde
beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit
door de Geest van de Heere bewerkt wordt.

2. Het scherpe, tweesnijdende zwaard. Laat je
karakter vormen door het Woord van God.

Openbaring 2:12,14

Dit zegt Hij die het scherpe, tweesnijdende zwaard
heeft: (..) Maar enkele dingen heb ik tegen u:
sommigen houden vast aan de leer van Bileam,
die Balak liet weten hoe hij voor de Israélieten een
val moest opzetten, waardoor ze heidens offer-
vlees zouden gaan eten en ontucht zouden plegen.

3. Mensen. Gemeenschap van gelovigen. Sta
open voor correctie en inspraak in je leven.

Spreuken 27:17
Zoals men ijzer scherpt met ijzer, zo scherpt een
mens zijn medemens.

OPDRACHT

Lees thuis Numeri hoofdstuk 22 t/m 25 en
hoofdstuk 31.
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Vraag: Hoe ga je de 3 tips praktisch vorm
geven in jouw leven?

Gebed voor komende week: ‘Heer, laat de
vrucht van de Geest in mijn karakter zo snel
groeien dat ik de toename in kracht en gaven
kan dragen’!

4. KENMERKEN VAN PROFETIE

Laten we samen 1 Korintiérs 14 doornemen,
want daar vergelijkt Paulus de gave van
spreken in andere talen (of klanktaal) naast
de gave van profetie.

1 Korintiérs 14:1
Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke
gaven, en vooral daarnaar dat u mag profeteren.

1 Korintiérs 14:3

Maar iemand die profeteert spreekt tot mensen,
en wat hij zegt is opbouwend, troostend en
bemoedigend.

* Oikodomeé = huis of tempel bouwen
= opbouwend

* Paraklesis = erbij geroepen = troostend,
overtuigend

* Paramuthia = relatie leggen =
bemoedigend, meevoelend

1 Korintiérs 14:4

lemand die in klanktaal spreekt is daar alleen
zelf bij gebaat; iemand die profeteert doet dat
ten bate van de gemeente.

1 Korintiérs 14:5

Ik zou willen dat u allen in klanktaal kon spreken,
maar ik wil nog liever dat u profeteert. lemand
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die profeteert is nuttiger dan iemand die in
klanktaal spreekt, tenzij hij uitlegt wat hij zegt,
zodat de gemeente er baat bij heeft.

1 Korintiérs 14:12

Dit geldt ook voor u: als u zo graag geestelijke
gaven bezit, moet u ernaar streven uit te blinken
in de opbouw van de gemeente.

1 Korintiérs 14:24-25 HSV

Maar als allen zouden profeteren, en er kwam
een ongelovige of niet-ingewijde binnen, dan zou
die door allen overtuigd en door allen beoordeeld
worden. En zo worden de verborgen dingen van zijn
hart openbaar, en zo zal hij zich met het gezicht ter
aarde werpen en God aanbidden, en verkondigen
dat God werkelijk in uw midden is.

1 Korintiérs 14:29

Laat van hen die profeteren er telkens twee of drie

spreken,; daarna moeten de anderen het beoor-

delen.

* 1 Thessalonicenzen 5:21 Onderzoek alles,
behoud het goede.

* 1 Korintiérs 13:9 Want ons kennen schiet
tekort en ons profeteren is beperkt.

1 Korintiérs 14:31
U kunt ieder op uw beurt profeteren, zodat ieder
van u kan worden onderwezen en bemoedigd.

1 Korintiérs 14:32-33
En wie profeteert heeft macht over zijn geest, want
God is niet een God van wanorde maar van vrede.

1 Korintiérs 14:39

Kortom, broeders en zusters, streef ernaar te
profeteren en verhinder niet dat er in klanktaal
gesproken wordt.
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1 Korintiérs 14:40
Alles moet op gepaste wijze en in goede orde
gebeuren.

1 Thessalonicenzen 5:19-20
Doof de Geest niet uit en veracht de profetieén
niet die hij u ingeeft.

Letterlijk staat hier ‘ontkracht de profetie niet

4

(uitrangeren of stukpraten).

Romeinen 12:7 HSV
Hetzij profetie, naar de mate van het geloof.

Openbaring 19:10
Het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie.

Profetie is altijd gericht op Jezus.

5. PROFETIE VANUIT HET OUDE EN HET
NIEUWE VERBOND

Profeteren vanuit het oude verbond gaat over
het uitspreken van veroordeling. De mensen
maakten er een potje van en leefden niet zoals
God bedoeld had. De profeten hadden als taak
de mensen daarop te wijzen, hen te leiden, te
corrigeren, te waarschuwen, te besturen en
toe te rusten. God zelf had mensen als profeet
aangewezen, zij bekleedden het ambt van
profeet.

In het Nieuwe Testament zie je dat profetie
gebruikt gaat worden om mensen toekomst
en hoop te geven. Profetie wordt dan een
gave van de Heilige Geest en iedere gelovige
wordt aangespoord om van die gave gebruik
te maken.
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OPDRACHT
1. Lees 1 Korintiérs 14 helemaal door en
haal alles eruit wat over profetie gaat.

2. Beantwoord de vraag: ‘Waarom wil ik
profeteren?’ en praat daarover met God.

3. Bel, mail, app of bezoek iemand die
geregeld profeteert en vraag waarom hij/
zij profeteert en wat het uitwerkt.

6. JEZUS ALS VOORBEELD

Jezus had een profetisch leven, Hij liet zich
continu leiden door de Heilige Geest.

Mattheus 4:1
Toen werd Jezus door de Geest weggeleid naar de
woestijn om verzocht te worden door de duivel.

1. DOEL VAN PROFETIE

1 Korintiérs 14:3

Maar iemand die profeteert spreekt tot mensen,
en wat hij zegt is opbouwend, troostend en
bemoedigend.

8. HOUDING EN MENTALITEIT VAN
EEN PROFEET

1. Blijf in conditie door te oefenen.
2. Zet door.
3. Wees moedig.

Nelson Mandela:

‘I learned that courage was not the
absence of fear, but the triumph over it’".
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Jozua 1:9
Wees moedig en sterk! Ban angst en twijfel uit
uw hart, onthoud dat de Here uw God u overal
zal helpen.

9. GODS COMMUNICATIEMIDDELEN

God gebruikt onze zintuigen en talenten:
* Ogen

2 Koningen 6:17

En hij bad: "HEER, open zijn ogen en laat het hem
zien’. De HEER opende Elisa’s knecht de ogen,
en toen zag hij dat de heuvels vol stonden met
paarden en wagens van vuur, die Elisa omringden.

* Oren

* Neus/geuren/smaken

* Gedachten/Beelden/fantasie
* Talent

God spreekt door:
* De Bijbel

Psalm 119:140
Uw woorden zijn volkomen zuiver, Ik uw dienaar
heb ze van harte lief.

* Beelden/fantasie/realiteit. Voorbeeld: ‘sluit
je ogen en denk aan je keuken'. Je ziet de
realiteit in je hoofd en gedachten.

* Kunst

* Dromen

Handelingen 2:17

En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat
Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees;
en uw zonen en uw dochters zullen profeteren,
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uw jongemannen zullen visioenen zien en uw
ouderen zullen dromen dromen.

* Situaties of ontmoetingen

Mattheus 17:2
Voor hun ogen veranderde Hij van gedaante, zijn
gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden
wit als het licht.

* Geuren

Openbaring 8:4

De rook van de wierook steeg met de gebeden
van de heiligen uit de hand van de engel op naar
God.

* Vervoering

1 Samuél 10:10

Toen ze bij Gibea aankwamen, kwam hun een
stoet profeten tegemoet. Saul werd gegrepen
door de geest van God en raakte net als zij in
vervoering.

* Spreken in tongen

Handelingen 2:8
Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze
eigen moedertaal horen?

* Muziek

Kolossenzen 3:16

Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u
wonen, onderricht en vermaan elkaar in alle
wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en
hymnen voor God en liederen die de Geest u vol
genade ingeeft.
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OPDRACHT
Word stil en wacht tot de Heilige Geest jou
iemand in gedachten brengt.

Schrijf voor deze persoon een profetisch
woord op.

Overhandig dit woord aan de betreffende
persoon.
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