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HET HART VAN PROFETIE
Les 1

OPBOUW VAN DE 3 LESSEN 

Les 1: Het hart van profetie
Les 2: De praktijk van profetie
Les 3: Het belang van profetie

Inleiding
Hallo mooi mens! Geweldig dat jij deelneemt 
aan deze cursus: ‘Groeien in Profetie’. 

Afgelopen jaren hebben wij met ons team bij 
Royal Mission God tastbaar zien bewegen door 
de gaven van openbaring: profetie, woorden 
van wijsheid en woorden van kennis. 

Dit is met enorm veel vallen en opstaan gegaan 
maar we hebben geleerd! In deze cursus nemen 
wij jou, in drie lessen, mee in deze leercurve. 
Want iedereen is geroepen om Gods stem te 
verstaan en zijn heerlijke gedachten over ons 
te vertalen en door te geven!

Jezus heet niet het ‘zwijgen van God’ maar het 
‘Woord van God’ ( Johannes 1). God verlangt 
ernaar om van Zich te laten horen en tot jou 
en door jou te spreken! God is liefde en liefde 
is relationeel. Communicatie in relatie is van 
essentieel belang. 

Romeinen 10:17
Het geloof is door het horen van het woord. 

Niet het lezen van het woord, niet het gehoord 
hebben van het woord maar het horen, tegen-
woordige tijd, van het woord. 

Mattheüs 4:4
Een mens kan niet leven van brood alleen maar 
van ieder woord dat gesproken wordt. 

Opnieuw: niet wat geschreven of gesproken is 
maar wat gesproken wordt! 
Ben jij klaar voor het avontuur!? 

1. DE GAVEN VAN DE HEILIGE GEEST

Romeinen 12:6 
En nu hebben wij genadegaven.

1 Korinthe 7:7 
Ieder heeft zijn eigen genadegave van God. 

Alle gaven zijn dóór iedereen beschikbaar en 
elk persoon ontvangt een gave of gaven. Wat is 
de definitie van een gave van de Heilige Geest? 

1 Korinthe 12:7
Aan ieder echter wordt de openbaring van de Geest 
gegeven tot wat nuttig is voor de ander.

De apostel Paulus gebruikt in dit vers het woord 
dat het dichtst in de buurt komt van een definitie 
van een gave van de Heilige Geest. Hij noemt 
dit een ‘openbaring (phanerosis in het Grieks) 
van de Geest’. Je zou ook kunnen zeggen: ‘een 
manifestatie van de Geest’. Het is niet iets dat 
los van God staat, of iets dat God geeft maar 
waar Hij dan niets meer mee te maken heeft. 
Een gave is God Zelf die in en door ons werkt. 
Het is voor iedereen beschikbaar, met als doel 
je naaste te dienen. 



2. LIEFDE ALS HOOGSTE DOEL

1 Korinthe 14:1 
Jaag de liefde na en streef naar de gaven van de 
Geest.

Jaag naar de liefde en streef naar de gaven. 
Niet andersom. Niet jaag naar de gaven en 
streef daarbij naar liefde. Nee, jaag naar de 
liefde en als dat echt je doel is dan moet je 
streven naar de gaven van de Geest. De gaven 
van de Geest zijn Gods liefdesuitingen.

Dit is het hart van profetie. Liefde is het aller-
hoogste doel. Wil je groeien in de gaven van 
de Geest? Jaag naar de liefde! Wil jij groeien in 
de profetische gaven? 

	 PRAKTISCHE TIP 
	 Begin met woorden van bemoediging 
	 en complimentjes. 

Hiermee stem je jezelf af op de frequentie van 
profetie. Liefde is de taal van God. Het gaat 
allereerst niet om de accuraatheid van het 
woord maar om de liefde in het woord. Liefde 
als hoogste doel, niet informatie. 

Johannes 15:9,12,17
Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u 
liefgehad; blijf in mijn liefde. Dit is mijn gebod: 
dat u elkaar liefhebt, zoals Ik u liefgehad heb. Dit 
gebied Ik u: dat u elkaar liefhebt.  

1 Petrus 4:8 
Maar heb vóór alles vurige liefde voor elkaar. 

1 Johannes 3:11 
Want dit is de boodschap die u vanaf het begin 
gehoord hebt, dat wij elkaar moeten liefhebben. 

3. WAT IS DE SLEUTEL TOT DIE LIEFDE? 

Liefhebben is geen eigen werk. 

Johannes 13:34 
Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar 
liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook 
elkaar liefhebben. 

Het oude gebod was: heb je naaste lief als jezelf. 
Het nieuwe gebod wat Jezus hier geeft is: heb 
je naaste lief zoals Ik jou liefheb. Niet putten uit 
eigen liefde maar uit Zijn liefde waarvan uit 
liefde voor je naaste maar ook liefde voor jezelf 
ontstaat. 

De oproep van Jezus is: connected en 
verbonden zijn met Hem, blijven in Zijn liefde 
en die liefde in Zijn aanwezigheid ontvangen 
om het vervolgens door te geven! 

	 OPDRACHT
	 •	 Hoe blijf jij verbonden met Jezus? 
	 •	 Hoe bewaak jij je eerste liefde? 
	 •	� Heb je minimaal één moment in de week 

een date met God in je agenda staan?

4. WAT IS EEN PROFEET?

In het Oude Testament komen we eerst zieners 
tegen. Later worden dat profeten genoemd. 

1 Samuel 9:9
Vroeger zei iedereen in Israël het volgende als 
hij God ging raadplegen: Kom, laten wij naar 
de ziener gaan. Want wat vandaag de dag een 
profeet genoemd wordt, werd vroeger een ziener 
genoemd.

Ook in het Nieuwe testament komen we 
profeten tegen. 
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Handelingen 11:27-28
En in die dagen kwamen enkele profeten vanuit 
Jeruzalem naar Antiochië. En een van hen, van 
wie de naam Agabus was, stond op en gaf door 
de Geest te kennen dat er een grote hongersnood 
zou zijn over heel de wereld, die ook gekomen is 
onder keizer Claudius.

In het Oude testament is het ambt of de zalving 
van priesterschap en koningschap erfelijk, 
maar die van de profeet niet. In het Nieuwe 
testament worden wij een ‘een koninklijk pries-
terschap’ (1 Petrus 2:9 HSV) genoemd. Maar we 
zijn niet allemaal profeten. 

5. WAT IS PROFETEREN? 

Ron Becker (Crossroads Rotterdam) zegt: 
‘Profetie is luisteren naar God, voor anderen. 
Bekijk je het zo, dan kan iedereen profeteren, 
omdat iedereen Gods stem kan verstaan.’

Matt Helland (Leider profetenscholen) zegt:
‘Profetie is het communiceren van het hart en de 
gedachten van God naar mensen om je heen.’ 

Johannes 10:3-4
De schapen luisteren naar zijn stem, hij roept 
zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar 
buiten. Wanneer hij al zijn schapen naar buiten 
gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen 
volgen hem omdat ze zijn stem kennen.

Profeteren is spreken namens God. En dat is 
een cadeau voor elke gelovige!

6. PROFETEREN IS VOOR IEDEREEN

Handelingen 2:17-18
Wat hier nu gebeurt, is aangekondigd door de 

profeet Joël:  “Aan het einde der tijden, zegt God, zal 
ik over alle mensen mijn geest uitgieten. Dan zullen 
jullie zonen en dochters profeteren, jongeren zullen 
visioenen zien en oude mensen droomgezichten. Ja, 
over al mijn dienaren en dienaressen zal ik in die 
tijd mijn geest uitgieten, zodat ze zullen profeteren. 

Profetie komt beschikbaar voor zonen en 
dochters, voor jong en oud, voor hoog- en 
laaggeplaatsten door de uitstorting van de 
Heilige Geest. 

De bediening van profeet is voorbehouden aan 
degenen waar Jezus het aan schenkt

Efeze 4:8,11-12
Daarom staat er: ‘Toen hij opsteeg naar omhoog, 
voerde hij gevangenen mee en schonk hij gaven 
aan de mensen.’

En hij is het die apostelen heeft aangesteld, en 
profeten, evangelieverkondigers, herders en 
leraren, om de heiligen toe te rusten voor het werk 
in zijn dienst.

De gave van profetie is beschikbaar voor 
iedereen die er naar verlangt. Je leert het beste 
zwemmen door te gaan zwemmen. Dus we gaan 
het gewoon doen met elkaar!

7. WE WORDEN UITGEDAAGD TOT PROFETIE

1 Korintiërs 14:1
Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven, 
en vooral daarnaar dat u mag profeteren.

1 Korintiërs 14:5
En ik zou wel willen dat u allen in andere talen 
spreekt, maar vooral dat u profeteert.
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1 Korintiërs 14:31
Want u kunt allen, de één na de ander, profeteren, 
opdat allen leren en allen bemoedigd worden.

1 Petrus 4:11
Voert u het woord, laat dan Gods woorden door-
klinken in wat u zegt.

8. �WE KUNNEN ALLEMAAL SPREKEN 
NAMENS GOD 

We kunnen allemaal spreken.

We kunnen allemaal spreken namens iemand 
anders.

We kunnen Gods stem verstaan en spreken 
namens Hem. (Niet ineens een andere stem 
o.i.d.)

	 OPDRACHT
	� Gods antwoorden opschrijven. Ga ont-
	� spannen ergens zitten en verwacht dat God 

tegen je spreekt. Begin met iets simpels, 
zoals: ‘God, ik houd van U’. Luister dan naar 
wat Hij terug zegt. 

	� Stel God vragen als: ‘God, wat denkt U over 
mij?’. ‘God wat wilt U mij vertellen?’. Schrijf 
op wat je denkt dat God zegt. Verbind wat je 
hebt geschreven aan Bijbelverhalen, Bijbel-
teksten of aanbiddingsnummers. Voel je 
vrij om niet alleen te schrijven, maar ook te 
tekenen of te schilderen wat je ervaart. Als 
je het moeilijk vindt om te beginnen, neem 
dan een Bijbeltekst die belangrijk voor je is 
en begin op te schrijven wat God tegen jou 
zegt.

9. DE HELPER

Profeteren is samenwerken met de Heilige 
Geest. Hem leren kennen en vervolgens 
gevoelig worden voor zijn aanwezigheid en 
stem waardoor je met Hem gaat samen-
werken.
 
Het is de kracht van, het werk van en de 
gaven van de Heilige Geest. Alles staat of 
valt met jouw relatie met de Heilige Geest. 

10. RELATIE MET DE HEILIGE GEEST

De Heilige Geest wil relatie met jou. Daar 
is Hij onder andere voor gestuurd. Zijn 
voornaamste doel is Jezus verheerlijken 
maar dat is niet zijn enige doel! Jezus zei mijn 
werk is volbracht maar ons werk absoluut 
niet. De Heilige Geest is gestuurd om de 
bediening van Jezus voort te zetten op aarde. 
Zowel in jou als dóór jou heen! Hoe doet de 
Heilige Geest dit? Door Zichzelf te geven aan 
jou, verlangend naar een relatie met jou. 

Relatie met de Vader, relatie met de Zoon en 
relatie met de Heilige Geest. 

2 Korinthe 13:13 
De genade van de Heere Jezus Christus, de 
liefde van God en de gemeenschap (koinonia = 
intimiteit, Hem kennen, innige verbondenheid) 
van/met de Heilige Geest zij met u allen. 

Dit voorkomt ook het blussen van de Heilige 
Geest.

1 Thessalonicenzen 5:19 & 20
Blus de Geest niet uit. Veracht de profetieën 
niet.
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Zie je de link tussen die twee? Heet de Heilige 
Geest welkom, erken Hem in je leven, bouw 
relatie met Hem en de vrucht daarvan is 
profetie! 

11. HET WERK VAN DE HEILIGE GEEST

Wat gaat de Heilige Geest o.a. doen in die relatie 
met jou?

1.	Hij spreekt tot je en opent je oren voor de 
Vaders stem. 

Romeinen 8:15-16 
Je hebt de Geest van God niet ontvangen om 
opnieuw als slaven in angst te leven, je hebt de 
Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om 
Hem te kunnen aanroepen met ‘ABBA, VADER’. De 
Geest zelf verteld onze geest (= grondtekst) dat wij 
Gods kinderen zijn. 

2.	Hij brengt openbaring in het Woord.

1 Korinthe 2:10-12 
Aan ons echter heeft God het geopenbaard door 
Zijn Geest. De Geest immers onderzoekt alle 
dingen, zelfs de diepten van God. Want wie van 
de mensen kent de dingen van de mens dan de 
geest van de mens, die in hem is? Zo kent ook 
niemand de dingen van God dan de Geest van 
God. En wij hebben niet ontvangen de geest van 
de wereld, maar de Geest Die uit God is, opdat wij 
zouden weten de dingen die ons door God genadig 
geschonken zijn.

3.	Hij maakt levend. 

Johannes 5:19 
Jezus dan antwoordde en zei tegen hen: Voorwaar, 
voorwaar, Ik zeg u: De Zoon kan niets van Zichzelf 

doen, als Hij dat niet de Vader ziet doen, want al 
wat Deze doet, dat doet ook de Zoon op dezelfde 
wijze.

Jezus deed alleen wat Hij de Vader zag doen 
en Hij sprak alleen wat Hij de Vader hoorde 
spreken. Echter kon Hij niets uit zichzelf doen. 
Alles wat Hij deed, deed Hij door de kracht en 
de openbaring van de Heilige Geest. 

Paulus spreekt over profetie als openbaring. 
Een echte profetische bediening is gebaseerd 
op, of vloeit voort uit, een ‘openbaring’ van 
God. Wat maakt de Heilige Geest levend? 
Het vermogen om profetisch te ‘zien’, Hij rust 
jou toe met deze bekwaamheid. Gods stem 
verstaan door te ‘zien’. 

Heet de Heilige Geest welkom in jouw leven! 

	 OPDRACHT
	� Ga komende week concreet en consequent 

in gebed, heet dagelijks de Heilige Geest 
welkom. Wees je bewust van Zijn aanwe-
zigheid en Zijn verlangen naar relatie met 
jou. Bid ook specifiek waar je naar verlangt, 
die intimiteit met de Geest maar ook 
specifiek de gaven waar je naar verlangt. 
Vraag elke dag weer of God je hiermee wil 
zegenen. 
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